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DOELSTELLING VAN DE HEEMKUNDEKRING "HET ZUIDKWARTIER".
opgericht 27 maart 1977.

De Heemkundekring "Het Zuidkwartier"is een vereniging zonder winstgevende of
politicke oogmerken. Ze neemt ten opzichte van alle instanties een neutrale
houding aan.

Haar werkterrein omvat het grondgebied der Zuidwesthoekgemeenten.

Zij stelt zich, met inachtneming van het bovenstaande, ten doel:

1. Het bevorderen van belangstelling op heemkundig gebied voor de omgeving
door het geven van voorlichting, het organiseren van lezingen, cursussen,
excursies, tentoonstellingen en andere evenementen.

2. Het beoefenen en ter kennis brengen van de regionale geschiedenis, genealogie,
antroponymie, topografie, toponymie, geologie, bodemkunde, waterhuishoudkunde

en geomorfologie.

3. Het vastleggen van dialecten, al dan niet overgeleverde verhalen, rijmen,
uitdrukkingen, enz.

4. Het stimuleren tot het in stand houden van oude gebruiken, ambachten en
folkloristische activiteiten.

5. Het ijveren voor het behoud van waardevolle landschappen en bouwwerken en
cultuurhistorisch en heemkundig waardevolle zaken.

6. Het uitgeven van een periodiek aan haar leden en andere voorkomende
publicaties.

7. Alles te doen of te bevorderen wat in een heemkundig kader te plaatsen valt.
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VAN DE REDAKTIE

26 juni 1993 was het 400 jaar geleden dat de schilder Jacob Jordaens te Antwerpen
werd geboren. Na zijn dood werd hij te Putte begraven.

De gemeente Putte heeft op een waardige wijze dit gebeuren herdacht.

Tijding 1993 - 2 staat begrijpelijkerwijze in het teken van deze viering.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het verblijf van onze streekgenoten in
Nederlands Oost-Indié ten tijde van de politionele acties daar, gedurende de jaren
1946 tot 1950. Een tentoonstelling, die hieraan is gewijd, zal in oktober 1993 te

bezichtigen zijn in het grondig gerestaureerde streekheemmuseum "Den Aanwas".

Voor Tijding 1993 - 3 ontvangen we de kopij graag uiterlijk 1 november 1993.

Eerder mag ook.

Reeds nu kondigen wij Tijding 1994 - 2 aan.

Deze zal geheel bestemd zijn voor bijdragen die betrekking hebben op de 2°W.O.
De redaktieraad roept u op uw ervaringen uit deze donkere periode op schrift te
stellen en daarbij de bev.rijding in oktober 1944 te betrekken.

Het streven is wederwaardigheden uit alle kerkdorpen een plaats te geven.
Wanneer u zich tot schrijven aanzet, of u geroepen voelt erover te vertellen, dan kunt
u kontakt opnemen met de heer J. Halters, tel. 01647 - 2854, of met de heer L. van
den Bergh, tel. 01646 - 13339.

Met uw medewerking hoopt de redaktieraad. tot een waardige herdenking van deze

periode van onderdrukking, verzet en bevrijding te komen.
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PUTTE EN JORDAENS

Wie op 26 juni van dit jaar door Putte kwam, zal ongetwijfeld hebbenropgemerkt, dat
er wat bijzonders te doen was. Er waren demonstraties van oude ambachten en de
brandweer. Twee schilderijen van kloek formaat werden op straat in teamverband ver-
vaardigd, kinderen speelden allerlei oude spelletjes, er liepen mensen rond in
historische kostuums en regelmatig waren er wagenspelen en muziekoptredens. In het
gemeentehuis was een tentoonstelling "Putte in kaart en beeld” en 's avonds namen
velen deel aan een openluchtmaaltijd. Kortom, het was duidelijk dat Putte iets te
vieren had: Jordaensdag. Het organiserend comité, onder voorzitterschap van burge-
meester C.J. van Liere, kon tevreden genieten, na alle voorbereidingen, van het

resultaat.

Wie was Jordaens? Het was een bekende Antwerpse schilder, geboren in 1593. Putte
vierde dus zijn 400e geboortedag. Antwerpen wijdde een speciale tentoonstelling aan
de schilder. Vaak wordt Jacob Jordaens in één adem genoemd met Rubens en Van
Dijck. Vandaar dat op één van de schilderijen, welke op 26 juni tot stand kwam in

Putte, Jordaens met deze tijdgenoten werd uitgebeeld.

Voor genodigden was op 26 juni in de raadzaal van Putte een "academische zitting"
belegd. Mevr. N. de Poorter, adjunct-conservator bij het museum Mayer Van den
Bergh, vertegenwoordigde bij deze festiviteiten de gemeente Antwerpen. Zij hield een
lezing over de figuur Jacob Jordaens. Het is alleszins de moeite waard dat haar lezing
voor méér mensen bereikbaar is. Vandaar dat deze dan ook in deze aflevering is

afgedrukt.

A. Pijnen schreef in "Tijding" 1978 - 3 reeds een artikel over Jordaens. Gedurende
de academische zitting op 26 juni in Putte hield hij een bijzonder interessante uiteen-
zetting over Putte om en nabij de periode dat Jordaens leefde. Ook deze stof willen

wij de lezer van "Tijding" niet onthouden.



Wat is de relatie van Jordaens met Putte? De schilder is in Putte begraven, ongeveer
op de plaats waar in 1877 een standbeeld voor hem is opgericht. Een bronzen borst-
beeld van de schilder vormt de bekroning van het monument. Het is ontworpen door
de Antwerpse kunstenaar Jef Lambeaux. In het hardstenen voetstuk is ondermeer de
grafzerk van Jordaens verwerkt. Waarom de schilder in Putte begraven is en niet in

Antwerpen, is te lezen in het verhaal van mevrouw De Poorter.

In de loop der jaren sukkelde het feit, dat Jordaens in Putte was begraven in de
vergetelheid. De begraafplaats en het nabij gelegenb kerkje in Putte raakten met name
in de periode 1793 - 1815 danig in verval. In 1829 werd de grafzerk van Jordaens bij
toeval herontdekt door een Antwerpse koopman, Frans Pauwelaerts. Vooralsnog kreeg
dit feit geen grote aandacht, totdat in 1844 en volgende jaren de grafzerk volop in de
belangstelling kwam. Baron Diert van Kerkwerve, een plaatselijke grondeigenaar,
wilde zich in dat jaar graag ontfermen over ondermeer de zerk van Jordaens. Korte
tijd daarna doken méér gegadigden op, waaronder ook personen uit Belgié. Tot op
regeringsniveau toe kreeg de zaak aandacht. Een voorstel van Nederlandse zijde om
de zerk, samen met die van Van Stalbempt, naar Antwerpen te laten vervoeren (beide
personen kwamen daar vandaan), werd later haastig ingetrokken: Jordaens had door
middel van zijn schilderijen binding gehad met het Nederlandse Koningshuis.
Wellicht speelde in deze kwestie nog het feit mee, dat de afsplitsing van Belgié bij

iedereen nog vers in het geheugen lag.

Uiteindelijk bleven de zerken in Putte. Voorzover nodig werden deze in 1845 hersteld
en het terrein waarop de zerken lagen, kreeg een hekwerk als omheining. Een veel
duurder plan, waarin een forse gedenknaald was voorzien, werd als onhaalbaar

terzijde geschoven.

In feite gebeurde er daarna lange tijd nauwelijks iets opzienbarends met het terrein
en de zerken. In 1874 bleken het terrein en het hekwerk sterk verwaarloosd en in

1875 deed de stad Antwerpen nog een vergeefse poging om de zerk van Jordaens



naar Antwerpen te verplaatsen. Eerst met de voorbereiding van de Rubensfeesten
(herdenking van zijn geboorte 300 jaar geleden) kwam ook de grafzerk van Jordaens
weer in beeld. Een internationale commissie richtte bij gelegenheid van de Rubens-

feesten in 1877 het monument op, zoals hiervoor omschreven.

Bij de plannen tot restauratie van het geboortehuis van de schilder speelden
sommigen in 1952 met de gedachte om het gebeente van Jordaens vanuit Putte naar
de tuin van zijn geboortehuis over te halen. Hieraan is echter geen uitvoering
gegeven. Het monument in Putte is in de periode 1956 - 1961 gerestaureerd, waarna
het hekwerk is weggelaten en een passende bestrating is aangebracht. Iedereen kan
nu van dichtbij het monument bewonderen en zich verdiepen in de teksten, die erop
voorkomen, zoals bijvoorbeeld deze:

"...dat wij sijn sult ghij noch worde..."

Ossendrecht, juli 1993. G.J. van Donschot,

Streekarchief Nassau - Brabant,

BRONNEN:

- Pijnen, AJ.: "Hier leet begraven Jacob Jordaens". In: "Tijding", 1978 - 3.
- Donschot, G.J. van: "Het graf en gedenkteken te Putte".
In: Publikatie van het Archivaat Nassau - Brabant no. 50/52.
- "De Heren XVII van Nassau - Brabant". Zevenbergen, 1979.
- Brande, Fr. L. van den e.a.: "Jef Lambeaux vereeuwigt Jacob Jordaens te Putte".

(Putte), 1993. (Brochure Davidsfonds.)
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HET LEVEN IN PUTTE E.O. GEDURENDE EN OMSTREEKS DE
TIID DAT JACOB (JACQUES) JORDAENS LEEFDE

Door A.J. Pijnen

Inleiding

Ongeveer maart 1993 ontving schrijver bezoek van de heer burgemeester van Putte,
welke hem verzocht mee te willen werken aan de herdenking van het 400° geboorte-
jaar van Jacob Jordaens uit Antwerpen, welke herdenking te Putte is doorgegaan.
Wie hem op mijn spoor heeft gezet weet ik niet.

Over de geschiedenis en het leven in vroeger dagen te Putte zijn in totaal 15 artikelen
van de schrijver verschenen. Een reden waarom ik mijn medewerking aan de

academische zitting op 26 juni j.1. te Putte niet mocht en kon weigeren.

De verhandeling

Dames en heren. De heer burgemeester van Putte, voorzitter van het feestcomité,
heeft me reeds aan u voorgesteld. Eerder heeft hij mij om mijn medewerking
verzocht, om u iets over Putte e.o. te vertellen speciaal gedurende de tijd dat Jordaens
te Antwerpen leefde. Iets waaraan ik graag voldoe. Veel meer zou ik willen vertellen,
ware mij de tijd daarvoor toegemeten.

Bij feestelijk gelegenheden is het echt niet de gewoonte dergelijke verhandelingen
lang te laten duren. Het zal dus maar kort zijn, en kort is niet lang. Tegenwoordig is
er veel kort, b.v. de damesmode; al dragen de dames, hier aanwezig, fraaie, lange
rokken uit de baroktijd.

Kort, of juister nog, korten op allerlei uitkeringen enz. is iets waar men in
regeringskringen wel weg mee weet. Degenen, die in feite het best weten wat
"korten" is, zijn de Puttenaren zelf. Ze zijn specialisten, want generaties lang waren
er bosarbeiders, die bomen velden, uithakten, schorsten en kortten. Alhoewel het dus
maar "kort" zal zijn, lijkt het mij toch niet doenbaar voorbij te gaan aan de

wordingsgeschiedenis van Putte.
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Putte

Putte is voor het eerst genoemd in 1247 toen Hendrik van Ettenhoven verzocht werd
om in de streek van Putte de gronden te ontginnen en een parochie te stichten.
Met belangstelling voor de geschiedenis van Putte zou men dus in 1997 het 750-jarig
bestaansfeest van Putte kunnen vieren.

Verder is er over Putte e.0. nog een acte uit 1260 waarbij en waarin Hendrik van
Ettenhoven zich Heer noemt van Ekeren, Hoevenen, Putte e.o. Hendrik zegt daarin
dan leenman te zijn van Wouter van Tienen.

Oorspronkelijk behoorde het nog woeste gebied tot "Het land van Breda". Later, in
1275, kocht Armoud van Leuven, Heer van Breda, 0.a. Putte van de Heer van
Ettenhoven terug. Putte bleef bij Breda tot de deling van het land van Breda in 1287
en daarbij toeviel aan Gerard van Wesemaele, Heer van Bergen op Zoom.

Van dan af tot aan de Napoleontische tijd zou Putte tot het land van Bergen horen.

Bestuur

Putte had gedurende eeuwen een eigen schepenbank begiftigd met de lagere, de
middelbare, en hogere rechtsmacht. Men kon dus recht spreken tot en met halszaken
toe. En, de geschiedenis van Putte toch wel wét kennende, de galg en het rad hebben
er dienst gedaan.

De eeuwen gleden er voorbij. De Brabanders kwamen en gingen, en de Bourgondiérs
dienden zich aan, en van dan af weten wij iets over de bevolking van Putte.

Bij de haardtellingen van 1435 bleek Putte 140 inwoners te hebben. Bij de haard-
tellingen van 1521 onder de Habsburgers bleken er + 160 inwoners te zijn.

Niet veel zult u denken, maar het nu veel grotere Hoogerheide haalde in die tijd nog

geen 100 dorpelingen.

Bevolking
Dat de bevolking gedurende eeuwen langzaam groeide is met kennis van de feiten
heel verklaarbaar. Er waren voedseltekorten, epidemische ziekten, gebrek aan hygiéne,

te weinig medische kennis, oorlogen, plunderingen, enz. Het geboortecijfer was hoog,
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doch slechts 1 op 3 werd volwassen. Men leefde kort, de gemiddelde leeftijd bedroeg

nog geen 35 jaar. Verder kon + 5 a 10% lezen of schrijven

Oorlogen

De zestiende eeuw was waarschijnlijk de zwartste bladzijde uit de geschiedenis van
Putte. In het gebied rondom Antwerpen heeft de tachtigjarige oorlog, een godsdienst-
en machtsstrijd, onnoemelijk leed veroorzaakt.

De oorlog begon in feite met de beeldenstorm in 1566. Van dan af stonden de
Nederlanden in brand. Oranje was het hoofd van de opstand. Het broeinest van de
opstand en reformatie was Antwerpen, en niet Holland.

In 1583 nam Biron voor de Staten Wouw in en was de streek ontredderd. Het
geuzengarnizoen van Bergen op Zoom schuimde de gehele streek af Er werd
geplunderd, gemoord en verkracht. De dijken waren overspoeld en/of doorgestoken;
de polders dus drijvende. Maar het ergste moest nog komen!

In 1585 lukte het Alexander Farnesse, de Hertog van Parma, Antwerpen voor de
Spanjaarden te heroveren. De strijd was zo hevig dat in een straal van + 30 km. om
Antwerpen vrijwel niets gespaard bleef. Ook Putte werd toen van de kaart geveegd.
Het oude dorp Putte bestond niet meer en slechts enkele toponiemen duiden nog aan
waar het lag.

Na de verovering van Antwerpen konden de burgers van Antwerpen kiezen voor de
oude Roomse godsdienst, ofwel dienden die van de nieuwe leer hun goederen te
gelde te maken en binnen enkele jaren te vertrekken. Hierdoor begon Antwerpen te
verlopen terwijl Holland er door de Zuidnederlanders, Zuidnederlands geld én kennis,
bovenop kwam.

In Putte likten enige teruggekomenen hun wonden. Ze bezaten niets meer dan wat ze
aan hadden. Dat was in feite de algemene toestand in het "fameuze" jaar 1593 waarin
Jacob Jordaens te Antwerpen werd geboren.

Rond 1600 kwam er een wereldlijk priester uit Antwerpen de Puttenaren opzoeken.
Hij vond + 25 personen in hutjes wonende op de hei. Zij verdienden de kost met

bezemsbinden en mandenmaken. De meesten waren het bidden verleerd en daarbij
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konden ze de priester niet onderhouden, die daarom naar Antwerpen terugkeerde.
In 1615 gelukte het de Puttenaren weer een kerkje op te richten, zodat ze weer
konden kerken.

Op het stuk van de oorlog trachtte Ambrosio de Spinola voor Spanje het tij weer te
doen keren, doch hij slaagde niet Hierbij een markante gebeurtenis: schepen Buysen
uit Ossendrecht was er ooggetuige van. |

In 1621 trok Spinola met zijn troepen door Putte. Drossaard De Peters van Bergen
op Zoom, eigenlijk een vijand, nam met een brede zwaai zijn hoed voor Spinola af.
Dit stak schepen Buysen uit Ossendrecht, die De Peters goed kende, maar deze wilde
hem niet zien. Hij was te klein voor de grotere heer. Iets dergelijks is nu ook nog een
normale abnormaliteit.

Putte was in die tijd "Staats"gebied en slechts de enkele protestanten deelden er de
lakens uit. Na de "Vrede van Munster" in 1648 moesten de R K. Puttenaren ten
gerieve van enkele protestanten hun met veel moeite opgerichte kerk afstaan. Deze
gingen nu op de Ertbrand in een verbouwd café kerken. Samen met de
Ertbrantenaren zouden ze tot 1842 één parochie vormen.

Maar intussen was de oorlog van 1672 ook niet ongemerkt voorbij gegaan!

Middelen van bestaan

Met de middelen van bestaan was het maar droevig gesteld. Omstreeks 1700, dus
geruime tijd na Jordaens' dood, was van de 1849 hectaren die Putte groot was slechts
66 hectaren bezaaid. Rogge, haver en boekweit waren de voornaamste producten,
waarvan men moest bestaan. Het blekken van bomen en de bijenhouderij leverden
ook wat op.

De bevolking, die in de 2° helft der 18° eeuw weer was aangewassen, werd in het jaar
1747, tijdens de verovering van Bergen op Zoom door de Fransen, met 5 gereduceerd
en bedroeg toen nog + 160 personen. Dus het peil van 1521.

Voor boer en landman, waarvan de voornaamste twee paarden had, was alles weer

te herdoen.
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Het was voor Putte en de omliggende dorpen gedurende enige eeuwen, en zeker in
en na de tijd dat Jordaens leefde, geen botertje tot de boom.

Schrijnend is in dit geval dat in die tijd, die tot de armoedigste van Putte en
omgeving gerekend kan worden, op 12 mei 1641 het kinderhuwelijk tussen prins
Willem IT en Maria Stuart gesloten werd. Deze plechtigheid vond plaats in Whitehall
te Londen en kostte met zijn voor- en nazorg de voor die tijd astronomische som van
meer dan f 1.000.000,--. En dit terwijl velen crepeerden of in bittere omstandigheden
leefden.

De Hollandse 17° eeuwse "Gouden Eeuw" heeft men in Noord-Brabant en met name

in Putte niet gekend!

Geuzen Put

Geuzen Put was een oude en onverdiende scheldnaam voor Putte.

De Puttenaren en ook diegenen uit Midden-Brabant, Polder en Kempen, die Putte mee
herbevolkt hadden, waren zo goed als allemaal RK..

Anderzijds waren de forten rond Antwerpen bevolkt met Staatse troepen, die in
meerderheid protestant waren en in Ossendrecht en vooral in Putte kerkten en er zich
ook lieten begraven.

De protestante gemeente "De Brabantse Olijftak"” bezat er te Antwerpen geen eigen
kerkhof. Zij konden zich daar bij de Cellebroeders, waar lieden van minder allooi hun
laatste rustplaats kregen, laten begraven.

Over het algemeen gaven de meer welgestelde protestanten onder hen er de voorkeur
aan zich te Ossendrecht, maar in de meeste gevallen te Putte te laten begraven.
Het doodboek van "De Brabantse Olijftak" laat hierover geen enkele twijfel.

Men heeft nu recht op vrijheid van geloof. Iets wat in die tijd ver te zoeken was,

maar Putte zelf was géén Geuzen Put.

Putte en omgeving hebben zeer moeilijke tijden doorstaan.
Enige jaren geleden meende men van militaire zijde een boek over Putte te moeten

laten verschijnen. Daarin werden alleen negatieve dingen opgesomd. Een zeer






















































































































































