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Het Zuidkwartier betreft het gebied
ten zuiden van Bergen op Zoom,
omvattende de plaatsen Hoogerheide,
Huijbergen, Ossendrecht, Putte en

Woensdrecht.
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VAN DE REDACTIE

Voor u, gewaardeerde lezer, weer een gewone Tijding, de laatste van 1996.

Na de grondige studie over de "Peekoffie uit Ossendrecht, door P.J. van den Bussche en het
gevoelige "Voor allemaal een stukske" door A.J. van Veldhoven, waarmee beide heren de
heemkundeliethebbers een groot plezier hebben gedaan, is weer voorzichtig de draad
opgepakt.

Wij hopen dat de inhoud u zal boeien en wensen u veel leesgenot met:

"TIJDING 1996-3"

Inhoudsopgave Blz.
Een "Bieboer" aan het woord, door D. Adriaansen 3
Het vlechten van biezen in Putte, door A.A M. van de Berg-Buys. 8

Bierbrouwerij "De Kroon" op de Nederheide, door D. Adriaansen,

P. de Ridder en A. Kools. 14
Ons Hoetken onder Ossendrecht, door E. Jansen. 25
Welke voorwerpen worden hier getoond? E. Jansen - A. van Veldhoven. 38
Woensdrecht rond 1844, in sociaal-economisch opzicht, door P. Sloven. 40
De Spaanse griep, door D. Adriaansen, P. de Ridder en A. Kools. 42
Genealogische Kroniek, door M. Moors. 46
Doelstellingen van de heemkundekring "Het Zuidkwartier. 52
Samenstelling bestuur. 53
Informatie werkgroepen. 54
Informatie voor de lezer. 55
OPROEP!

Beste lezers, voor de Tijdingen in 1997 hopen we dat meerdere leden ons willen helpen om
eens een Heemkundig onderwerp uit te zoeken en te beschrijven. Ook zijn uw suggesties voor
een artikel of studie ten allen tijde welkom.

Wanneer u (en dat hopen wij) ambitie heeft om deel te nemen of eerst kennis wil maken met de
werkgroep Tijding, laat het dan weten aan onze secretaris, dhr. Jos Halters.



EEN " BIEBOER" AAN HET WOORD

Toen ik een goeie veertiger was, werd mijn drang naar de buitenwereld weer groter. Van huis uit
boerend, tuinierend en met hart voor dieren kreeg ik de kriebels tot het wederopnemen van zaai- en
bouwplan.

Een in verre staat van verwaarlozing zijnd stukje grond noodde mij tot ingrijpen.

Zoals echter wel meer gebeurt, hebben enthousiaste opwellingen van dien aard in de praktijk niet
altijd het gewenste resultaat.

Wat denk je wel, zo'n lapje grond in "vogelwei" zoals dat heet, in tientallen jaren verwilderd, vol
onkruiden, veel wegkwijnende fruitbomen. Verkankerd of wegrottend. Dit alles vereiste een
rigoreuze aanpak. Maar, je bent jong en je wilt wat!

Goede hulp kwam opdagen en op geen uurtje ziende kregen we het voor mekaar. Toen de troep
geruimd was, werd een zware frees ingezet en deze woelde de hele aardkorst zowat ten onderste
boven.

Karrevrachten met steenpuin, beenderen en ook metalen werden verzameld en afgevoerd.

Gelukkig heb je dan tenminste nog wat familie, die hier wat tijd en vervoer in wil steken. Anders
zou het ondoenlijk zijn. En och, in die tijd was het nog geen probleem om het spul, wat het ook
was, te dumpen. Trouwens, stenen en benen zijn toch milieu-vriendelijk en ijzer roest wel weg....

Waar kwamen toch al die beenderen vandaan?
Niet van een prehistorisch kerkhof! Wel, het waren delen van skeletten van hier geslachte paarden
en koeien uit de oorlog, hetzij door noodslachting of van frauduleus omgebrachte dieren. De
afvalprodukten moesten geruisloos verdwijnen.

Maar, waar ik eigenlijk naar toe wil, is het houden van bijen. En hiervoor heb je ruimte nodig. En
die was aanwezig.

De aanleiding tot het houden van deze diertjes was tweeérlei: mijn vader had vroeger ook bijen en
ik assisteerde hem vaak hierbij. Ten tweede, ik had dat hele stuk grond met fruitbomen aangeplant
en die hadden bestuiving nodig.

Zodoende waren de voornaamste ingrediénten voor het houden van bijen aanwezig: ruimte, ambitie
en een mannetje dat me op weg hielp: Jan Vermeulen zaliger. Ja, als deze man twee maanden
langer geleefd zou hebben, was hij vijftig jaar secretaris-penningmeester van de vereniging geweest.

Zodoende, Jan was mijn gangmaker en bezorgde mij m'n eerste volkje.
Ik zat vaak in tijdnood, niet alleen voor dat ene kastje, maar ik had nog meer buiten de aandacht
voor vrouw en kinderen: een volle week in een horeca-etablissement slokt veel tijd op.........

Goed, met de jaren kwam alles op zijn pootjes terecht. Met nog een aanpalend stukje grond met
stalling en berging kon ik gaan uitbreiden. En dat gebeurde gestaag. De bijen vermenigvuldigden
zich soms met tienduizenden gelijk. Voor de leek respectabele aantallen, maar voor een imker is
iedere zwerm of kunstzwerm telkenmale 10.000 van deze diertjes. Dat is heel wat zult u zeggen,
maar in een goed bijenvolk zitten er in het zomerseizoen zo'n vijftig a zestig duizend. In één kast
wel te verstaan!



Een stukje biologie over deze insekten zal u wellicht interesseren.

Een kastvolk bevat dus genoemd aantal "werkbijen". Er is één "koningin" aanwezig en enkele
honderden "darren” (mannetjesbijen).

Alleen de koningin of "moer" legt eitjes, waaruit werksters of darren geboren worden. Na een
winterpauze van enkele maanden begint ze weer aan haar enige taak: het leggen van eitjes. In het
topseizoen, in de maanden mei, juni en juli, kan dit oplopen tot tweeduizend eitjes per etmaal.
Wonderlijk! Want dit is méér dan haar eigen lichaamsgewicht. Een "hothouding" van werksters
dient haar constant volwaardig voedsel toe, waardoor de legcapaciteit continu blijft.

Darren zijn er uitsluitend om een jong koninginnetje te bevruchten. En dar, die het geluk heeft om
als bruidegom te fungeren, moet dat helaas wel met de dood bekopen. De natuur is wonderlijk,
maar wreed. Jazeker, want alle darren worden in de nazomer door de werkbijen afgeslacht, omdat
de bevruchtingstijd voorbij is en dus hun werk erop zit.

Men zal zich afvragen, wat doen al die tienduizenden werksters zoal?

Wel, iedere bij heeft een taak. Direct vanaf de geboorte tot en met de zesde week van hun leven,
hebben ze afwisselend werk. Eerst cellen poetsen, dan larfies verzorgen, aangebracht voedsel
opslaan, in de derde week zelf nectar, stuifmeel, water en propolis verzamelen.

Wilt u meer weten over bijen, raadpleeg dan een imker en u zult versteld staan wat er allemaal
omgaat. Er zijn legio boeken geschreven over de bijen. Er worden cursussen gegeven, films ge-
maakt, lezingen en bijenmarkten gehouden. Een heel scala over bijen.

Natuurlijk werd ik lid van de Bijenhoudersvereniging "St. Ambrosius" te Ossendrecht.
Na enkele jaren werd ik gekozen in het bestuur en gelijk tot secretaris-penningmeester benoemd.
Dat leidde tot actievoeren en....meer bijen houden.

Al gauw startten we met een beginnerscursus bijenhouden, met 24 deelnemers.

De groep werd in tweeén gesplitst en op een enkele uitvaller na kwamen ze allen in het bezit van
een getuigschrift. De club werd er groter mee en beter van.

Denk niet dat alles pijnloos verliep, nee die bijen deelden wel eens prikjes uit en eentje moest zelfs
door de dokter een bij uit zijn oor laten verwijderen. Op den duur word je immuun voor het
bijengif.

Prachtig en inspirerend is het hele bijengebeuren, ook ontspannend zijn de imkerbijeenkomsten en
teeravonden.

De club groeide. De stuurloze afdeling van de Woensdrechtse bijenhouders verzocht om aansluiting
bij ons. Jazeker! Hoe meer zielen hoe meer vreugd. We stevenden af op 50 leden, een mooi be-
stand. Door toetreding van imkers uit omliggende plaatsen zou dit aantal nog oplopen tot boven de
60. De club groeide dus gestaag.

Het gevolg was nog meer cursussen over bijenteelt, voor beginners, gevorderden, korfvlechten,
plantkunde, ziektenbestrijding, enz..

Ook kwam het reizen met bijen in de kijker. Gingen enkelen onzer leden met hun bijen naar het
fruit, dit zou op grotere schaal georganiseerd worden. Zo kwam ook de Flevopolder door een
groepsreis onder de aandacht. En ook andere drachtgebieden kwamen binnen bereik. Dit alles
groeide naar een behoorlijk hoogtepunt.



De bijen bij het koolzaadveld in de Flevopolder.......

en wederom thuis bij Dick Adriaansen te Ossendrecht.




En dit was nog niet alles; we zochten en vonden een lapje grond dat belangeloos door de familie
van den Brink in bruikleen werd afgestaan om er een gemeenschappelijke bijenhal op te plaatsen.
Met een plantentuin ervoor.

Met volle medewerking van de gemeente Ossendrecht mocht er gebouwd worden. Het bouwen
werd ter hand genomen door een groep uit eigen ledenbestand. Kosten wel, maar moeiten werden
niet gespaard en ziedaar, een prachtig geheel was het resultaat.

Laat nu de kleinen maar komen. En.......... ze kwamen, per schoolklas.

Niet alle bijen uit de hal vonden deze bezoekjes leuk, incidenteel werden steekjes uitgedeeld. Dit
gaf toch enige bezorgdheid en er werd besloten dat er een apart lokaaltje moest komen, waar
bezoekers, klein of groot, ongedeerd en ongestoord konden worden ontvangen.

En ook dit clublokaal kwam er, het zgn instructielokaal.

Vooraf kregen de schoolkinderen een biologieles in de klas, om daarma gast te zijn in ons
instructielokaal. Dan werden er legio vragen afgevuurd, altijd een zeer aandachtig publiek. En dat is
nog steeds zo. Als je ze daarna huiswaarts ziet gaan, verrijkt met een boeiend verhaal, een
honingbonbon in de mond en folders en stickers op zak, dan zou je er donder op zeggen, daar
groeit een stel imkers uit!

Het clublokaal en de bijenhal hebben de vereniging geen windeieren gelegd. Eigenlijk vraagt het
geheel méér gebruik en onderhoud.

Dat de bijenvereniging in 1928 is opgericht en alleen in de oorlogsjaren een sluimerend bestaan had,
heeft tot gevolg dat inmiddels het 40 jarig bestaan stijlvol is gevierd, in aanwezigheid van meerdere
oprichters.

Het Gouden Feest is herdacht met een mooie tweedaagse happening in de aula van de L.T.S. in
Ossendrecht, gevolgd door een jubileumvergadering met vele prominenten, een koninklijke
onderscheiding, diverse bondsspelden, diploma's, enz..

De opbrengst van een grandioze verloting, alsook waardevolle giften van gemeenten, Rabobanken,
weldoeners en donateurs dekten praktisch alle onkosten, welke voor deze vieringen gemaakt
waren.

Het 60 jarig bestaan der vereniging werd ook op een heel originele wijze herdacht.
Met twee volle bussen zijn we een dagje naar Antwerpen gegaan; Haven- en stadsrit, stevige
maaltijd, met als slot een theaterbezoek.

Beste lezer, zoals u ziet is bijenhouden méér dan alleen maar honing oogsten.
Het is een boeiende, aangename en afwisselende bezigheid.

Wat is er met mijn eigen bijtjes gebeurd en hoe ging het verder?

Wel, de eerste 4 & 5 jaren waren niet zo denderend. Maar eenmaal de vinger erachter en dankzij de
medewerking van een ras-imker, Sjaak Musters, ben ik zeker wel tot de middenmoot van de imkers
gaan behoren.




























































































































































