
CTÄôaôzôr2g 1999-3 /2000-4

""';"\'.ó\..: \  \\~\~.g-/'. ..ó - F ~-Q4 %&~ *' 4 ó=BrgJhmopQom
mr%

Crcvú':~ --an Hýzrnýg

Nmýni ' Shó " R óE-Emma ó i_-.. :5- ó

*1è J;%6a"ów*
ñ*9-" 2. .

.':4_~1òm0uw ..%*;__K5ô~$?;qE,\,ñ'\Ãi.s
z .ó-/ .4}-

_ ,0
-

ýi) '. grrmfvaq
Slenmd C .'-"--;- _ .r

!,\Ã.è..i_.DÁó[;__óÂ5.Â-~FJ'*.*Ä;\{.
Mè *ó"ò"ó1èóÄb="ñ"; Kññ-*1ó
Ä,Hñm " Eu-J, 2 Aó) .r.....a-®5z"L'~:

wk

óUô~,""~\ 1_ _ f:.$'.. _ id - 1"ó7 1,
_.:\ \. \;. óT-..ô -ó_ I' :_.;.

ñii -.è..ó -fa ó  è=%Mrktm .}.___ tf__ BM Ih'&ó ó

, Sr \ ._ó.



Het Zuidkwartier betreft het gebied

ten zuiden van Bergen op Zoom,

omvattende de plaatsen Hoogerheide,

Huijbergen, Ossendrecht, Putte en

Woensdrecht.
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u VAN DE REDACTIE

De laatste Tijding van 1999 en de eerste van het jaar 2000 ligt voor u, een Dubbeltijding dus.
Midzomer in het jaar 2000 kunt u de volgende normale kroniek verwachten.

Na het voorwoord vanuit het bestuur volgt een artikel van de heer R. Jacobs, gebaseerd op
zijn voordracht over 750 jaar Woensdrecht in oktober jl.

Het hiema volgende artikel is een studie door de heer A. van Veldhoven over de
gezondheidszorg in onze regio, gevolgd door een genealogische opsomming van de geboorten
die ruim 200 jaar geleden plaatsvonden.

De heer E. Jansen verhaalt over het boerenbedrijf in onze streek met een artikel over dorsen in
de twintigste eeuw.

Tenslotte geven de heren D. Adriaansen, P. de Ridder en A. Kools een bloemlezing van een
aantal dagbladartikelen uit 1899.

De redactie bedankt de schrijvers voor hun bijdragen en wenst de lezers veel leesgenot toe
tijdens de komende lange winteravonden.
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Woordje vanuit het bestuur

We naderen gewoon een ongewone oudejaarsavond. Het einde van een bewogen jaar, tevens
het einde van de eeuw waarin wij allen geboren zijn.
We beginnen samen hopelijk zo gezond mogelijk aan de 21ñ eeuw.

Wat er in de afgelopen eeuw in onze wereld gebeurd is wordt uitgebreid behandeld in de vele
boekwerken en losse artikelen in de dagbladen.
Voorspellingen over de komende eeuw laten we maar over aan de ñzienersò.

Goede wensen voor alle mensen uit onze Zuidwesthoek, maar vooral voor onze leden van de
heemkundekring staan uiteraard voorop.

Recent hebben we de wisseling in het bestuur meegemaakt. Leo Timmermans maakte plaats
voor Franka Stoutjesdijk-Jansen. Het bestuur streeft nog steeds naar verjonging zonder de
ñervarenenò kwijt te willen raken.

Vanaf deze plaats willen wij alle actieve leden van de werkgroepen een groot BEDANKT
toeroepen. De zo treffend genoemde ñsteunende 1edenò te vragen in de volgende jaren
hopelijk in goede gezondheid de heemkundekring trouw te blijven en indien mogelijk te
helpen bij diverse activiteiten, en idee®n aan te dragen.

Omkijkend naar 27 maaþ 1977 zien we dat onze vereniging nu bijna 700 betalende leden
heeft. Bovendien beheren we een museum en gebruiken we het huisje aan de Binnenweg zeer
intensief voor onze activiteiten. Het zal voor de toenmalige oprichters van de
heemkundekring, de heren Fons Pijnen en Jan van Elzakker, een genoegen zijn te mogen
constateren dat de voortzetting van hun idealen door veel leden ijverig is opgepakt.

Statistici becijferden dat we bijna 75 Kronieken hebben uitgegeven. Dat leverde bij elkaar
bijna 5000 paginaôs tekst op. Er van uitgaande dat men ongeveer drie paginaôs in een uur typt
en corrigeert, betekent dit duizenden uren werk. Hierbij dienen we nog te bedenken dat er
sinds 1977 ongeveer 100.000 brieven zijn rondgebracht.

Hulde en dank aan de buitengewone werkers van onze vereniging.
Hierbij dienen we ook de penningmeester en secretaris te vermelden, die heel zuinig en trouw
de vereniging draaiende houden.
In deze reeks moeten we natuurlijk ook ñde vader en de moederò van ons museum, het
echtpaar Dingemans, en de vele surveillanten noemen en bedanken, alsmede de mensen die
het huisje en de tuin onderhouden.

Nadat we ook alle mensen die de niet heemkundige taken verrichten hebben bedankt, wensen
wij u en de uwen nog vele jaren in goede gezondheid toe en hopen u nog vaak op onze
lezingen en bij andere heemkundige activiteiten te mogen begroeten.
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ñHerinneringen van de jonge heer Woensdrechtò

INLEIDING
Op 29 april 1999 bezocht de 750 jaar oude heer Woensdrecht uw gemeente. Hij kwam niet
verder dan het gemeentehuis in Hoogerheide, want daar ontmoette hij een aantal notabelen,
die daar bijeen waren vanwege zijn verjaardag. Geinteresseerd als zij waren, vertelde hij hen
het verhaal over het ontstaan en de oudste geschiedenis van Woensdrecht. Dit verhaal, wat
meer uitgebreid, is gepubliceerd in de vorige aþevering van de Tzjding.
Door de organisatoren van deze zitting, de pastores van de parochie Hoogerheide-
Woensdrecht, werd mij als 57 jaar jonge heer Woensdrecht - geboren in dit mooie dorpje -
gevraagd Wat voort te borduren op het verhaal van mijn over-over-grootvader van generaties
terug. Heel gauw ójaô gezegd, en toen Je denkt Wat na, je maakt wat notities, je gaat
telefoneren en faxen met de oude heer heer Woensdrecht uit dat ver verleden land. Ik kreeg
niet zo gauw contact. Ik had zo graag van hem te horen gekregen waar ik het in die twintig
minuten over zou kunnen hebben. Tot er een e-mailtje binnenkwam uit die voor ons niet meer
te bereiken verleden tijd van de oude heer: u merkt: hij is met zijn tijd meegegaan en maakt
gebruik van de modernste communicatiemiddelen. Maar de oude heer houdt wel vast aan de
middeleeuwse schrijftaal, het Latijn. Zijn elektronische boodschap luidde als volgt: Sun!
lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt. (Vergilius, Aeneis I, 462). Dat was een
inspirerend nadenkertje voor mij. Zoôn Latijnse zin doet denken aan pastoor Stallaert ð hij
was na de oprichting van deze parochie in 1885 de derde pastoor van 1929 tot 1958 ð die zijn
preken ook altijd met een Latijns citaat begon en dan de vertaling voor de goegemeente gaf:
Er zijn tranen voor onze rampen en wat stervelingen overkomen is, roert de harten der
mensen. Hoe moeten we dat verstaan? Er zijn rampen, we mogen huilen; als er rampen zijn,
dan is er ook voorspoed en vreugde, we mogen lachen en blij zijn; en achteraf zijn we
ontroerd door de herinnering, dat is onze geschiedenis. De oude heer Woensdrecht zei het zo
tegen mij: vergelijk jouw en mijn belevingswereld, kijk naar jouw tijd, kijk terug naar de
verleden tijd, kijk naar de mens van nu, kijk naar de mens van vroeger en zo neem je de
Woensdrechtenaar van nu mee in zijn/haar geschiedenis waar lachen en huilen dicht bij elkaar
liggen.
Hierdoor geinspireerd ging ik graven in mijn eigen geheugen en aan de hand van enkele
bijzonderheden, die mij zijn bijgebleven, probeer ik een lijn te trekken tussen heden en
verleden, vergelijkingen te maken tussen het Woensdrecht van nu en toen.

WA TERSNODEN EN POLDERLAND
De oude heer kwam op 29 april 1249 ter wereld. De voorbije winter was vrij zacht geweest.
Opvallend was dat de wind drie maanden lang, vanaf de feestdag van St. Lucas (18 oktober
1248) tot Valentijnsdag 1249, uit het westen had gewaaid. Pas na Valentijnsdag begon het
echt te winteren. Maar in april, net als dit jaar (1999), was de lente goed doorgebroken.

In die zachte wintermaanden werd ons land wel driemaal getroffen door een stormvloed,
in november, december en februari. Zo werden bijvoorbeeld met de februari-stormvloed in
1249 het pas bedijkte eiland Koezand aan de monding van de Westerschelde overstroomd,
evenzo het bij Axel gelegen dorpje Vroondijk. Het eiland werd later opnieuw bedijkt,
Vroondijk werd opnieuw opgebouwd. Ook in onze omgeving zal het toen þink gestormd
hebben en zal het water van de Schelde tot tegen de hoge rand zijn aangeklotst.

Februari-ramp 1249: het doet ons direct denken aan de ramp van 1 febmari 1953. Op
zaterdagmiddag 31 januari was er een generale repetitie van een toneelstuk door de harmonie
of de Jonge Boerenstand in de zaal van Floran van der Poel, waar ik vanuit Hoogerheide
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samen met Dook Adriaansen van het Marktje ð anders had ik als Hoogerheidenaar misschien
wel geen toegang gekregen ð naar toe ging. We zullen het wel mooi gevonden hebben, denk
ik. We hadden toen voor de rest nog niet zoveel op cultureel gebied. Het was al donker toen
we de zaal uitkwamen en het stormde þink.

Die nacht bleef ik logeren op het Marktje. ôs Nachts ging het flink te keer. De pannen vlogen
van het dak. De volgende ochtend bleek al heel gauw wat er aan de hand was. Nederland was
onder water gelopen: Zeeland en de Zuid Hollandse eilanden, ook grote gedeelten van West-
Brabant.

Woensdrecht bleef gespaard, enkele polders liepen onder water, zoals de Nieuw
Hinkelenoord en de Van der Duijnspolder en de Oud Hinkelenoord gedeeltelijk. Erger was
het in de Anna-Mariapolder en Volckerpolder, die vanuit de gemeente Rilland-Bath helemaal
niet meer te bereiken waren. Vanuit Woensdrecht werd actie ondernomen om de ongeveer 40
mensen die in die polders woonden te evacueren. Helaas moesten ook vij f verdronken mensen
worden geborgen.

In de gemeente Woensdrecht werden ongeveer 225 evacu®s ondergebracht, voornamelijk
bij familie en kennissen, en in het patronaat, het huidige Trefpunt in Hoogerheide. In de
kerken werd zondagsmorgens ð bijna iedereen ging toen nog wekelijks naar de kerk ð
iedereen opgeroepen waar nodig in te springen. Vooral mannen die gewend waren te sjouwen
en vrachtwagenchauffeurs werden gevraagd alle hulp te bieden.

Als kind vond je heel die situatie eigenlijk wel interessant: veel vreemd volk in het dorp,
vooral nogal Wat Zeeuwen in klederdracht, grote drukte in het patronaat waar toen nog een
parochiebibliotheekje was gevestigd, de polders die onder water stonden waar je alleen maar
op afstand naar mocht kijken.

Nu ik groter geworden ben en me een beetje de ellende kan voorstellen bij dergelijke
natuurrampen, kijk ik wat minder romantisch naar die ógoeie ouwe tijdô. Nu probeer je je
enigszins in te leven in die winter van 1248 - 1249 waarin drie stormvloeden Zeeland en de
West-Brabantse kust teisterden. Vanaf de hoge rand van Woensdrecht zag je het water van de
Schelde wild te keer gaan. Wat moeten die mensen wel niet meegemaakt hebben, huis en
haard verloren, land onder water, misschien vader, moeder of kind verloren. Begin maar
opnieuw met op te bouwen, letterlijk met schop en kruiwagen. Op die manier wordt
geschiedenis het verhaal over mensen van vlees en bloed.

Tussen de overstromingen van 1249 en de ramp van 1953 was het nog meerdere malen mis.
De middeleeuwse inpolderingen, waarbij sprake is van Oudland, Noordland en Zuidland van
Woensdrecht werden tenietgedaan door verschillende kort op elkaar volgende overstromingen
in 1530, 1552, 1555 en de Allerheiligenvloed in 1570.

Intussen was de oorlog tussen de Nederlanden en Spanje uitgebroken, die later bekend
zou Worden als de Tachtigjarige Oorlog, en in die tijd kwam men in onze streek niet aan
herbedijking toe. Pas in 1651 werd het Neerland van Woensdrecht opnieuw bedijkt, tegelijk
met de polder van Ossendrecht. Maar dertig jaar later toonde het water weer zijn macht en
deed die polders weer verdwijnen. Eindelijk in 1685 vond een bedijking plaats die tot op de
dag van vandaag het gezicht heeý gegeven aan de Noordpolder van Ossendrecht en het
Zuidland van Woensdrecht gemeen met Hinkelenoord, of gewoon gezegd de Oud
Hinkelenoordpolder, de polder met de vier boerderijen met hun typische klokkentorentjes en
het ambachtshuis ofjachthuis, zoals wij dat vroeger zeiden. Een polder die mij na aan het hart
ligt, omdat daar mijn roots liggen zowel van vaders- als moederszijde. De Prins Karelpolder
werd pas in 1728 bedijkt. Later volgden nog verschillende inpolderingen, zoals de
Augustapolder, Nieuw Hinkelenoord, Van der Duijnspolder.
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Zo is langzamerhand het polderlandschap ontstaan, waan/an kapelaan M. Cosijn uit
Hoogerheide rond 1950 in zijn nooit uitgegeven boek over de geschiedenis van Woensdrecht
en óHoogerheide lyrisch schrijý: óVeel, heel veel land is ingepolderd en omgevormd tot vette
vruchtbare polders. En waar eens de zeebies als onverschrokken pionier de strjjd met het
water aanb0na', strekken zich nu lachende korenvelden uit te midden waarvan zich hechte
boerderzjen verheþen. ô.

Gedwongen komst vanwege overstroming
Bij al de ellende van de overstromingen hebben we uit overlevering ook een ontroerend
verhaal. In 1583 verging het Land van Saaftinge. Een Petronella de Bruijn zwalkte 13 uur
lang met haar vader in een bootje op het overstroomde land. Het water was wild, de wind
raasde over de watervlakte, het was levensgevaarlijk. Eindelijk kwamen ze aan land tussen
Lillo en Zandvliet, waar ze liefderijk werden opgenomen. Petronella was toen 16 jaar oud.
Later huwde zij met Jacobus Jacobs uit Ossendrecht. Wanneer dit verhaal klopt, zou hier de
eerste aanwijzing liggen voor de komst van familie Jacobs hier in de Zuid Westhoek. Hoe dan
ook, het is een mooi romantisch verhaal om daarmee een familiegeschiedenis te beginnen.ó

SCHOOL IN WOENSDRECHT I
Ik heb u gezegd, het zijn persoonlijke herinneringen die ik wat ophaal. Mijn eerste
herinnering aan de school gaat terug naar de bewaarschool bij de zusters in Hoogerheide. Ik
weet daarvan alleen dat we veel moesten zitten en dat de zuster een erg moeilijke naam had.
Na die met veel succes te hebben doorlopen, zou ik naar de jongensschool aan de Nieuweweg
gaan. Daarbij kwam een klein probleempje om de hoek kijken. Het was nog de tijd dat we in
april overgingen naar de volgende klas. En dat was voor mij en enkele andere jongens die na
de teldatum van 1 mei verjaarden erg onvoordelig. Dat zou ons een jaar kosten.

Achteraf zeg ik: nou en maar onze ouders dachten daar anders over. Zo heb ik samen
met Kees Uitdewilligen, Jan van Elzakker en Fonny Jansen een half jaar priv® les gehad van
de toen 70-jarige juffrouw Tummers, op een bovenkamertje bij meester Nelen, die toen nog
aan huis de Boerenleenbank in Hoogerheide mnde. In dat half jaar werden wij klaar gestoomd
om direct naar de tweede klas te gaan.

Dat was in 1949, toen de jongensschool volop in de steigers stond vanwege het herstel
van de zware oorlogsschade. De eerste maanden van mijn lagere schooltijd bracht ik door op
het ókampô ofwel garage West. Ik mik nog steeds een bepaald niet frisse geur die in dat vuil
witte lokaal hing, waar meester Franken de scepter zwaaide. Op 10 oktober 1949 was het
feest, want de school aan de Nieuweweg kon weer in gebruik worden genomen. Als ik mij
goed herinner, zaten daar toen ook nog jongens uit Woensdrecht op school. Hoe kwam dat?
En dan ga ik wat terug in de geschiedenis van de scholen in Woensdrecht en Hoogerheide.

De gemeentelij ke openbare school
In de tijd van de oude heer Woensdrecht was het onderwijs vanzelfsprekend heel anders dan
nu het geval is. Kinderen, van wie de ouders dat wilden, kregen wat lessen in lezen, schrijven
en rekenen. Schoolplicht was er nog niet, maar voor zover de kinderen niet op het land of
thuis moesten meewerken was het toch wel goed dat ze wat ontwikkeling opdeden.
In 1819 kreeg de gemeente Woensdrecht ð toen hoorde Hoogerheide nog niet bij de gemeente
Woensdrecht, maar maakte deel uit van de gemeente Huijbergen; per 1 januari 1821 werd
Hoogerheide gevoegd bij de gemeente Woensdrecht - een groot compliment van de provincie,
omdat de school als eerste in de provincie leerboeken en een letterkast had
aangeschaý.Vooral de aanschaf van het werkje van H. Prinsen óLeerwijze om de kinderen te

' Het verhaal klopt niet. Er is wel een echtpaar Jacobs-De Bruijn, maar dat woonde rond 1700 in de
Zuidwesthoek.
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leren lezen ô viel in goede aarde. Later worden wel eens andere geluiden gehoord, vooral over
het schoolgebouw, dat schuin tegenover de kerk in Woensdrecht stond.

In 1847 vermaande de provincie het gemeentebestuur plannen voor een nieuw gebouw te
maken, want het schooltje stond op instorten. Toen kwam er wat órumor in casaô. Het
gemeentebestuur voelde er niets voor in Woensdrecht de school te herbouwen. Het wilde een
nieuwe school midden in de gemeente bouwen, wel iets dichter bij Hoogerheide dan bij
Woensdrecht.

óHoe kwamen ze op het ideeô, zeiden ze in Woensdrecht, óBij ons wonen toch de ómeest
fatsoenlijksteô mensen van de gemeente en die zouden zonder school komen?ô De
Woensdrechtenaren wonnen het niet: de nieuwe school kwam in Hoogerheide, zo ongeveer
tegenover het huidige gemeentehuis. Het doet denken aan wat we nu ook zien, Wanneer in een
kleine kern vanwege het tekort aan voldoende kinderen een school dreigt gesloten te worden.
Een dorp zonder school is bijna zeker ten dode opgeschreven. De Woensdrechtse kinderen
moesten voortaan in Hoogerheide naar school, waar meester Luijks tot aan zijn dood in 1866
de kinderen bezig hield, opgevolgd door meester Van de Kerkhof. Tot 1922 zou dit de
gemeentelijke openbare school blijven, die vanaf 1905 aan de Nieuweweg onderdak had (nu
De Stappen).

Tiest de Schijter
In 1887, een jaar voordat in de gemeente twee katholieke meisjesscholen zouden komen,
waren er vier klaslokalen in de school, waar ongeveer 425 jongens en meisjes het onderijs
volgden. Naast meester Van de Kerkhof stonden aan de school Coremans, uit de bekende
onderwijzersfamilie, Bouwmans en Van der Post. Zij hadden ieder ongeveer 100 kinderen
onder hun hoede. Dat is wat anders dan tegenwoordig.
De kinderen kregen les in lezen, schrijven, rekenen, vormleer, Nederlandse taal, vaderlandse
geschiedenis, aardrijkskunde, kennis der natuur en zingen. óNuttig handwerkenô werd door
juffrouw Monu gegeven, natuurlijk alleen aan de meisjes en wel op woensdag- en
zaterdagmiddag van 2 tot 4 uur.

In de wintermaanden werd er herhalingsonderwijs aan kinderen boven de 12 jaar
gegeven. Een van hen was de toen 17-jarige Johannes Baptist van der Heijden, beter bekend
als óTiest de Schijterô. Daar heeý hij waarschijnlijk goed kunnen oefenen in het
schoonschrijven, de kunst die hij later graag uitoefende. Zijn kostje scharrelde Tiest in 1887
bij elkaar door o.a. de petroleumlantaarns in Hoogerheide aan te steken. Hij verdiende
daarmee f 30,-- in dat jaar.

Twee katholieke meisjesscholen
De twee katholieke meisjesscholen werden in 1888 eerlijk verdeeld over Hoogerheide en
Woensdrecht, dat sinds 1885 een zelfstandige parochie was. De zusters van J.M.J . uit
ôs-Hertogenbosch wilden geen problemen met kwesties waar de school zou moeten komen en
gaven iedere parochie hun eigen meisjesschool. Het gevolg hiervan was wel dat de openbare
school in feite een jongensschool werd. Dat paste ook wel in de tijd dat met name vanuit
kerkelijke kringen ð en in onze streek waren dat toen zondermeer katholieke kringen ð
aangedrongen werd op aparte jongens- en meisjesscholen. '
De jongens uit Woensdrecht bleven in Hoogerheide naar school gaan. En dat zou tot na de
oorlog duren.

Katholieke jongensschool
Met de Grondwet van 1917 kwam de ongelijkheid tussen het openbaar en bijzonder onderwijs
te vewallen en de Onderwijswet van 1920 regelde de ýnanci®le gelijkstelling van het
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bijzonder onderwijs met het openbare onderwijs. Daar sprongen de bisschoppen direct op in
door te proberen zo snel mogelijk katholieke scholen op te richten. Zo ook in de gemeente
Woensdrecht. Heel voortvarend.

Op 6 juni 1922 kwam pastoor Laane uit Hoogerheide bij burgemeester Rubert met de
mededeling dat hij een aanvrage zou indienen voor overname van de openbare school aan de
Nieuwe Weg, die dan de katholieke signatuur zou krijgen. 315 Leerlingen ð let wel alleen
jongens ð zouden er komen en 7 klaslokalen waren er nodig, d.w.z. 48 leerlingen per lokaal.
Vanuit Woensdrecht zouden 72 jongens uit 47 huisgezinnen de school gaan bezoeken.

Pastoor Middelaer moest de gemoederen in Woensdrecht nog wat sussen, want zijn
parochianen waren ervan geschrokken dat het kerkbestuur van Hoogerheide de school zou
overnemen en dat het Woensdrechts kerkbestuur niets te vertellen zou hebben. Maar ®n de
pastoor van Hoogerheide ®n de pastoor van Woensdrecht met hun kerkbesturen zouden
gezamenlijk het schoolbestuur gaan vormen.

óHiermede was mijn volk te vrede!ô schreef de pastoor. Nog binnen een maand, op 30
juni, werd door de gemeenteraad besloten om per 1 september de school over te doen aan het
kerkbestuur van Hoogerheide. Dat was nog eens snel zaken doen toen.

Bovenmeester G. van de Heuvel en de andere 0l1(lúl'WljSl(I'21Cl1IúI1 onder wie bijvoorbeeld
Nelen, Tummers en zijn vrouw Tummers-Leenen (dat was juffrouw Tummers waar ik in 1949
les van heb gehad) werden ontslagen, maar tegelijkertijd door het kerkbestuur benoemd aan
de r.k. jongensschool.

Toen begonnen de poppen aan het dansen
Toch was de angst van Woensdrecht voor Hoogerheide niet geheel ongegrond. In de loop van
1925 bleek dat er per 1 januari 1926 twee leerkrachten ontslagen zouden moeten worden
vanwege overtolligheid. In een gezamenlijke vergadering van de beide kerkbesturen in juli
1925 werd er gestemd over wie het slachtoffer zouden zijn. Na de stemming bleek dat het
meester Tummers en zijn vrouw, die in Woensdrecht woonden, zouden zijn. De vijf leden uit
Hoogerheide hadden voor gestemd, de vier leden uit Woensdrecht tegen. Woensdrecht had
dus niets te vertellen.
óToen begonnen de poppen aan het dansenô noteerde de pastoor van Woensdrecht.

Enkele dagen nadat dit bekend was geworden kwamen Koo Theuns en meester Tummers bij
de pastoor op bezoek, die zeiden van plan te zijn in de parochie een bijzondere school op te
richten. De pastoor kon hen niet tegen houden, maar wees er hen nadrukkelijk op dat het dan
een katholieke school zou moeten zijn met de waarschuwing: óZorgt dat ge niet links gaat,
want anders zal ik u tegen werken zoveel als ik kan ô. Theuns en Tummers stelden hem gerust:
zij wilden alleen een rooms katholieke school in Woensdrecht.

Tijdens een eerste openbare bijeenkomst in de harmoniezaal van Jef Mens waren de
aanwezigen het eens met de plannen van de heren. Enige tijd later hoorde pastoor Middelaer
dat men een neutrale school wilde oprichten. Op een vraag van de pastoor bevestigde
Tummers dit met de opmerking: óOch, ik zie niet zo ôn groot verschil tussen een openbare en
bijzondere school ô. U begrijpt, de pastoor was daar helemaal van ondersteboven. Een
ondewvijzer aan een katholieke school, die zo iets durfde te zeggen.

Op 2 september was er weer een bijeenkomst, waar 49 personen aanwezig waren. 36
Mensen stemden voor de stichting van een neutrale school, 10 tegen en 3 uitgebrachte
stemmen waren ongeldig. Er was toen al een schoolcommissie benoemd, waarvan Toon
Koekhoven de voorzitter was. Hij ging met de secretaris Theuns en het gewoon lid Louis
Adriaansen op audientie bij de bisschop van Breda om de zaak door te spreken.
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De pastoor noteeit daarover: óWat daar verhandeld is, hebben ze mij nooit gezegd ô. Het doet
denken aan de actiegroep uit de jaren ô80 van de vorige eeuw, die alles op alles zette en won
om een eigen parochie in Woensdrecht te krijgen. De zondag daarna liet de pastoor zich niet
onbetuigd tijdens de preek onder beide missen. Hij maakte zijn parochianen duidelijk geheel
verkeerd te handelen door een school te willen opn'chten zonder God, een godsdienstloze, een
door de kerk veroordeelde school. Ik heb er later niets meer over gelezen of gehoord. Ik denk
dat ze allemaal wel trouw lid van de kerk zijn gebleven en intussen een plaatsje in de hemel
hebben gekregen.

Parochie Woensdrecht krijgt haar eigen school
De zusters bleven intussen in alle rust hun verantwoordelijke taak voor de meisjes- en
bewaarschool uitoefenen. Maar de oorlog zou daar een einde aan maken. Tijdens de zware
strijd in Woensdrecht in oktober 1944 moesten de zusters met de andere inwoners vluchten.
Zij keerden er niet meer terug. Hun kloosteltje en de school waren zwaar beschadigd. De
zusters van J.M.J. droegen per 1 januari 1947 het bestuur en de gebouwen over aan het
kerkbestuur van Woensdrecht.

Meester Schuurmans krijgt de leiding over de school. De school wordt uitgebreid met twee
lokalen, zodat er een vierklassige school komt. Dat was nodig want de school werd ook
opengesteld voor jongens, die tot dan toe in Hoogerheide naar school moesten.

Meester Coremans, die in 1934 Van den Heuvel was opgevolgd, zag met lede ogen aan
dat zijn jongensschool minder leerlingen kreeg. Woensdrecht met pastoor Stallaert als
parochieherder en meester Schuurmans als schoolleider waren hun tijd vooruit met de z.g.
co®ducatie, een begrip dat pas in de jaren zestig ingang zou vinden in het katholieke
onderwijs in het zuiden van het land..

MUZIEK INHET DORP
Vroeger als kind vond je het prachtig wanneer de harmonie uittrok. Je holde er achter aan en
ik zie nog de man met het vaandel voorop, dan enkele deýige heren die het bestuur vormden,
en dan kwamen de trommelaars en de blazers. Ik zie nog ð en dan praat ik even over De
Scheldezonen ð Toon Brouwers achter in de stoet lopen met zijn grote, zware bombardon en
hier in Woensdrecht Heintje van Gemert. Het was noten en zweten geblazen voor hen.

Mijn herinneringen aan de Woensdrechtse harmonie gaan terug naar hun
toneeluitvoeringen ð daar heb ik in het begin van mijn verhaal al even op gezinspeeld - en
naar de dodenherdenkingen bij het oorlogsmonument.

Een andere herinnering hangt mij bij uit de jaren ô60, toen bij een radioprogramma van Kees
Schilperoort van de K.R.O. Woensdrecht aan bod kwam. De toenmalige voorzitter van de
harmonie Leon Jacobs Migielsen nam de gelegenheid te baat zijn moeder ð mijn oma ð die
op die dag jarig was over de radio te feliciteren. Hij is het zich zeker niet bewust geweest,
maar hij zette daarmee de trend voor de felicitatieprogrammaôs op de radio zoals van Omroep
Brabant.
Ossendrechtse harmonie speelt in Woensdrecht
Twee jaren geleden is hier in Woensdrecht het honderdjarig bestaan van de harmonie gevierd.
Maar voordat Woensdrecht muziek in eigen huis kreeg, kwam de muziek uit Ossendrecht
plechtigheden opluisteren. Dat dorp had namelijk al vanaf 1874 een harmonie, de Hoop.

De eerste keer dat de Ossendrechtse harmonie in Woensdrecht optrad, was bij
gelegenheid van de kerkwijding in 1887. De bisschop van Breda mgr. Leijten kwam op
zondagmiddag 26 september aan bij Jan Koolen (in onze jeugd gebruikten wij die naam nog
voor de bushalte) waar de Nieuweweg aansluit aan de Raadhuisstraat. Vandaar was de weg
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naar de kerk in Woensdrecht helemaal versierd met groen, guirlandes, vlaggen en wimpels en
schone, devote spreuken. De bisschop vond dit alles zo mooi, dat hij te voet al zegenend en de
mensen complimenterend naar Woensdrecht liep. In de stoet liep ook de harmonie van
Ossendrecht mee.

Daags daarna vond de kerkwijding plaats, die ôs morgens om acht uur begon en tot kwart voor
twaalf duurde. Daarna ging het gezelschap van 50 priesters met de bisschop aan tafel. De
harmonie De Hoop bracht dit eerbiedwaardig gezelschap een passende aubade. Ook
verschillende keren op Sacramentsdag, wanneer door de tuin van de pastorie een processie
trok, zorgde deze harmonie voor passende muziek. Opvallend is het groot aantal mensen dat
naar die processie kwam. Er is sprake van 1000, soms 2000 mensen; ze moeten vanuit de
verre omtrek gekomen zijn.

Harmonie: samenraapsel van herbergierszonen
Ik citeer nu uit het Liber memorialis (een soort dagboek van de parochie) van pastoor Van
Mens, wat hij over de oprichting van de harmonie in 1897 schreef:
Sinds eenige maanden is men begonnen in Hoogerheide met eene harmonie: samenraapsel
van herbergierszonen etc. De ZE Pastoor en ik waren er tegen. Wij beweerden dat ót volk
ddar hiervoor te woest en lichtzinnig is; doch door ôt toedoen van een lid van de Raad (nzzjn
kerkmeester F. Dietvors die mijne raadgeving en vermaning in den wind sl0eg) breidde zich
dat gezelschap zooô uit, dat 00k al de jongelui van Woensdrecht er aan gingen deelnemen en
God weet aan welke festivals en gelegenheden van bedeiyó zich die jonge lieden gingen
blootstellen. ôT Was daarom dat ik 't besluit nam de jongelingen in eene harmonie te
vereenigen en dit den 20 Juni aankondigde ô.

Aurora: de dageraad
Dat was het begin. Op 1 augustus kwamen 12 jongelui voor het eerst bij elkaar in de
zustersschool. Er was ook al een directeur gevonden in de persoon van J.P. Kruter, een
onderwijzer uit Ossendrecht, die daar De Hoop dirigeerde. Het ledental groeide voorspoedig,
want binnen een half jaar waren er al 23 leden. En zelfs had men toen al een eigen ruimte
voor de repetities.

Pastoor Van Mens was niet alleen de oprichter, maar ook de grote weldoener van de
harmonie. Hij nam vele kosten voor zijn rekening, zoals de muziekzaal, waarvoor hij de
herberg van De Jong had gekocht, waarin zijn knecht Josephus Mens ging wonen op
voorwaarde dat de harmonie, zolang deze zou bestaan, daar mocht repeteren. (Misschien wel
een argument dat heden ten dage een oplossing kan bieden; ik heb begrepen dat er wat
problemen zijn met een zaall). Hij zal ook wel de bedenker geweest zijn van de naam
óAuroraô, dageraad. Voor het ówoeste en lichtzinnige volkô verscheen een nieuwe dageraad
aan de horizon van het van cultuur verstoken leven. Pastoor Van Mens als oud-missionaris
was gewend bekeringswerk te verrichten.
De gemeente verstrekte voor de eerste maal subsidie in 1900; f. 40,-- kregen beide
harmonie®n uit Woensdrecht en Hoogerheide.
In 1902 werd pastoor Van Mens ð hij was 70 jaar ð benoemd tot deken van Bergen op Zoom.
Hij werd opgevolgd door J . Middelaer, die tot dan rector was bij de zusters in Hoogerheide.
Uit zijn aantekeningen ð ze zijn om te smullen vanwege zijn gezellig babbelend schrijven;
volgens mij was Middelaer een gezellige pastoor ð blijkt dat de harmonie echt tot de parochie
behoorde, misschien nog wel meer van de pastoor was. Middelaer heeþ het in ieder geval
steeds over ómijnô harmonie.
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In 1903 nam Kriiter ontslag als directeur. De pastoor benoemde als zijn opvolger Jae. De
Jong, óeen þinke jongen die tamelijk kennis heefl van de muziek en nog altijd twee maal per
week les gaat halen bij mijnheer Bots in Bergen op Zoomô. In datzelfde jaar stelde hij ook een
bestuur samen: óIk natuurlijk president (daôs makkelijk genoeg./)ô schrijý hij. Tot vice-
president benoemde hij Jan Melsen uit de Caterspolder, secretaris werd Koo de Jong en er
werden vier commissarissen benoemd.

Om de zaak ýnancieel wat gezond te krijgen ð die f. 40,-- subsidie van de gemeente was
echt niet voldoende ð wierf de pastoor ereleden aan, die f. 5,-- of f. 2,50 betaalden. De
pastoor zelf ging bij zeven van zijn belangrijkste parochianen eens een praatje maken. Die
waren zo voor f. 5,-- over de streep getrokken. Al met al was met hen en nog andere ereleden
een voldoende basis gelegd om te kunnen blijven bestaan.

In het verlengde hiervan schrijþ pastoor Middelaer: ólk kan van mijne parochianen zeggen,
dat ze zich zeer mild toonen, vooral voor Z00 heb ik dit jaar gekregen vijf kolossale
hammenll Dat helpt in ôt huishoudenl ô. Op de 25-jarige bruiloý van burgemeester E. Moors
op 27 september 1904 mochten ook de pastoors van Woensdrecht en Hoogerheide aan de
feestdis aanzitten. De maaltijd werd onderbroken door serenades van de harmonie®n De
Scheldezonen en Aurora.

De parochie had haar eerste pastoor Van Mens niet vergeten. Als deken kwam hij op 25 juni
1908 op visitatiebezoek in Woendrecht. Kort tevoren had hij zijn gouden priesterfeest gevierd
en was bij die gelegenheid tot huisprelaat van paus Pius X benoemd ð voortaan mocht hij zich
monseigneur noemen ð en tot Ofýcier in de orde van Oranje Nassau. Genoeg reden voor de
parochianen om de vlag uit te steken en voor de harmonie om haar oprichter een aubade te
brengen. Van Mens zag dat het goed was in Woensdrecht.

Enkele jaren later liep het toch uit de hand met de harmonie. De pastoor ging kennelijk niet
altijd mee op stap bij concoursen en festivals. Hem was ter ore gekomen dat óAuroraô bij
verschillende gelegenheden zich minder netjes had gedragen. Op 29 juli 1911 ontbond hij het
corps. Koite metten ermee! En dan valt op dat tijdens het pastoraat van Middelaer geen woord
meer gewij d wordt aan Aurora.

Pas bij de installatie van zijn opvolger pastoor Stallaert op 22 febmari 1929 ð er lag veel
sneeuw, maar het was mooi weer, het was een heel strenge winter ð zien we Aurora weer
optreden. De pastoor was met de auto vanuit Zundert gebracht en bij de Usberg werd hij
verwelkomd. Tijdens de tocht naar de pastorie blies de harmonie óvreugdetonenô. Graag had
zij ook nog na de installatieplechtigheid een serenade gebracht aan de nieuwe pastoor, maar
dat mocht niet vanwege de vastentijd. Maar dat werd goedgemaakt toen de pastoor na Pasen
zijn familie een feestje gaf.

De pastoor stelde de muzikale felicitatie zeer op prijs, maar over de plannen om een Vlaamse
kermis te organiseren was hij niet zo enthousiast. In zijn ogen ging het vooral om de publieke
dansgelegenheid die op de wei van Piet Montr® zou plaatsvinden om zo de kas van Aurora
flink te spekken. Hij had daarover contact opgenomen met burgemeester Ruben, maar die kon
aan Woensdrecht niet weigeren wat in Hoogerheide wel mocht. Ook het onderhoud met de
voorzitter van Aurora Jac. Theuns leverde niets op. De Vlaamse kermis ging op 12 mei 1929
gewoon door en duurde tot acht uur ôs avonds.

In zijn preek had de pastoor de gelovigen gewaarschuwd tegen de gevaren verbonden aan
het dansen en bij het naar huis terugkeren. Achteraf hoorde hij dat alles ordelijk en netjes was
verlopen. Hij had daar kennelijk niet zoôn ýducie in: Ik wil het hopen! noteert hij.
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Nu is de band tussen harmonie en parochie verdwenen. Een link met de gemeente is er nog
steeds en een heel enkele keer komt er wel eens een kink in de kabel, heb ik begrepen. Maar
dat doet er nu verder niet toe. Aurora blijý vrolijk haar muziek blazen, tot op de dag van
vandaag.

Slot
Geschiedenis is herinneringen ophalen. Ik heb het gedaan aan de hand van enkele
persoonlijke herinneringen; geprobeerd zo dicht mogelijk bij het alledaagse leven te blijven
en daar wat omheen te vertellen. Ik hoop dat u met mij wat herkend heeþ.

Ik zou nog veel meer kunnen ophalen, zoals het schaatsen op de óSjammerdô ofwel óde
Aggerô, de vroegere grens tussen Brabant en Zeeland en daarmee over de van oorsprong
Zeeuwse polder Oud Hinkelenoord. Of over de lucht- en waterverontreiniging waarvan we
denken dat het iets van onze tijd is.

Vergeet het maar: in de tijd van de oude heer Woensdrecht zo rond 1300 kregen
cisterci®nzer monniken die in de buurt van Hulst en op het eiland van Krabbendijke woonden
toestemming om vlees te eten. Zij waren erg verzwakt tengevolge van de bedorven lucht, wat
veroorzaakt zou zijn door het zeewater. De lucht in Woensdrecht zal niet anders geweest zijn
dan die in Krabbendijke, dus ook vervuild.

Ook het visjes vangen in de Zouteweg is een jeugdherinnering. Onze vangsten waren niet
zo groot als die van burgemeester Moors met vijf vrienden die in april 1898 waren gaan
vissen in de Zuidpolder. Zij vingen 41 snoeken, waarvan de zwaarste 21 pond woog, en twee
manden met baars en voorns.

Nog mooier is, wat in de krant werd geschreven, dat de vis werd uitgedeeld aan de
ingezetenen van de gemeente Woensdrecht. Het doet denken aan het bijbelse verhaal van de
wonderbaarlijke brood- en visuitdeling. Ieder kreeg in overvloed. Ik weet niet of de huidige
burgemeester ook vist.

Geschiedenis wordt gemaakt door de kleine mens, individueel en gezamenlijk. De mens, die
meegaat met zijn tijd, die zorgt dat de tijd in beweging blijft, dat techniek, kennis en kunde
zich ontwikkelen, dat welvaart en welzijn groeien. In de e-mail die de oude heer Woensdrecht
mij toezond, zei hij het op zijn Grieks: Pantha rei: alles blijft in beweging, alles verandert
steeds.

Zo is Woensdrecht in 750 jaar gegroeid van de kleine nederzetting aan de Schelde tot het
welvarende dorp van nu, en als ik dit mag betrekken tot de hele gemeente: van de
middeleeuwse gehuchten en dorpen Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en
Woensdrecht tot de ene gemeente Woensdrecht van nu met haar grote verscheidenheid van
mensen, tezamen vormend een groot, veelstemmig orkest dat in het algemeen een harmonieus
concert ten gehore brengt. Dat dorp en gemeente Woensdrecht, die nog vele noten op haar
zang hebben, hun partij zullen blijven meeblazen in het grote orkest van regio, provincie en
land en tegenwoordig niet te vergeten Europa, wens ik u allen toe.

Wouw, oktober 1999. Ren® Jacobs, adj. dir.
Regionaal Archief West-Brabant.
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Het volk en zijn gezondheid in de dorpen van de
Zuidwesthoek van 1800 tot 2000

1. De negentiende eeuw had maar weinig te bieden

Nooit was het prettig om ziek te zijn. En de dood kwam altijd al ongelegen. Maken we ons
geen illusies. Dat was zo in de negentiende eeuw en dat zal nog zo zijn in de eenentwintigste
eeuw. Het is het gelijk van die krakende en hotsende botsende lijkkoets op weg naar het
kerkhof met zowel ter linker als ter rechter zijde een spiegeltje. Daaronder duidelijk leesbaar de
tekst:

Spiegelt u aan mij,
heden ik, morgen gij! ò

Artsen zonder grenzen. Toen al.
Dat zal dan wel. Echter de intensiteit en de soort van ziekte en de al of niet snelle opeenvolging
van ziek zijn en overlijden kunnen heel erg verschillend zijn. Zo ook de omstandigheden
waaronder dit alles moet plaatsvinden. Wat dat aangaat was de negentiende eeuw niet bepaald
een periode die we kunnen bestempelen als ñdie goeie oude tijdò. Met name in de eerste helft
van die eeuw waren er maar weinig probate verweenniddelen tegen ziekte en dood. Pas in het
tweede part komt daarin enige verbetering. Die verbetering moet dan nog wel komen van
vooral partikuliere initiatieven. Op het platteland verschijnt zo hier en daar een heel- en
vroedmeester. De eerste ons bekende chirurgijn of heelmeester in onze streek is Adrianus
Philippus van den Berghe. Hij komt van Oude Tonge waar hij in 1806 geboren is. Lang kan hij
hier niet actief geweest zijn, want hij overlijdt al in zijn drieendertigste levensjaar op 16 februari
1840. Na zijn begrafenis in Woensdrecht vestigt datzelfde jaar P.J. Soffers zich hier als
heelmeester. Maar de gemeente weet nauwelijks aan geld te komen om hem te betalen. In de
steden, zoals bij ons in de buurt te Bergen op Zoom, zien we het liefdadig werk van
gasthuiszusters opkomen. In de dorpen Ossendrecht, Hoogerheide, Woensdrecht en Putte
signaleren we in 1845 een nieuwe heel- en vroedmeester. Hij heet Petrus de Bruine, woont
sinds 1841 in Hoogerheide en trouwt daar op 30 april 1849 met Joanna Cornelia Jacobs, een
dochter uit de familie Jacobs Migielsen. Maar in Ossendrecht klagen ze er bij de provincie
over, dat hij eigenlijk van te ver moet komen als werkelijk de nood aan de man is. De
plaatselijke overheden in onze dorpen, maar ook de landelijke, staan er nauwelijks of niet bij
stil dat voor dit soort voorzieningen wel eens een taak bij hen zou kunnen liggen. Met veel pijn
en moeite komen zij er pas laat aan toe een paar honderd gulden per jaar op tafel te leggen
voor de betaling van een zogenaamde gemeente-arts. Zoôn gemeente-arts had tot taak voor de
armlastige zieken te zorgen; de bevolking in te enten tegen pokken; de doden te schouwen en
overlijdensverklaringen op te maken.
Dokter Petms de Bruine neemt op 1 juli 1875 zijn ontslag. Vier jaar later, op 8 juli 1879,
overlijdt hij.

Ondertussen zijn onze zuiderburen tussen 1830 en 1839 echte zelfstandige Belgen geworden
door zich van Nederland af te scheiden. Voor de bevolking van de grensdorpen is die muiterij

13



der Belgen geen belemmering om waar nodig een beroep te doen op de medische diensten van
over de toen getrokken meet.

Zo verschijnen in Putte, Ossendrecht en Woensdrecht/Hoogerheide de rijtuigjes van allerlei
Belgische doktoren om inentingen te doen en zieken te behandelen. Vanaf de jaren 1870
worden ze vermeld: dokter L.J. van der Molen uit Stabroek, dokter J . Goijarts uit Kalmthout,
dokter Doelens uit Berendrecht en dokter Van den Bossche uit Zandvliet. Dat beroep op
Belgische doktoren gaat zelfs door tot in de jaren ô3O van twintigste eeuw. Ook ene dokter de
Ram uit Bergen op Zoom schijnt wel in onze contreien gewerkt te hebben.

In 1881 betaalt de gemeente Woensdrecht jaarlijks 200 gulden aan de bekende ñBelze dokterò
Van den Bossche uit Zandvliet om de armenpraktijk te komen doen. De Staat der Nederlanden
stond namelijk toe dat in grensgemeenten buitenlandse, bij ons dus Belgische doktoren werden
ingezet. In Woensdrecht wisten ze niet beter dan dat ook zij een grensgemeente waren. De
dokter zelf deed daar al helemaal niet moeilijk over. En de mensen waren ermee geholpen. Het
zou hen een zorg zijn wie bij hen de pokken zette, de zieke familieleden behandelde of een
overlijdensverklaring opstelde. Zolang als die ñBelze dokterò het goed deed zaten ze echt niet
te wachten op iemand uit Bergen op Zoom. Zandvliet was trouwens dichter bij als er al eens
haast bij was.
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De vage contouren van geneesheer en huisarts
Petrus de Bruine gevestigd te Hoogerheide/Woens-

_ 12/ drecht. Hij werd geboren in 1814 te Antwerpen en
" overleed in 1879 te Woensdrecht.

'-fl Jr.

Maar twee doktoren uit de stede van Bergen op Zoom, ene dokter Hendrickx en ene dokter
Verlinden, willen de armenpraktijk in Woensdrecht ook wel voor hun rekening nemen. Nadat
de gemeente hen afgewezen heeft omdat men niets te klagen heeý over dokter Van den
Bossche, komt er toch een vermaning van de landelijke geneeskundige inspectie dat een
buitenlandse dokter in Woensdrecht niet kan en ook niet mag. Woensdrecht is geen
grensgemeente zoals Ossendrecht, Putte en Huijbergen.
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De weg van Ossendrecht naar Hoogerheide. Links vooraan de woning van dokter Petrus de Bruine
die gehuwd was met Joanna Comelia Jacobs Migielsen.

De ñBelze dokterò E. van den Bossche uitZandv1iet hield spreekuur in hotel ñDe Leeuwò te
Hoogerheide.
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