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VAN DE REDACTIE

Voor u ligt alweer de laatste kroniek van het jaar 2001.

In dit jaar zijn er dertig onderwerpen aan de orde geweest en dit is nou precies wat wij met de
Tijding voor ogen hebben:

Een periodieke kroniek met artikelen voor en geschreven door onze leden over herkenbare
heemkundige onderwerpen.

Wat betreft Tijding 2001-3. De ingezonden artikelen zijn weer van een grote diversiteit.
We hebben veel positieve reacties ontvangen op de geplaatste foto’s, doch de aangereikte
namen zijn helaas soms tegenstrijdig.

Ook ontvangen we veel reacties op de herkenbare naoorlogse situaties in de Zuidwesthoek.
Mochten er onder u lezers zijn, die meer informatie hebben over b.v. de buurtschappen, de
bedrijvigheid en ontspanningsmogelijkheden in onze regio en die hierover iets zouden willen
vertellen of schrijven, dan houden we ons ten zeerste aanbevolen.

Tenslotte bedanken wij de schrijvers weer voor hun bijdragen en wensen wij u als lezer veel
leesgenot toe tijdens de winteravonden.
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DE MARINE MET DE KAREL DOORMAN OP VLAGVERTOON

Mijn Marinetijd begon in februari 1949 als buitengewoon dienstplichtige van de lichting
1924, terwijl ik toen als montagelasser werkzaam was bij Holland in Bergen op Zoom.

Aldus opgekomen te Voorschoten om na 2 dagen voor 10 dagen naar huis gestuurd te worden
i.v.m. tekort aan Marinekleding.

Na gekleed te zijn in Voorschoten naar Loosdrecht voor een militaire spoedopleiding, maar
wel volgens Marinetraditie, wat inhield dat je in opleiding als minderjarige werd beschouwd,
geen nachtpermissie kreeg, om 23.00 uur ’s avonds binnen moest zijn en met weekendverlof
een briefje van ouders of voogd moest overleggen, waaruit bleek dat je werkelijk thuis was
geweest. Dat gaf natuurlijk verwikkelingen met dienstplichtigen van 25 jaar, maar het
ombuigen van traditie kost tijd.

Na de militaire opleiding voor spoedopleiding stoomcursus kwam ik aan boord van de H.M.
van Heemskerk in Den Helder en nadien als z.g. kernbemanning aan boord van de Karel
Doorman, die toen ter reparatie lag bij Wilton aan de Delfshaven. Verder gelegerd op het
oude wachtschip de Buffel.

Het werk aan boord was in het begin bikken, “tjetten” (schilderen) en brandwacht zijn bij de
laswerkzaamheden van het Wiltonpersoneel.

Dat brandwacht zijn was er de oorzaak van dat ik op een gegeven moment zelf de lastang
pakte en ging lassen en dat werd gezien door een dekofficier, die er melding van maakte; dus
op rapport.

Die dekofficier had een bepaalde stand van zijn voeten en werd daarom 10 voor 2 genoemd,
ja door de matrozen, wel te verstaan.

Ter verdediging van dit rapport voerde ik aan dat mijn burgerberoep elektrisch lasser was en
dat moest ik dan ook bewijzen, hetgeen ik ook gedaan heb.



Hiermee was mijn kostje aan boord van de Doorman wel gekocht; ik werd ingedeeld bij de
z.g. koude ploeg (onderhoudsploeg) en kreeg een werkplaatsje onder de toren, de z.g.
“plumbershop”.

Nadat de reparatie en het aanbrengen van extra vangkabels bij Wilton was voltooid, werd de
Doorman naar het Prins Bernhard-dok op de Ruige Plaat gesleept voor verder onderhoud.

De eerste proefvaart diende om de vangkabels te testen door ervaren Engelse vliegers, wat
heel spectaculair was om te zien.

Op latere proefvaarten met Nederlandse vliegers aan boord, hebben we ook een vlieger
verloren; hij miste het vliegdek en stortte in zee en kon helaas niet meer gered worden.

Bij een volgende reis gebeurde weer zo iets, maar toen kon de piloot gered worden. Toen
kwam de commandant op het idee om direct binnen handbereik een reddingsboei te hebben
en moest de koude boel opdraven om een haak aan te brengen. (lassen dus) Probeer zoiets
maar eens op een op en neer gaande boot, dat lukte niet al te best. Dus toen ging de order naar
de machinekamer: “machines stop en 90 graden bakboord”.

Na de haak aangebracht te hebben tot volle tevredenheid van Cdt. Slot werd de reis weer
voortgezet.

Nadien hoorde ik van de chef van de koude boel die dienst had in de machinekamer de
uitspraak “dat een puppes 3 dit klaarspeelt om de Doorman te doen stoppen!” (waar gebeurd)

Ik heb nadien dan ook gevraagd of ik examen mocht doen voor het brevet lassen aan de
Tomk. Amsterdam, wat alleen mogelijk is na een opleiding, en alleen voor beroepspersoneel.
Het is me toch gelukt zonder opleiding examen te doen en het bewuste brevet te halen. Dit
brevet gaf een extra inkomen van 9 gulden bovenop het z.g. “katje” van 48 gulden per maand
en daar moest een dienstplichtige het mee doen.

Zo was ik dan tijdens de reis werkzaam in de z.g. “plumbershop” onder toren met 3 grote
luiken waar ’s nachts mijn kooi (hangmat) kon hangen, in de frisse zeelucht inplaats van in de
bedompte verblijven.

Intussen, in het najaar van 1949 was het personeel ook uitgebreid met Mariniers, waaronder
hoornblazer voor diverse signalen, zoals reveille, taptoe en sloep naar de wal.

Eén van die hoornblazers was nogal goed van de tongriem gesneden, maar werd zelf ook
nogal eens gepest met het gezegde; “marinier wanneer ga je je paard halen?”

Nu had deze marinier nogal eens een woordenwisseling gehad met de reeds eerder genoemde
officier “10 voor 2”. Toen dus deze officier op een gegeven moment sarcastisch aan hem
vroeg:”marinier, wanneer ga je je paard halen?”, als krachtig antwoord kreeg: “om u te
dienen om 10 voor 2 meneer!” Algehele hilariteit bij de omstanders natuurlijk.

Ondertussen werd ook wel aan onze gezondheid gedacht, 0.a. voor de ongehuwden werd
periodiek “parade gehouden”, controle op geslachtsziekten, en na bezoek aan buitenlandse
havens had het z.g. “schoftenboek” aan klanten geen gebrek.

Zo kwamen we dan na diverse proefvaarten op de Noordzee met bezoeken aan Engelse
Marinehavens tot het uiteindelijke vaarplan, dat de H.M. Karel Doorman op vlagvertoon naar
de West zou gaan en de z.g. droge deklandingen van de leerling-vliegers op Bonaire zouden
gaan plaats vinden. Tevens zou er een aflossing zijn van de mariniers O.V.W.’ers op Curagao
plaats vinden, daarom was er extra sterk aflossingspersoneel aan boord met extra voertuigen
en zodoende werd de Doorman meer vracht- en passagiersschip dan vliegdekschip.



Maar het belangrijkste was dat Prins Bernhard de reis mee zou maken tot San Juan op Porto
Rico, om van daar op handelsmissie naar Zuid-Amerika te vliegen; 0.a. naar Argentinié, van
toentertijd Evita Peron. Daartoe ging dan ook een regerings Dakota P.B.A. mee en tevens een
watervliegtuig als eventueel reddingsvliegtuig, en dat allemaal op het dek vastgesjord.
Zodoende waren we goed afgeladen.

Het nodige personeel werd geselecteerd en aangevuld, maar ook afgevoerd; o.a. de gehuwden
van lichting 1924. (zij kostten kennelijk te veel) Zo kwamen er ook oudere matrozen 1° klas
aan boord, die in afwachting waren van ontslag, maar die de reis nog moesten meemaken.
Die matrozen hadden in de oorlog in Kaapstad desertie gepleegd, kort na de ondergang van
een deel van de vloot in de Java Zee, en waren voor bevordering uitgesloten.

Dit alles hoorde ik uit hun gesprekken die zij hadden met de Hoofd Vlootaalmoezenier Mgr.
De Saint.

Ook waren er diverse doktoren en specialisten aan boord en werden er tijdens de reis
operaties uitgevoerd. Kennelijk allemaal omdat Prins Bernhard aan boord was.

Zo was er ook professor V. Dam die leraar Spaans was en ook Gerben Sonderman, testvlieger
bij Fokker die met de regerings Dakota P.B.A. zou vliegen.

Tijdens de afvaart op 2 januari 1950 vanuit Rotterdam werd er nog een verstekeling
gevonden die liever met de Doorman naar de West ging in plaats van naar de Oost.

Het eskader werd gevormd door drie schepen 0.a. H M. Karel Doorman, H M. Heemskerk en
H.M. Maurits, een kleine boot die als volgschip dienst zou doen om eventueel in zee gestorte
vliegers te redden.

Via de Azoren, en af en toe uitwijken voor een storm, kwamen we dan toch aan in de West.
Ondertussen hadden we ook het tropenplunje aangetrokken en zo konden we dan ook,
evenals de Prins, met ontbloot bovenlijf van de zon genieten. Het ging er dan ook
gemoedelijk aan toe.

Het was een bekende eigenschap van de Prins om wel eens van het protocol af te wijken.

Zo was er een bezoek gepland aan de voormachinekamer, en wel om elf uur, dus de aflossing
om half twaalf ging niet door i.v.m. een teveel aan mensen in een beperkte ruimte. Aangezien
de Prins van het achterschip kwam moest hij de achtermachinekamer passeren, dus wat deed
hij, hij bezocht de achtermachinekamer, ook in vol bedrijf, maar met een dubbele bezetting,
volop doende met het overnemen van de wachtgegevens.

De eerste haven die we aandeden in de West was San Juan op Porto Rico. Het was
vermakelijk om te zien hoe kleine sleepbootjes probeerden de Doorman naar de kant te
duwen, hetgeen niet gemakkelijk was in verband met de z.g. zwaluwnesten buiten boord.
(luchtafweer opstelling)

De Dakota die ondertussen ontdaan was van de conservering moest daar van boord getakeld
worden met behulp van een hijsbalk; helaas brak er een kabel en de balk viel op de Dakota,
met als gevolg enige beschadiging. Een kernachtige prinselijke vloek was goed te horen door
de omstanders.

Dit was wel het afscheid van het gezelschap van Prins Bernhard, die na reparatie van het
vliegtuig, zijn handelsmissie naar Zuid-Amerika kon beginnen.

Voordien was nog wel een groepsfoto op het vliegdek gemaakt van de totale bemanning.

De handelsmissie van de Prins naar o,a, Brazilié en Argentinié bleek nadien toch wel
succesvol, gezien de latere exportopdrachten aan het Nederlandse bedrijfsleven.


































































































































































