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Voorwoord

Nu de laatste film van John van Dooren en Jac van den Bussche uit is gaan ze ook in de
Tijding verder met Een dorp vol cafeetjes in Ossendrecht. Dit is - in het 10e jaar! - alweer het
22e deel en het gaat deze keer over de cafeetjes en nog veel meer in de Molenstraat. Pagina 3.

Jan Luysterburg en Jan van Woensdrecht hebben het beiden over kattenvriendschap. Pagina
16 en pagina 18. Of je met zo’n vriendschap nou zo blij moet zijn?

Na 70 jaar komen er toch nog sterke herinneringen boven aan de oorlog en de bevrijding. Zo
vraagt op pagina 22 de 94-jarige Cor Huijge-Raas zich nog steeds af wat er met "haar’
Amerikaanse parachutist is gebeurd. Jan van Elzakker zocht het voor haar uit. En na al die
jaren komt Jan Colpaart met zijn verhaal over zijn oorlogservaringen naar buiten. Neef Kees
Colpaart tekent het op. Pagina 34.

Onze museumwerkgroep toont op pagina 38 het restant van een V2-motor die zich achter ons
museum bevindt.

Jan van Elzakker gaat op pagina 39 verder met deel vier van de serie Perikelen rond de
gemeenteschool van Woensdrecht en komt achter de naam van café De Cozze, dat op de plaats
van de voormalige jongensschool stond. Pagina 53.

Op pagina 55 voegen we daar nog een foto van omstreeks 1914 aan toe van een ander café

waarvan de naam (Den Handel) wellicht als inspiratie heeft gediend voor het café van De
Cozze (In den Handel).

Veel leesplezier

De redactie

Inhoud:
= VOOTWOOTE ..ttt et ettt s e esin e 2eebssesanesassenseensee baees p. 02
- Een dorp vol cafeetjes, deel 22, Jac van den Bussche en John van Dooren ..................p. 03
— Kattenvriendschap, Jan LuySterburg ............coocovvevvviviiiiiiviiniiennicnicsiecssesiiesssensnennnnPo 10
— Janneke Meloen, Jan van Woensdrecht ..p. 18

— “Ik loop al 70 jaar met die Amerikaanse parachutlst in m|_|n hoofd” Jan van Eizakker p. 22
- Hermnermgen september/oktober 1944, J.A. Colpaart opgetekend door Kees Colpaart .p. 34

— Schatten in ons museum Den Aanwas, de museumwerkgroep............. sssaDa o8
— Perikelen rond de gemeenteschool van Woensdrecht, deel 4, Jan van Efzakker B . .
- “Hou ze ammaol mar is uit mekaore, al die Michielsens™, Jan van Elzakker-................. p. 53
— Foto van René BUijS........ccccoiiiiiiioiiiiiecieccse ettt esseeess e e sneessnesnssenseenneessnasnnes e O3
~ Informatie voor de 1ezer redact:e R SRR e P D B
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EEN DORP VOL CAFEETJES (deel 22)

door Jac van den Bussche en John van Dooren

De Noordstraat ofwel Molenstraat, Moleneind en Putsmolentje

Ossendrecht. Parallel aan deze Molendreef loopt ten zuiden daarvan een weg die vroeger

-’n Tijding 2013-2 zijn we geéindigd met het bespreken van de cafeetjes in de Molendreef te

bekend stond als Noordstraat, tegenwoordig opgedeeld in drie delen, te weten de
Molenstraat, overgaand in Moleneind en tot aan de Putseweg Putsmolentje.

Langs deze weg hebben in de loop der jaren maar liefst 17 cafee tjes gestaan, wat de vraag oproept

of dit misschien kwam omdat vanaf 1867 t/m 1920 brouwerij

van de Molenstraat gevestigd was.

De Molenstraat

“De Witte Zwaan™ aan het begin

Café De Zwaan (van 1904 t/m 1934)

Het eerste cafeetje waar we mee beginnen
was gelegen tegenover brouwerij De Witte
Zwaan (zie Tijding 2011-2, p.3) en het was
dus niet zo vreemd dat dit café¢ de naam De
Zwaan kreeg. Marinus Verrest en Rebecca
Cloots waren de uitbaters en openden in
1904 hun 30 m? grote café. Tijdens de
kermissen in de jaren '30 stond er zelfs nog

een draaiorgel in, maar waar de bezoekers
toen gedanst hebben is ons, gezien de
afmetingen van de zaak, niet echt duidelijk.
In 1934 werd het café gesloten. Hun zonen
Jan en Louis waren respectievelijk kapper en
kleermaker, zij hadden allebei hun zaak in de
Dorpsstraat en vele Ossendrechtenaren
zullen zich hen zeker nog herinneren.

Jaargang 37, 2014 nr. 03
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Kruidenier & fietsenzaak Gerrie Jaspers (1959 t/m 1991)
later fietsspecialist Pijnen tot heden

=] Vlak naast café De Zwaan woonde

- Sjef Koolen, in de volksmond “De
Zotte Koolen” genoemd, die ge-
trouwd was met Sjoke Jansen. Sjef
was landbouwer maar daarnaast had-
den zij aan huis ook een kruideniers-
winkeltje. Dochter Irma huwde met
Janus Jaspers die als stratenmaker
bij de gemeente werkte. Na hun hu-
welijk bleven zij inwonen bij de ou-
ders van Irma, die tevens het krui-
denierswinkeltje overnam. In het
jaar 1959 liet Janus naast de kruide-
nierswinkel een fiet-
senzaak met werk-
plaats bouwen en dit
omdat hun zoon<
Gerrie fietsenmaker
was. Vier jaar later
{ trouwde Gerrie met
Cor van der Velden
en ze namen de wo-
ning met beide win-

1 Tegenwoordig is de fietsenzaak
opvallend wit geschilderd.

1
i 7
o
_(\
a

iy &\
L

<L

\/ ~> kels van Janus en
Irma over.
Corbeheerde de krui-

denierswinkel en
Gerrie de fietsenzaak. Alles verliep
goed totdat Gerrie in 1990 ziek
werd, hierdoor noodgedwongen
moest stoppen, waarna in 1991 zo-
wel de fietsenzaak alsmede de krui-
denierswinkel werd gesloten.

Twee jaar later kocht Piet Pijnen het
pand op en begon hier samen met
zijn zoon Rini een nieuwe fietsen-
zaak die de naam Fietsspecialist
Pijnenkreeg.

Na een grondige verbouwing werd
de vroegere kruidenierswinkel bij de
fietsenwinkel gevoegd en er werd
een nicuwe fietsenreparatiewerk-
plaats aangebouwd. Enkele jaren la-
ter nam Rini de zaak van zijn vader
over en hij is tot heden de gekende
fietsenmaker en fietsenverkoper van
Ossendrecht.

Pagina 4 TIJDING Jaargang 37, 2014 nr. 03
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(L1900 o 1932 1912 vim 1918)
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"De Zwaan
(1904 vim 1934
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"Her Zweepke" "ngh"
(1901 vim 1912) (1904 tim 1955)

"Du Commerce”
(1917 ¢m 1928

”?nm 190

DE MOLENSTRAAT

Café Het Schoentje ( 1900 t/m 1932)

Het tweede cafeetje dat we tegenkomen is
“Het Schoentje.” Dit stond vanaf omstreeks
1900 op de hoek Molenstraat —Zr.Marie
Adolphinestraat met als uitbaters schoenma-
ker Jacobus van Oevelen en zijn vrouw
Maria Musters. De gelagkamer was niet gro-
ter dan 20m? en omdat het café op de hoek
stond kreeg het in de volksmond de naam
“bij Mie van het Hoekske”. Zij werden opge-
volgd door gareelmaker Cornelis van
Oevelen die gehuwd was met Maria van der

Veken. In 1932 verhuisden zij naar
Zantvliet: het café werd gesloten en Jan van
den Eijnden, in Ossendrecht bekend als “De
Krol”, begon op deze plaats samen met zijn
vrouw Fie Huijgens een stoffenzaak. Later
verhuisden zij met hun zaak naar het
Hondseind. De woning op de hoek Molen-
straat/Zr.Marie Adolphinestraat werd in
1959 afgebroken en daar staat nu 'het ka-
non’, een oorlogsmonument dat herinnert
aan de Tweede Wereldoorlog.

Jaargang 37, 2014 nr. 03
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Café Het Zweepke
(% 1900 t/m *1932)

In het begin van de 20e eeuw openden
Frans Timmermans en Lies Smout café
Het Zweepke. Onder het café had hij
een bierkelder, wat het begin was van
het agentschap van brouwerij De Drie
Hoefijzers. Frans was naast caféhouder
ook melkverkoper en beschuitbakker.
Hij sloot zijn café toen zoon Fons in de
beginjaren '30 van de vorige eeuw brou-
wer en vertegenwoordiger werd bij De
Drie Hoefijzers en zijn zaak opende op
het dorp. Tevens had Fons een bode-
dienst Ossendrecht-Bergen op Zoom.
Vader en zoon hadden dus ieder drie in-
komstenbronnen.

Café Du Commerce
(£ 1917 t/m 1928)
Van de Peijl transport

Even verder begonnen in het jaar 1917
veehandelaar Sjef Jansen, bijgenaamd
Den Baak, en Anna Dekkers een café dat
de Franse naam Du Commerce (= han-
del) droeg. In 1926 nam zoon Pietde vee-
handel en het café over waarna Sjef met
zijn familie naar het Hondseind verhuis-
de.

Het café werd omstreeks1928 gesloten
maar met de veehandel ging Piet nog ja-
ren door, waarbij met name de varkens-
branche een voorname rol speelde bij de
gehele familie Jansen. In die tijd hield
men n.l. bijna huis-aan-huis een varken
en vandaar dat achtereenvolgens Sjef,
zijn zoon Piet en tot slot diens zoon
André vele biggen verkochten, terwijl
Geerd, weer een andere zoon van Sjef,
nadat de biggen vetgemest waren, de
huisslachtingen verrichtte.

Hiernaast de familie Jansen ((Baak)
met zeven zonen!

Er is duidelijk progressie in de veehan-
del gezien de opeenvolging van de ver-
voermiddelen.
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Toen André Jansen in 1964 stopte met de
veehandel verkocht hij het pand aan de uit
het Belgische Kemzeke afkomstige echtpaar
Govert en Riet van de Peijl. Zij begonnen
hier ter plaatse op 6 oktober 1965 het trans-
portbedrijf Van de Peijl. De zaak groeide al
snel uit zijn voegen en verhuisde daarom in
1970 naar een groter terrein aan de
Molenbosstraat. Hier groeide het bedrijf uit
tot een totaal van 15 eigen vrachtwagens,
gespecialiseerd in het transport van zand,
grind en steen maar ook in exceptioneel
transport van betonelementen. Voor dat
laatste hadden zij uitschuifbare vrachtwa-

— Bk o
” [ =
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gens ter beschikking die elementen konden
vervoeren tot een lengte van ongeveer 25m.
De oliecrisis in 1973 bracht grote economi-
sche terugval in de wereld en was ook
voelbaar in de transportsector. Uiteindelijk
besloot Govert van de Peijl in 1983 zijn
vrachtwagens te verkopen en te stoppen met
zijn transportbedrijf.

Op de plaats in de Molenstraat waar Van de
Peijl tot 1970 zijn bedrijf had werd na zijn
vertrek de oude woning afgebroken en op de
vrijgekomen plaats werden toen nicuwe wo-
ningen gebouwd.

Café De Pluim (1904 t/m 1955)

Het volgende café dat we tegenkomen is “De
Pluim” waar Piet Verdult met zijn vrouw
Maria van den Bergh in 1904 een ruimte van
37m? ging uitbaten. Van beroep was Piet
pluimveehandelaar die zijn koopwaar met
een hondenkar vervoerde en van 1939 tot
zijn dood in 1941 wethouder. Inmiddels had
zoon Levien, woonachtig in Antwerpen, de
zaak overgenomen. Later kwam het café in
handen van zoon Christ, die in de oorlogsja-
ren huwde met Martha Mous. Naast het café
startten z1] ook met een kruidenierszaak. Het
was omstreeks 1955 toen zij besloten alleen
door te gaan met de kruidenierswinkel. Die

bleven zij behouden tot 1973 en vanaf toen
namen Jos en Marian Mattheeussens de zaak
over. De naam van de winkel veranderde in
Meermarkt en zij bouwden dit uit tot een
echte buurtsuper, die later uitgebreid werd
met een slagerij en een groente- en fruitafde-
ling.

23 Jaar lang bleven Jos en Marian op deze
plaats hun klanten bedienen totdat zij in
1996 besloten om hun zaak te sluiten. Het
pand in de Molenstraat werd verkocht aan
John Breen die hier een motorzaak startte en
momenteel een bekende naam is bij vele mo-
torliethebbers.

Jaargang 37, 2014 nr. 03
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Café Molenzicht (1912 t/m 1918)

Schuin tegenover De Pluim stond café
“Molenzicht”. Een klein cafeetje, niet groter
dan 20m? met als uitbater de Belgische
fietsenmaker Henricus Struijf. De naam is
gekozen omdat men een mooi zicht had op

De molen(s)

Ossendrecht heeft door de ecuwen heen een
aantal graanwindmolens gehad. Een staat er
vermeld in 1409 op de later afgegraven
Molenberg te Calfven (tussen de Vierwin-
den en de Schapendreef, zie Tijding 2007-2
p.13), en is tijdens de Tachtigjarige Oorlog
verwoest.

De molens in de Molenbosstraat zijn door
Eugene Jansen uitvoerig belicht in zijn boek
500 jaar 'boeren’ op de Oosthelj.

Twee hebben er (na elkaar op één plek)
gestaan op de Molenberg, tussen Molen-
dreef'en Molenstraat. Hier had fietsenmaker
Henricus zicht op en deze zullen we hierna
uitlichten.

Een stukje geschiedenis

De familie Miihlenbruch verhuisde in 1808
vanuit het Duitse Westfalen naar het
Belgische Westmalle, waar deze lijmstokers
van beroep veranderden en molenaars
werden op de Molenberg aldaar.

Zoon Pieter, ingeschreven als Meulenbruck
en gehuwd met Anna Elisabeth Grootjans,
verhuisde naar Ossendrecht en plaatste rond
1887 een graanwindmolen, waar nu basis-
school De Meulenrakkers staat in de Meu-
lenberg. Deze was afkomstig uit het
Vlaamse Sint-Gillis bij Dendermonde. De
molen van M.C. Meulenbroek brandde
volledig af tijdens het verschrikkelijk
onweer op dinsdagavond 2 juni 1896 toen de
bliksem insloeg. Een volgende slag doodde
het dochtertje van de weduwe Anna
Catharina Veraart-de Jong op de kort daarbij
gelegen boerderij, later de hoeve van Desiré
vd Bogaart. Ossendrecht verkeerde in diepe
rouw. De Hollandse dagbladen, maken
melding van talloze ongelukken door
blikseminslag.

Nog in datzelfde jaar werd er op dezelfde

de windmolen die achter het pand stond. Na
de Eerste Wereldoorlog werd het café
gesloten en vertrok Henricus naar Beren-
drecht.

van Ossendrecht

plaats een nieuwe graanwindmolen ge-
bouwd, ditmaal een houten Spaanse stan-
daardmolen afkomstig uit het Belgische
Lier, met een wiekenzwaai van 25m en een
traphoogte van 10m. Een neef van Pieter,
Ludovicus Laurijssens, werd er molenaars-
gast.

De Ossendrechtse timmerman Frans Vos,
die daar onderhoud uitvoerde, nam de
molen in 1913 over en werd dus mole-
naar—timmerman. Voor en tijdens de Eerste
Wereldoorlog was er werk genoeg. Daarom
kwam zijn zoon met hem meewerken. Frans
Vos splitste nu zijn beroepen en zijn zoon
werd molenaar.

Hij kreeg echter steeds meer concurrentie
van de gebroeders Louis en Stan Jansen, die
beiden een 'gemotoriseerd’ gemaal hadden
aangeschaft. Ja daar viel niet tegenop te
malen. Tot dan toe hadden de boeren vaak
een eigen maalderij waarbij zij hun paarden
konden inzetten. Dergelijke molens werden
rosmolens genoemd.

Het malen liep dus terug, de zoon kon de
kost niet meer verdienen en moest noodge-
dwongen bijwerken op de molen van Essen.
Frans Vos vroeg op 3 december1935 finan-
ci€le steun in Ossendrecht bij wethouder B.
G. van Gorsel. Dat is de eerste keer dat de
molen in een correspondentiearchief van
vereniging “De Hollandse Molen* voor-
komt. De molen was toe aan herstel, doch de
hieraan verbonden kosten waren voor
molenaar Vos te zwaar. Ook het gemeente-
bestuur was noodlijdend. Hoe verder?

Een rechtstreeks bericht van de vereniging
naar Frans Vos, met mooie woorden van de
voorzitter: “Het verheugt ons dat de molen
nog steeds met kosteloze windkracht maalt,
en dat het met stroomlijnwieken nog beter

Pagina 8 TIJDING
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Het huis dat gebouwd werd door molenaarszoon Mil Vos en zijn viouw San Musters
(links staand hieronder op de foto) staat nog steeds in de Molenstraat; de molen is
inmiddels vervangen door basisschool De Molenrakkers!

Molenaarsfamilie Frans Vos die zelf op het Hageland woonde.
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zou gaan. Als molenmaker zou U zelf de

werkzaamheden kunnen verrichten. Wij

willen aan het bestuur voorstellen U een
tegemoetkoming te geven”’. Deze zou
weliswaar bescheiden blijken te zijn, doch
alle beetjes helpen. Er was nog een andere
belangstellende met een gift van 25 gulden
wanneer de molen behouden zou blijven.
Ook de AN.W.B. zou aandacht op willen
wekken voor een blijvend dorpsbeeld. Het
laatste schrijven staat gedateerd op 28
januari 1936, zonder rechtstreekse oplos-
singen. Zo was in het naburige Zantvliet,
Putte en Woensdrecht de molen reeds
geofferd voor een modern motormaalbe-
drijf. Ondanks de financiéle nood hield Vos
de molen draaiende.

weten 250 voor reparatie van het dak, 145
voor zijwanden en nog eens 50 gulden te
besteden aan de voet. Afgerond 2.000
gulden. Het inwendige zou nog zeer goed
geconserveerd zijn. De koop ging niet door.
Eerst de lofzang, dan de woorden van Van
Rijckevorsel dat de molen zeer verwaar-
loosd was en er nooit een goed bedrijf op
heeft gewerkt.

Het definitieve einde
In “De Molenaar” van november 1945 werd
de molen van Ossendrecht voor afbraak
aangeboden. Jhr.Mr. F.L.J.van Rijckevorsel
en de Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen hadden hun bezwaren laten

varen.

De Belgische Piet Meulenbroek trok rond 1887 deze graanwindmolen, afkom-
stig uit het Vliaamse Sint-Gillis, op. Door een blikseminslag op 2 juni 1896
brandde de molen af. Nog datzelfde jaar werd hier opnieuw een Spaanse
standaardmolen opgebouwd, deze keer afkomstig uit Lier.—

Nieuwe herstelkansen in 1943
Opnieuw komt er correspondentie tussen de
Commissaris van de Koningin van Brabant
Frans van Rijckevorsel en burgemeester Vos
de Waal in verband hiermee om belangstel-
ling te wekken voor behoud van de stan-
daardmolen als verfraaiing van het dorp. De
gemeente zocht een akkoord om de molen
van Frans Vos te kopen. Waar kwam het op
neer? Het ging over 1.550 gulden voor
aankoop en 445 gulden aan herstelkosten, te

De genadeklap viel toen één van de eerder
genoemde broers, Constant Jansen —
Verrest, die zelf op het Geleg H 12 een
‘gemotoriseerde’ maalderij had, de molen
kocht en liet afbreken. Dat scheelde weer in
concurrentie.

Hoe het ook mag zijn: het bleek het einde
van de graanwindmolen in het dorpsbeeld
van Ossendrecht.
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De Spaanse standaardmolen tussen de
Molendreef en de Molenstraat 1896 - 1945

AN
ARBRN
LARRRRE
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Het kleine winkelcentrum in de Molenstraat

de winkel met de verkoop van
drogisterijartikelen om ver-
volgens in 1989 de gehele
zaak over te nemen. Lia stop-
te daarmee in 2006 en ver-
kocht het gehele pand aan de
familie Paassens die de win-
kel ombouwde tot woning- en
projectzaak.

Naast de vroegere winkel van
Jan van de Burgt had kapper
Joop Verrest tot 1997 een
dames- en herenkapsalon.
Joop was een bekende kapper
die het zelfs in zijn vak ge-
schopt heeft tot Nederlands
kampioen herenkappen. Hij
verkocht zijn pand aan Ernest
Meylemans die een assuran-
tieckantoor beheerde op het
Cichoreiplein. Deze bouwde
de voormalige kapsalon om

Jan en Wies van de Burgt in hun winkel tot een waardig assurantie-

kantoor en verhuisde met zijn personeel in
1998 naar zijn nieuw kantoorpand in de

In de directe nabijheid van de vroegere Molenstraat waar hij op tot heden de zaken
Meermarkt waren en zijn nog enkele zaken van zijn cliénten behartigt.

gevestigd. Zo stond er de verf- en behang-

zaak van Jan en Wies van de Burgt.

Jan was van be-
roep huisschil-
der maar was
ook bedreven in
het kunstschil-
deren, hetgeen
hij in zijn vrije
tijd deed en
waar met name
de carnavals-
stichting d'Os-
sekoppe, waar
Jan lid van was,
veel plezier van
heeft gehad.

Dochter Lia be-
gon in 1970 bij
haar ouders in
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Joop Verrest wordt
Nederlands kampioen
herenkapper!

Aan de overzijde begon Louis van den
Eynden in 1960 een textiel- en modezaak. In
1993 nam dochter Josephine het over. Zij liet
de zaak in het jaar 2000 drastisch modernise-
ren, specialiseerde zich met name in moderne
kleding en het
geheel kreeg de
naam Joss
Trends & More.
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