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Voorwoord

Vanaf pagina 3 kunt u het zesde deel van Cafés in Woensdrecht en Hoogerheide (1900-1940) van Louis 
Minnebach lezen.

Opnieuw vertelt Ad van Loenhout vanaf pagina 22 in Ik zie, ik zie wat jij niet ziet over een ontmoeting tij-
dens zijn wandeling, nu op weg naar het Koepeltje.
 
Jan van Elzakker was nog niet uitgeschreven over de voor Woensdrecht zo belangrijke pastoor Van Mens, 
vandaar op pagina 30 zijn  De voetafdruk van Monseigneur Van Mens.

Willem de Weert ging op bezoek bij de Waarderingsprijswinnende Eugène Jansen. Pagina 38.

De twee keer uitgestelde tentoonstelling van de scoutingclubs in ons heem krijgt dit jaar eindelijk zijn be-
slag. Op pagina 42 kunt u alvast met ze kennismaken in Scouting door de jaren heen.  En

 pagina 2↓ en 20,21
Veel leesplezier

De redactie

Inhoud:
- Voorwoord........................................................................................................................p. 02
-�  Cafés in Hoogerheide en Woensdrecht, deel 6, Louis Minnebach ..................................p. 03
-   Foto’s uit de jaren zestig, installatie van kabouters en gidsen en een feestje.................  p. 20
-   Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, Ad van Loenhout   ............................................................p. 22
-   De voetafdruk van Monseigneur Van Mens, Jan van Elzakker   ....................................p. 30
-   , Willem de Weert   ..................p. 38Op bezoek bij Waarderingsprijswinnaar Eugène Jansen
-   Scouting door de jaren heen in ons heem, Ger de Heer, Marc de Jong, Rob Ribbens en 
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-���Informatie voor de lezer, redactie ....................................................................................p. 56

In de jaren 
zestig schre-

ven en teken-
den kabouter-
leidsters Radi, 

Rea, Wanda 
en Siboldi in 

het poëzie-
album van 

een van hun 
kaboutertjes.
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Cafés in Woensdrecht en Hoogerheide (1900-1940)

Deel 6 : Heimolen – Zandfort - Wouwbaan

door Louis Minnebach

 

In het vorige deel zijn we via de Antwerpsestraatweg gekomen tot op Korteven. Daar starten 
we deze aflevering en gaan richting de Zuidgeest en Heimolen. Dit gebied behoort tot en met 
1996 tot de gemeente Woensdrecht. Bij de gemeentelijke herindeling in 1997 komt het onder 

de gemeente Bergen op Zoom te liggen. Daar gaat voor de bewoners toch wel een worsteling aan 
vooraf, want zij zien die herindeling in het geheel niet zitten. Maar ja, wie wel….?
We hebben vandaag een lange tocht voor de boeg, die we kunnen onderverdelen in 3 delen: We 
starten op Korteven en gaan via de Antwerpsestraatweg naar de Heimolen. We bezoeken onder-
weg 5 cafés. Dan draaien we om en gaan terug naar het Pannenhuis op Hoogerheide, waar we 
linksaf het Zandfort opdraaien. Daar zijn 3 cafés te vinden. En tenslotte nemen we de bocht aan 
het einde van het Zandfort om ook in de Wouwbaan nog 2 cafés te bezoeken. Qua afstand is dat 
een hele tour. Dus we gaan maar gauw op pad. Gaat u mee?

6.1. Heimolen 

Omdat dit gebied tussen 1900 en 1940 tot de gemeente Woensdrecht behoort, gaan we deze cafés 
even langs om poolshoogte te nemen. Nu is het wel zo, dat gegevens over cafés in dit gebied 
schaars zijn; zeker wat betreft de foto's.

De Heimolen is vernoemd naar de standerdmolen die hier in 1649 wordt gebouwd in opdracht 
van de markiezin van Bergen op Zoom. Het is een banmolen voor de bewoners van Zuidgeest, 
Borgvliet en Woensdrecht. Deze molen brandt af in 1675. Ze wordt echter herbouwd en doet  
dienst tot 1792. Dan wordt het systeem van banmolens afgeschaft en raakt de molen geleidelijk in 
verval.
Onderdelen van de molen zijn gebruikt voor de bouw van de ronde stenen molen De Twee 
Vrienden,  die in 1890 enige kilometers noordelijker wordt gebouwd te Nieuw-Borgvliet, op het 
grondgebied van Bergen op Zoom. 
En nu…snel op weg…..
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CAFÉ DE OUDE TOL

De geschiedenis van ons volgende café gaat helemaal 
terug tot 1839. Toen werd 'De Oude Tol' gebouwd aan 
de 'Baan naar Bergen'.  Vanuit Hoogerheide gezien 
lag dit aan de linkerzijde van de weg, zo'n paar hon-
derd meter vóór de afslag naar Heimolen en Fiane-
straat; het was het eerste pand links na Huize Mat-
temburgh.

Pentekening uit 1912 van de Oude Tol

Johannes 'Jan' de Nijs (1803-1858) en zijn vrouw Anna 
Linders (1815-1884) bouwen daar een afspanning met 
de naam De Oude Tol.  

Als Jan overlijdt in 1858, blijft Anna stug volhouden 
als herbergierster. Als zij op haar beurt in 1884 sterft, 
komt het geheel in handen van haar dochter Johanna de 
Nijs (1847-1929), die ook de 'drankvergunning' op 
haar naam krijgt. Eén van de bezoekers is Adrianus 
Koekhoven (1856-1933), waarmee ze in 1886 trouwt.  Adrianus komt er ook wonen en vanaf die 
tijd is de Oude Tol vooral bekend als het café van Adrianus Koekhoven.

Het café kent een grote bloeitijd rond de eeuwwisseling. Adrianus en Johanna zijn er dan ook snel 
bij om in 1904 een officiële (volledige) drankvergunning aan te vragen. Zij krijgen die voor hun 

2
caféruimte in het voorlokaal van 25 m . Niet eens zo groot voor zo'n bekend café.

Zij schrijven wel geschiedenis door zo lang -bijna 40 jaar- het café uit te baten. Ze zijn al op verge-
vorderde leeftijd als ze in 1925 hun levenswerk willen overdragen aan Adrianus Luysterburg 
(1883-1948) en Maria de Crom (1876-1959).

De officiële overdracht vindt plaats op 7 mei 1925. Adrianus en Maria besluiten echter geen ver-
der vervolg te geven aan het café. Ze hebben de caféspullen niet nodig en anderhalve maand later 
gaat Adrianus van Koekhoven dan maar over tot de openbare verkoop van de roerende goederen 
van de Oude Tol. 

Afspanning
Een afspanning was oorspronkelijk 
een stalhouderij, een pleisterplaats, 
waar men de rij- of voertuigen kon af- 
of uitspannen en de trekdieren stallen. 
Veelal was daarbij een herberg, waar 
men iets kon eten of drinken.

      Ze timmerden flink aan de weg, o.a. met deze reclame in een wandelboekje uit 1912.
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De verkoop bij opbod wordt geregeld door de notaris. Het is mooi om die lijst te zien, waarop nor-
male café-spullen staan als (bier)glazen, koffiekan, borden, schalen servies en spoelbak. Maar er 
staan ook spullen op, die niet zoveel met een café te maken hebben, zoals mest, brandhout, mus-
terd, rogge, stro,  kruiwagens, stenen en kisten. Opvallend is wel dat er geen (café)stoelen aan-
geboden worden, alleen banken. Zegt dat iets over de inrichting? Hoe dan ook, de veiling wordt 
een groot succes en brengt maar liefst fl. 471,35 op.

De drankvergunning wordt in 1925 ingeleverd en het einde van de Oude Tol is een feit.

Adrianus en Maria blijven nog wel tot 1940 in het huis wonen, als dansleraar Willem Becht het 
koopt. Hij gaat er echter niet zelf wonen. Uiteindelijk verdwijnt in 1962 het pand van de kaart, als 
de 'Baan naar Bergen op Zoom' wordt verbreed. 

Aan het toegangs-
pad naar het ach-
ter het café gele-
gen gedeelte voor 
de verzorging van 
de paarden en ge-
rijtjes, schilderde 
Gerard Verwijs het 
bord met een hom-
mage aan het oude 
café. Hij noemde 
het 'Den Ouwe Tol' 

In 1925 kwam er 
dus een einde aan 
het café De Oude 
Tol. Toch werd de 
naam nog lang ge-
bruikt en tegen-
woordig hoor je 
hem zelfs ook nog. 

Hoewel er in dit krantenbericht uit 1931 nog gespro-
ken wordt over café “Oude Tol', geven alle andere 
bronnen aan dat het in 1925 toch echt gesloten werd.
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CAFÉ  RAATS

Zo'n 200 meter na de Oude Tol stond een aantal jaren aan de rechterzijde ook een café. Zo op 
de hoek van de Antwerpsestraatweg en de Heimolen was dat natuurlijk een gunstige vesti-
gingsplaats.

Het begint daar allemaal in 1900, als Adrianus Raats (1855-1918) een stuk grond koopt van de fa-
milie Van de Moer, aan de doorgaande weg van Hoogerheide naar Bergen op Zoom. Adrianus 
komt uit Bergen op Zoom en is dan al zo'n 20 jaar getrouwd met Johanna Nuijts (1855-1935). Sa-
men bouwen ze een huis 
met daarin opgenomen 
een bescheiden café van 

2
20 m . Het krijgt geen 
specifieke naam, maar is 
gekend onder de naam 
café Raats.
Adrianus en Johanna 
runnen dit café, maar ze 
hebben natuurlijk veel 
concurrentie van de na-
bijgelegen cafés de Ou-
de Tol en Fiane. Het is 
dan ook hard werken 
voor de 'arbeider' Adrianus en zijn vrouw. Adrianus overlijdt in 1918 op 63-jarige leeftijd. En zo 
blijft Johanna alleen achter. Als ze een jaar later ook haar zoon Franciscus verliest, die nog maar  
25 jaar oud is en net 2 maanden getrouwd, wil ze terug naar de stad. Ze verhuist weer terug naar 
Bergen op Zoom. 
Haar andere zoon, Antonius (1891-1964), neemt samen met zijn vrouw Anna Geers (1888-1930) 
in 1921 de zaak over. Hij is dan net getrouwd en is van beroep broodbakker. Het café wordt daar-
om gesloten en omgebouwd tot bakkerij. Meteen het einde van café Raats.

Maar de buurt is een bakkerij rijker. Een hele weelde. Antonius Raats houdt het zo'n 14 jaar vol op 
die plaats. In 1935 houdt hij het echter voor gezien. Zijn vrouw Anna is in 1930 overleden en als 
zijn moeder Johanna in 1935 ook sterft, is de maat vol. Hij vertrekt nog datzelfde jaar naar Bergen 
op Zoom. 

Het huis wordt verkocht en via 
onder meer de families Bevin 
en Jogchems komt het uitein-
delijk in  handen van de fami-
lie Poppe-van Ginneken. Die 
verbouwen het geheel en wo-
nen nu nog met groot genoe-
gen in het  voormalige café-
pand aan de Antwerpsestraat-
weg 585. 
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CAFÉ FIANE

Iets verder, op de kruising van de Antwerpsestraatweg met de Fianestraat, stond aan de 
overkant van de weg café Fiane.

In 1909 koopt de dan pas 21-
jarige Jacobus 'Ko' Rens 
(1888-1962) uit Bergen op 
Zoom een perceel hakhout 
van Hendricus Stoffels.
Ko bouwt er een huis op met 
winkel en café en noemt dit 
café Fiane. Zijn vader, Jose-
phus komt bij hem inwonen, 
evenals Cornelia Mathijssen 
(1886-1956), met wie Ko in 
1909 trouwt. Zij zal veel in de 

2
winkel en de 33 m  grote 
caféruimte te vinden zijn. Dat 
is ook nodig want het pand 
heeft een unieke vestigings-
plaats op de kruising van de 
buurtschappen Heimolen en 
de Zuidgeest. Er is een tram-
halte van de lijn Hoogerheide-
Bergen op Zoom voor de deur,           Zo begon alles voor Ko Rens; met de aankoop van een stuk
dus klandizie verzekerd.    grond in 1909 en het bouwen van huis, winkel en café. 
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Het blijft een pleisterplaats voor velen en café Fiane wordt dan ook 
een begrip. Ko is een conservatieve man, die leeft volgens de princi-
pes van het 'Rijke Roomse leven'. Dat hij een bedrijvig man is, blijkt 
duidelijk uit zijn beroepen en functies, die overal opgetekend wor-
den: arbeider, tuinier, winkelier, herbergier, kerkmeester, raadslid, 
wethouder, loco-burgemeester. 

In die laatste functie heeft Ko privé zware tijden tijdens WOII.  Bur-
gemeester Van der Meulen is dan op non-actief gesteld en Ko is op 
dat moment loco-burgemeester. Dus hij krijgt wat voor de kiezen in 
deze spannende oorlogstijd. 
Bovendien komt de man van zijn dochter Dina, Jo Bruijnzeels, om 
door oorlogsgeweld. Jo stapt op een mijn en uren later overlijdt hij. 
(Zie Verdriet van Woensdrecht.)

Als Ko 65 jaar wordt in 1953, draagt hij de winkel en het café over 
aan zijn zoon Petrus Rens (1929-1984) en diens vrouw Corrie van 

der Poel (1933-2016). Die zetten het werk van vader Ko voort tot begin jaren '60. Dan verbouwen 
zij café en winkeltje tot een grotere winkel en daarmee is het einde van café Fiane definitief.
Het pand overleeft nog wel de verbreding van de Antwerpsestraatweg, maar wat later, in 1969, 
wordt het pand toch afgebroken. De familie Rens is dan al in de Rembrandtstraat in Borgvliet een 
groentewinkel begonnen, die Corrie na de dood van Piet nog een tijd voortgezet heeft. 

Wethouder Ko Rens (rechts) hangt in 1936 de ketting om de schouders van de nieuwe  burge-
meester Van der Meulen. Enige jaren later zal hij in de oorlogsperiode deze burgemeester moe-
ten vervangen.
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CAFÉ GORIS

We draaien de Heimolen op en volgen deze weg ruim 1 kilometer. Een kleine 100 meter voor-
bij waar nu camping Uit en Thuis  is, troffen we vroeger een cafeetje aan. Het heeft er slechts 
kort gestaan, nl. van 1912 tot 1915. Korter kan bijna niet.

Zoals vele gronden in de omgeving, is ook dit stuk land van de familie 
Van de Moer. Maar in 1912 verkoopt Petrus van de Moer een perceel hei-
de en dennenbos aan Cornelis Goris (1885-1958), een koopman uit 
Ossendrecht. Die is net getrouwd met Anna Bastiaansen (1887-1966) 
eveneens afkomstig uit Ossendrecht. Zij bouwen daar hun woning en ze 

2
nemen er een café in op van 25 m . Een naam is niet bekend, dus we dui-
den het maar aan met café Goris. Is het te stil in de omgeving, valt de 
klandizie tegen of hebben ze het niet naar hun zin in het café? Dat is niet 
bekend maar feit is dat ze 3 jaar na de opening het café alweer sluiten. 
Ze blijven er nog wel wonen tot 1918, waarna ze verhuizen naar Bergen     Kees Goris op latere leeftijd

op Zoom.   

   Een beeld van de Heimolen rond 1940. Aan de linkerzijde vlnr  fam. De Waal, fam. Gevers en fam. 
Bastiaanse.  Aan de rechterzijde het voormalige café Goris, later het winkeltje van Rikus Moerkens.

Het pand verkopen ze aan Henricus 'Rikus' Moerkens (1890-1972) en zijn vrouw Cornelia Ge-
vers (1888-1968). Die bouwen het cafégedeelte om  tot kruidenierswinkeltje. Daar gaan zij hun 
kost mee verdienen op de Heimolen. Jarenlang hebben zij daar nog gezeten. Maar van café Goris 
was toen al lang geen sprake meer. 

Rikus een held?

In een aantal verhalen over de Tweede Wereldoorlog wordt verhaald over Rikus Moerkens. 
Door zijn route met kruidenierswaren was hij zeer goed bekend in de omgeving. Rikus kon 
aan de geallieerden gedetailleerde informatie geven over de commandopost van de Duitsers 
in het bos van de Zuidgeest. Op basis van deze informatie kon een patrouillepost van de geal-
lieerden deze Duitse commandopost geheel uitschakelen. (Zie 'De Woudloper van Woens-
drecht' – Tijding 2015-3 of het boekje 'De Moordenaar van Cuypersbossen').
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CAFÉ BESTERS

We gaan verder de Heimolen op en komen aan het einde daarvan op de kruising met de Huy-
bergsebaan (Weg van Huijbergen naar Bergen op Zoom). Aan de linkerzijde stond op de 
hoek van de Heimolen sinds mensenheugenis een café. Op deze doorgaande weg is het goed 
zaken doen, moet de familie Besters hebben gedacht.

Rond 1938: Geheel links de boerderij van de fa-
milie Van Ginneken (het voormalige café Bes-
ters) op de hoek van de Heimolen-Oude Huy-
bergsebaan. Verder links boerderij Raas en boer-
derij De Crom, alle nog net (destijds) in de ge-
meente Woensdrecht. 

Want zeker al in de zeventiger jaren van de 19e 
eeuw, maar waarschijnlijk al eerder, drijft Petrus 
'Jean-Pierre' Besters (1813-1883) er een etablis-
sement. Een café, waar veel langsreizende han-
delaren en kooplui hun pleisterplaats vinden. 

Als Jean-Pierre in 1883 overlijdt, neemt zijn weduwe Maria Franken (1814-1895) de zaak over.
Hun inwonende zoon Adrianus 'Adriaan' Besters (1851-1927) is een grote hulp voor haar. Hij 
wordt de nieuwe uitbater als moeder Maria in 1895 overlijdt. Adriaan zoekt en vindt een vrouw in 
de persoon van de 25 jaar jongere Maria van Hooijdonk (1876-1935). Hij trouwt met haar in 1898 
en samen  kunnen zij hun schouders zetten onder de exploitatie van het café.

Zij gaan naast het boerenbedrijf hard aan de slag in hun café. In 1904 willen ze officieel geregis-
treerd worden en een drankvergunning krijgen. In de registratie wordt echter niet opgenomen 
voor welke ruimte de drankvergunning geldt. Een ambtelijk foutje of een vrijgeleide??
Het café heeft geen specifieke naam gehad, daarom hebben wij het al aangeduid als café Besters. 
Bovendien geeft een notaris, bij een officiële verkoop in 1915 in het café, ook aan: café Besters. 
Dus de naam is gerechtvaardigd.

Als Adriaan 70 jaar wordt, vindt hij het genoeg. Hij dient in 1921 een schriftelijke verklaring in, 
waarin hij afstand doet van zijn verlofrecht. Hij sluit het café, maar blijft er nog wel wonen.
Tot 1923, want dan verhuist hij met zijn vrouw naar Wouw. Het einde van het Besters-tijdperk. 
In 1945 wordt het pand door de oorlog verwoest.
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6.2. Zandfort 

Bij café Besters zijn we omgedraaid en gaan via de Antwerpsestraatweg weer terug naar 
Hoogerheide. Daar waren we gebleven bij Het Pannenhuis. We gaan er linksaf het Zandfort op en 
kunnen daar weer verder gaan op onze kroegentocht. Op het Zandfort zullen we 3 cafés bezoeken. 
We starten met

CAFÉ HET GROENE WOUD

Op het Zandfort, net voor de afslag naar de Oude Stee, stond vroeger aan de linkerkant “Het 
Groene Woud”.

Daar kopen Johannes 'Arjaan' Goossens (1832-1917) en Johanna Dons (1833-1904) in 1862 een 
stuk bouwland van Adriaan van den Eijnden. Arjaan en Johanna zijn al getrouwd in 1860.  
Ze bouwen in 1866 op het stuk grond een huis. Of daar al een café in zit, is niet bekend. 

Wel is er voor 
de periode van 
1883-1885 een 
“drankvergun-
ning” aanwe-
zig. Dat wordt 
echt officieel als 
Arjaan in 1905 
o p  7 3 - j a r i g e 
l e e f t i j d  e e n 
drankvergun-
ning krijgt voor 
het tappen van 
a l c o h o l i s c h e 
dranken. Zijn 
vrouw Johanna 
is dan al overle-
den.

Dan wordt ook de naam “Het Groene Woud” bekend. Volgens de drankvergunning uit 1905 is het 
2

een ruim café van zo'n 36 m  en schijnbaar is de gevel beplant met mooie leilinden.

Het grasveld vóór Zandfort 25 is de plaats waar vroeger Het Groene Woud te vinden was.
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Dochter Philomena 'Mien' Goossens (1871-1947) neemt dan al heel 
veel taken over en komt inwonen als ze in 1902 trouwt met Petrus 
'Peerke' de Vreng (1872-1952).

In 1915 nemen Peerke en Mien het café officieel over. Peerke is naast 
caféhouder ook landbouwer, koopman en biggenhandelaar. 

Bovendien wordt er in het begin van de 30-er jaren op het Zandfort een 
onderlinge verzekeringsmaatschappij, met een eigen mooie lijkkoets, 
opgericht. Een soort begrafenisfonds. Hoewel niet officieel, wordt 
Peerke beschouwd als de voorzitter van die onderneming. Een 
gebouwtje voor de berging van deze koets wordt weggezet naast “Het 
Groene Woud”. Het gebouwtje is nog steeds te vinden op het Zandfort. 
De lijkkoets al lang niet meer.

 Het gebouwtje voor de stalling van de lijkkoets is nog steeds   
 zichtbaar in het straatbeeld van het Zandfort.→

Peerke is dus een drukbezet man, maar hij moet ook creatief geweest 
zijn, met gevoel voor humor. In het café hangt, naast een fraaie klok, 
een groot bord met de tekst:

In het Groene Woud

 Daar waait de wind zo koud

Er valt wat nat, er valt wat nat

Vanavond is de garde zat!

In 1944 loopt het pand door de oorlog grote schade op. Slechts een 
enkele muur blijft overeind staan. Er wordt in 1945 nog wel veel 
hersteld, maar het pand heeft te veel mankementen. Het oude huis en 
schuur worden in 1948 definitief afgebroken en er worden nieuwe 
gebouwen opgetrokken, waar zoon Frans de Vreng en Leun Rijk in 
trekken. 
Maar niet meer op de oorspronkelijke plaats van “Het Groene Woud”.
 

De originele klok uit café Het Groene Woud→               

Wat zou Peerke trots zijn geweest, als hij zou weten, dat er in Woensdrecht nu een straat 
vernoemd is naar zijn café.
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CAFÉ RUST WAT / INSTUIF 

Aan de rechterzijde van het Zandfort, even voorbij de afslag naar de Oude Stee, treffen we 
café Rust Wat aan.

Of het al zo heet, als Jacobus 'Jac' Timmermans 
(1842-1923) het pand in 1885 koopt van Fredericus 
Plompen, is niet bekend. Jac is een koopman 'in 
manifacturen', maar gaat ook als herbergier door 
het leven. Samen met zijn,  veel jongere, Rosalia 
'Roos' Matheeuwsen (1863-1929) drijft hij het 30 

2
m  grote café. Als Jac de zeventig gepasseerd is, 
vindt hij het genoeg. Ze leveren in 1913  de drank-
vergunning in en bouwen het café om tot winkel. Ze 
blijven er wel wonen. Jac overlijdt in 1923 en 3 jaar 
later verkoopt Roos het pand aan de landbouwer 
Gerard Blok uit Rilland.

Het karakteristieke café Rust Wat.

Het café begint een tweede leven, als Cornelis 'Kees' Theuns (1882-1946) in 1928 op een veiling 
het pand koopt. Kees is groenteboer van beroep. Hij is dan al lange tijd getrouwd met de in 
Amsterdam geboren Catharina 'Kaat' de Moor (1882-1939). De naam Rust Wat wordt al wel 
volop gebruikt. De dertiger jaren zijn moeilijk, maar die komen zij door. 
Als Kaat in 1939 overlijdt, huwt Kees een jaar later met Dimphina van Steen (1887-1967). Samen 
komen zij de oorlog door. Maar dan overlijdt Kees in 1946 en komt de drankvergunning op haar 
naam te staan. Ook dit is maar van korte duur. In 1951 doet zij afstand van haar vergunning.

Het gezin van Kees Theuns en Kaat de Moor.  Achteraan staand, tweede van rechts is 
Dorus Theuns, die zijn ouders zal opvolgen in het café.
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Dan verschijnt Jacobus 'Dorus' Theuns 
(1913-1991) als nieuwe eigenaar van Rust 
Wat. Want hij koopt het café over van zijn 
stiefmoeder. Dorus kent samen met zijn 
Maria Hopmans (1913-2008) goede tij-
den.De wederopbouw na de Tweede 
Wereldoorlog is goed te merken in Rust 
Wat, wat een pleisterplaats is voor velen.

 Dorus en Marie Theuns achter de bar.

Tegen dat ze 65 worden, kijken ze rond en verkopen het 
café  in 1976 aan Arie Korteland, die het 'De Instuif' gaat 
noemen.

Uiteindelijk gaat het pand in 
1985 nog naar Jolanda Korte-
land. Een café, bekend bij de 
jeugd en bij heel veel biljar-
ters.

← De Instuif is in trek bij de 
jeugd en bij biljarters.

Jolanda Korteland zwaaide ja-
ren de scepter bij de Instuif. →

Tegenwoordig is het voormalige café op Zandfort 44, omgebouwd tot woonhuis.

Café Rust Wat heeft een grote invloed 
gehad op het leven van Dorus en Marie, 
getuige hun bidprentjes. 

Bidprentje Dorus: Samen met zijn 
trouwe echtgenote was hij een voortref-
felijke herbergier geweest. Bij hem 
vonden mensen geborgenheid. Zijn café 
droeg dan ook de welgekozen naam 
“RUST WAT”. Velen hebben bij hem 
gerust en zijn welgemoed verder gegaan, 
jong en oud, niemand uitgezonderd.

Bidprentje Marie: Samen hebben we 
15 jaar lang een café uitgebaat.
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CAFÉ IN DEN HANDEL

We vervolgen onze weg, verder het Zandfort op. Twee huizen verder, ook aan de rechterzij-
de, stond vroeger café In den Handel.

De schipper Johannes Jansen (1832-1918) staat al in 1880 geregistreerd als herbergier. Hij woont 
dan op het Zandfort, samen met Anna van den Berg (1835-1901). Ondanks het feit dat Anna in 
1901 overlijdt, vraagt Johannes in 1905 nog een officiële drankvergunning aan. Maar  twee jaar 
later is het toch genoeg voor hem. Hij is dan al 75 jaar. 

Johannes verkoopt het pand aan Adrianus de Moor (1845-1919), die op het moment van aankoop 
ook al 62 jaar is. Samen met zijn vrouw Petronella van As (1850-1931) zullen zij toch 13 jaar lang 
het café runnen. Dat heeft de naam (zoals vele andere cafés) 'In den Handel' en heeft een grootte 

2
van zo'n 25 m .

In 1920 komt de aflossing van de wacht. Na het overlijden van Adria-
nus, neemt zijn zoon Josephus 'Sjef' de Moor de zaak over. In de 
volksmond heet hij 'Sjef de Bonk'. Hij heeft tot de Eerste Wereldoor-
log in Duitsland gewerkt, heeft goed verdiend en is spaarzaam ge-
weest, zodat hij het café van zijn ouders over kan nemen. Hij blijft 
naast het herberg voeren hard werken als boer, maar is ook niet te be-
roerd om gierkelders te legen of om in stookhout te handelen.
Sjef trouwt in 1929 met de 16 jaar jongere Maria Musters (1897-
1951). Samen beleven ze mooie tijden in het café. Er is goede klandi-
zie en er komen veel handelsreizigers. Bovendien is er een boogschut-
terij gevestigd, die achter het café haar baan heeft. Toch gaan ze ook 
de crisis in de dertiger jaren voelen. Door het niet betalen van het ver-
lofrecht wordt de drankvergunning in 1938 ingetrokken.

Sjef (de Bonk) de Moor 

Dit betekent het einde van 
café In den Handel!

In 1941 overlijdt Sjef en Ma-
ria 10 jaar later. In de oorlog 
wordt het oude huis/café ver-
nield en wordt er een nieuw 
pand gebouwd, maar wel 
zonder café.

Niets op Zandfort 50 herin-
nert nu nog aan het oude 
café 'In den Handel'.→
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6.3. Wouwbaan

We komen aan het laatste gedeelte van onze tocht van deze 
aflevering. Na de cafés op het Zandfort draaien we op het 
einde daarvan met de bocht mee naar rechts en belanden in 
de Wouwbaan.
Als we eenmaal in die Wouwbaan zijn, komen we al snel in 
het gebied van Het Heike. Dit gebied, gedrapeerd rondom 
de Wouwbaan, komt tot ontwikkeling vanaf 1850. Omdat 
het hier heidegrond is, die goedkoop kan worden verkre-
gen, kopen veel arbeiders hier een stuk grond. Na ontgin-
ning worden er dan veel eenvoudige huisjes op gebouwd. 
Zo is ook het heemhuisje 't Kwartier aan de Binnenweg ont-
staan.

We zijn nu al een tijdje op stap en hebben in de eerste 6 afle-
veringen van onze cafeetjesroute al heel Woensdrecht en 
de buitengebieden van Woensdrecht en Hoogerheide be-
zocht. We komen dan langzaam tot de kern van het dorp 
Hoogerheide.
Daar hebben we aflevering  nr. 7 over de Huijbergseweg, 
aflevering nr. 8 over de Putseweg en de Ossendrecht-
seweg. Maar de grootste klapper komt dan in de Raadhuis-
straat. Gezien het grote aantal cafés hier, hebben we daar 3 
afleveringen voor nodig, nl. nr. 9, 10 en 11.
Mocht u nog gegevens en/of vooral foto's hebben van 
cafés, die in deze komende afleveringen aan bod komen, 
dan houd ik mij van harte aanbevolen:
louis.minnebach@gmail.com 

Maar eerst maken we onze tocht van deze aflevering af.  
Langs de Wouwbaan zullen we nog 2 cafés aandoen, 
die evenwel nog heel ver uit elkaar liggen. In totaal heb-
ben we dan in dit deel weer 10 cafés te pakken.

mailto:louis.minnebach@gmail.com
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CAFÉ DE JAGER

Als we heel het Zandfort verder afrijden komen we met twee bochten naar rechts in de 
Wouwbaan uit. In de 2e bocht op de hoek van de Wouwbaan was vroeger een café gevestigd: 
De Jager.

Als Gabriël 'Breel' Simons overlijdt in 1862 is hij 
volgens de aangifte landbouwer. Op dat moment 
bouwt zijn zoon Antonie 'Toon' Simons (1832-
1922) een boerderij op de gronden van vader Breel. 
Om nog wat beter in het levensonderhoud te kun-
nen voorzien, wordt er ook een café ingericht: De 
Jager.
Zo hebben Toon en Anna Uijtenhoven (1840-1879) 
naast hun boerderij de handen vol aan 'De Jager'.  

2
Want het café met een ontvangstruimte van 30 m  
ligt gunstig aan een knooppunt van wegen van 
Hoogerheide naar Wouw, naar Huijbergen en naar 
Ossendrecht. Dit knooppunt kennen we nu nog te-
rug als de vijfsprong, destijds aan het einde van de 
Wouwbaan. Het gebied daaromheen wordt dan Het 
Heike genoemd. Met genoeg jachtgebieden erom-
heen. De jagers komen na de jacht hun buit ver-
delen in café De Jager. Klandizie genoeg.
Door het vroegtijdig overlijden van Anna, staat 
Toon er alleen voor met een gezin van 10 kinderen. Toch blijft hij het café doordoen. En vraagt in 
1905 op 73-jarige leeftijd nog een officiële drankvergunning aan. 

In 1914 neemt zijn zoon Jacobus ‚
Kootje d'n Uil' (1877-1966) het ge-
doente over. Met z'n Petronella 'Pie-
ta' van Loon (1878 -1959) aan zijn 
zijde, verzorgen zij naast de boerde-
rij ook de klanten van hun café.
Maar niet voor lang; in 1916 leveren 
ze hun drankvergunning in en slui-
ten ze De Jager.
   
← Kootje en Pieta

Zij blijven nog wel een aantal jaren wonen op hun boerderij aan de Wouwbaan. In de jaren '30 met 
de komst van het vliegveld verhuizen ze naar een boerderij achter het gemeentehuis, op wat nu de 
Uijlenbergh heet. 
De boerderij in de Wouwbaan verkopen ze in 1941 aan Frans Tuynman. Daarna gaat het na de ver-
nieling in de oorlog en de daaropvolgende herbouw over naar de familie Ernest. Het oude perceel 
van De Jager is nog steeds bebouwd, maar allang geen café meer.

Ludiek

         Kootje d'n Uil was met z'n paard aan het ploegen. Plotseling viel het paard dood 
                  neer op de akker.  “Gvd”, zei Kootje, “da ettie nog nooit gedaan.”
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CAFÉ DE WATERHOND

We gaan op de Wouwbaan verder richting het dorp. Hier op 'de Heide', waar nu de Heistraat 
ligt, stond op het huidige nummer 7 ons volgende café: De Waterhond.Schutterij Bouw-
manslust is er opgericht, maar verhuisde naderhand naar café In de Zon van Eugène Jansen.  

Hier de schutterij voor laatst genoemd café omstreeks 1930. 
Onderste rij vlnr. Piet Borremans, Guilhelmus Borremans, Toon Koekhoven, Rinus Goossens, 
Moerkens (de Gurk), Louis Verheezen, Hendrik Hoecks, Eugène Jansen, Alfons Groffen, Kees Bor-
remans.
2e rij vlnr. Jac Schoutens (molenaar), Adrianus Hopmans, Constant Hugens, Louis Leenaerts, 
Adrianus Wierkx, J.B. Verrest, Henricus Elzakkers, Kees Goossens, Naard Jansen, Louis Jansen.
3e rij vlnr. ?, Sjef Jansen, Adrianus de Greef, Kees van Tilburg (in deuropening), Kees Hoeks (in 
deuropening), ? , Kees van Zundert (in deuropening), Dien Wierkx-Suijkerbuijk, Marie Dierickx-
Jansen, Jaan Ots-Jansen, Fons Bolders, J.B. Verswijver (Faggel), Fons van Zundert en Leon Ver-
schuren.

Al heel lang is er een café geweest op dit perceel. In 1868 
bouwt Johannes 'Jan' de Vreng (1827-1893) er een huis, 
met daarin opgenomen een café. Daar wordt in 1888 de 
handboogschutterij Bouwmanslust opgericht. 
Een jaar later verkoopt Jan het geheel aan Adriaan van 
Zandvliet (1861-1940) uit Steenbergen, die dan net ge-
trouwd is met Maria van Gaans (1866-1911). Maar zij hou-
den het niet lang vol. Al in 1892 worden Adrianus van 
Loon (1864-1947) en zijn vrouw Elisabeth van Hoek 
(1863-1947) de nieuwe eigenaren. Een grote bloeiperiode 
kan beginnen. Adrianus is vele jaren uitvoerder van weg- 
en waterwerken geweest en zgn. putbaas. 

Kaarten

In De Waterhond zijn mannen aan 
het kaarten. De veldwachter komt 
langs. Ze krijgen een proces-
verbaal, omdat ze na sluitingstijd 
nog zitten te kaarten. De mannen 
pikken het niet en laten het voorko-
men bij het kantongerecht.  Uit-
spraak: de rechter spreekt hen vrij, 
omdat de 5 mannen samen meer 
dan 400 jaar oud zijn!!
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Hoogstwaarschijnlijk heeft 
hij het café toen de naam 'De 
Waterhond' gegeven. Adria-
nus was een drukbezet per-
soon, want hij richt de plaat-
selijke landarbeidersvak-
bond St.-Deusdedit op. En hij 
wordt ook de eerste voorzit-
ter. Het herbergen van zo'n 
vakbond is natuurlijk ook 
goed voor de klandizie. Eli-
sabeth is veelal de gastvrouw 
en zorgt dat het de klanten aan niets ontbreekt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn er ook heel wat 
militairen ingekwartierd in De Waterhond. Ook die worden aan de goede zorgen van Elisabeth toe-
vertrouwd. Eigen briefpapier voor zijn vakbond.  En dat voor die tijd. Adrianus blijft actief in zijn 
vakbond, waardoor hij door veel werkgevers wordt geboycot. Toch blijft het café probleemloos 
draaien tot de Tweede Wereldoorlog. Bekend is ook, dat de eerste vergadering van de nieuwe vere-
niging METO in 1940 in de Waterhond is gehouden. Aan het einde van de oorlog vinden Adrianus 
en Elisabeth het in 1945 genoeg; zij zijn dan allebei ruim 80 jaar oud en hebben al 53 jaar het café 
gerund. Ze leveren hun drankvergunning in en sluiten De Waterhond. 

Hun dochter Roza, die getrouwd is met metselaar Frans Pals, trekt dan samen met hem in het pand. 
Ze slopen het gedeeltelijk en bouwen het opnieuw op. In 1968 verkopen ze het aan Jan de Backer. 
Zijn dochter Lianne woont nog steeds met veel plezier aan Heistraat 7, maar zonder Waterhond. ♣

In de Eerste Wereldoorlog waren veel soldaten ingekwartierd in De Waterhond. Deze foto is ge-
maakt ter herinnering aan die inkwartiering. Tussen de militairen zien we in het midden Elisabeth 
van Loon-van Hoek, Rosa Pals en Cato Barendrecht-van Loon.



In de jaren zestig van de 
vorige eeuw richtte men in 
Ossendrecht voor meisjes 
de kabouters en gidsen op. 
Nu opgegaan in de scou-
ting als welpen en scouts. 
(zie kader pagina 39)
Ze werden keurig geïn-
stalleerd waarbij ook ou-
ders en familie aanwezig 
mochten zijn, die driftig 
foto’s maakten van dit 
officiële gebeuren.

En zoals u vooraan 
bij het voorwoord 
kunt zien, schreven 
desgewenst de leid-
sters -met hun 
'scouts' namen- in 
de poëzie -albums.

En als leidster/akela 
Marga trouwt moet 
dat natuurlijk ook 
hier een beetje ge-
vierd worden.→

Pagina 20 T I J D I N G Jaargang 45, 2022 nr. 01

FOTO’S UIT DE JAREN ZESTIG VAN KABOUTERS EN GIDSEN IN OSSENDRECHT

Kleur van het kabouteruniform: lichtbruin met gele accenten en dat van de gidsen licht- en donkerblauw.
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Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…

Door Ad van Loenhout

n 1899 begon kunstverzamelaar en -criticus Antonie Loffelt in 'Het Schildersboek' Izijn bijdrage over de kunstschilder Anton Mauve (1838-1888) met de woorden:  
'Wanneer ik in de lente en den vroegen zomer mijn geliefkoosde wandeling afleg, denk 

ik dikwijls aan Mauve en zijn toonvolle, blonde, zilveren kunst. De luchten zijn dan niet 
zelden stralend grijs als satijn, of lichtblauw; de spichtige boompjes, hetzij berk of abeel, 
zijn nog in hun schaars verspreid lentegroen. Gewoonlijk hangt dan een fijn, doorzichtig, 
haast onstoffelijk waas over het landschap en geeft aan het geheel de liefelijkste toonvol-
ste stemming. En wanneer het toeval dan wil dat juist den landman met ploeg, egge of 
spade, zijn bedrijf uitoefent is het als wandelde men door een toneel van de verrukkelijkste 
Mauves.' Ik houd wel van dit soort teksten. Het is een ware kunst om met woorden de sfeer 
die een schilder op het doek heeft vastgelegd tot leven te brengen voor iemand die alleen 
een zwart-wit afbeelding heeft. Tegenwoordig hebben wij de tv, het internet en boeken en 
prenten in kleurendruk van prachtige kwaliteit. Eind 19e eeuw moesten de meeste Neder-
landers het doen met een zwart-wit prent en teksten zoals die van Loffelt. 

De geliefkoosde wandeling van Loffelt 
was langs het landgoed Clingendael tus-
sen Den Haag en Wassenaar. Een van 
míjn geliefkoosde wandelingen is in de 
Noordpolder van Ossendrecht en omge-
ving. En net als Loffelt in Den Haag, zie 
ik in ónze omgeving 'de verrukkelijkste 
Mauves'. In Tijding 2018-1 heb ik je op 
Kortenhoeff al laten kennismaken met 
de kunstschilder Anton Mauve, een van 
de bekendste schilders van de Haagse 
School. Dáár zag ik toen de overeen-
komst met een schilderij van Mauve in 
de kudde schapen van Peter van Eeke-
len. Deze keer neem ik je mee naar het 
Koepeltje, aan de rand van de Noordpol-
der. Het is inmiddels een paar jaar gele-
den dat ik daar een serie foto's maakte 
van een ruiter.
Daarover zo meteen meer. Eerst vertel ik 
iets over dat stukje bos en de onmiddel-
lijke omgeving. Wat ik hierna schrijf heb 
ik voor een deel bij elkaar gesprokkeld 

uit de Tijdingen. Die losse snippers in-
formatie, de ene keer een voetnoot en de 
andere keer een citaat, heb ik samen-
gevoegd met informatie uit andere bron-
nen en geprobeerd de oorsprong van een 
paar toponiemen uit te zoeken. Laat ik be-
ginnen met de hartenkreet van Jan van 
Elzakker die in 2007 werd opgetekend: 
'Het Koepeltje is een van de plekken die 

1nooit mag verdwijnen '.

Het stukje bos met de naam het Koepel-
tje ligt op de overgang tussen 't Hoog en 
't Leeg, de voor de hand liggende bena-
mingen uit de tijd dat de naam Brabantse 
Wal nog niet bestond. Díe werd pas in 
1946 voor de eerste keer officieel ge-
bruikt in een brief die de gemeente 
Woensdrecht stuurde aan Monumenten-
zorg in Den Haag om geld te vragen voor 
herbouw van de Stompe Toren. In de ja-
ren '90 raakte de naam Brabantse Wal 
echt ingeburgerd.

 1. Tijding 2007-2 pagina 25. 'Vlees op de botten' , Adrie Dobbelaar in gesprek met Jan van 
Elzakker.
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De benaming 'bos' is veel eer voor het re-
latief kleine aantal bomen dat zich vast-
klampt aan de helling van de Brabantse 
Wal. Op kaarten uit 1840 is te zien dat het 
gebied, ruwweg gelegen tussen de tegen-
woordige Scheldeweg, Onderstal en de 
Zouteweg, nog grotendeels uit bos be-

2
stond. Het Leembos . Een naam die waar-
schijnlijk ontstond omdat er leem werd 
gewonnen om potten, stenen of dakpan-
nen te bakken. Uit het bevolkingsregister 
van de gemeente blijkt dat in 1850 twee 
mannen als steenbakker hun brood ver-
dienden. Misschien haalden deze man-
nen in dat bos hun grondstof en is zo de 

3
naam ontstaan. In  1855  werd in het ge-
meenteverslag gemeld dat er twee steen-
fabrieken 'van weinig belangrijkheid' in 
bedrijf waren en het verslag van 1866 
noemde één pannenbakkerij.  De steen-
fabrieken waren gebouwd aan de Ossen-
drechtseweg en aan de andere kant van 
Hoogerheide, bij de Vinkenberg en Kor-
teven. Het ambacht steenbakker ver-

dween en maakte plaats voor arbeid in de 
steenfabriek. Ook het Leembos lijkt van-
af die tijd zijn betekenis te hebben verlo-
ren. Tussen 1860 en 1890 kwam  er ak-
kerland voor in de plaats. Het tegen-
woordige Koepeltje is min of meer de we-
dergeboorte van het vroegere Leembos.

In 1981 verscheen het fotoboek 'Het ou-
de gelaat van Brabant' van de fotograaf 
Martien Coppens (1908-1986). De foto's 
maakte hij tussen 1923 en 1965. Hij 
noemde het boek zelf een kostelijk bezit 
voor iedereen die van Brabant houdt en 
vertelde over de tijd waarin hij de foto's 
maakte: 'Wanneer men toen als fotograaf 
behoefte had aan enig teken van leven in 
een landschap, in een dorp of een straat 
kon dat moeilijkheden opleveren. Een 
hond of kat kwam wel eens tevoorschijn, 
de mens daarentegen was op vele plaat-
sen spaarzaam voorhanden.' Coppens fo-
tografeerde ook in Hoogerheide en voor 
het boek koos hij onderstaande  foto.

Foto Martien Coppens (tussen 1923 en 1940)

2. Tijding 1990-3 pagina 31; Tijding 2003-2 pagina 42 en Tijding 2011-1 pagina 54.
3. In 1851 werd voor de eerste keer een gemeenteverslag opgesteld. 
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In het boek staan bij de foto's geen onder-
schriften of jaartallen. Coppens vertelde 
dat de foto's oorspronkelijk bedoeld wa-
ren voor twee boeken die tijdens de oor-
log wel werden opgezet maar nooit wer-
den uitgegeven. Dát wijst er op dat deze 
foto werd gemaakt tussen 1923 en 1940. 
Coppens fotografeerde vanaf de Onder-
stal en hij koos de helling van 't Hoog ach-
ter de kerk als onderwerp. Het Koepeltje 
zoals wij dat kennen is er nog niet maar de 
bomen laten de omtrek en vorm van het te-
genwoordige stukje bos al wel zien. Tus-
sen de bomen zijn daken zichtbaar van 
huizen aan de Ossendrechtseweg. De bo-
men lijken twee aan twee te staan, ver-
moedelijk aan weerszijden van een pad. 
Die situatie is op de website Topo-tijdreis 
terug te vinden en bestond tot omstreeks 
1937: een pad, halverwege de glooiing 
tussen 't Hoog en 't Leeg, wat de verbin-
ding vormt tussen de Ossendrechtseweg 
en de Onderstal met aan weerszijden een 
groene strook, het Jannekespadje! In de 
omgeving die Coppens fotografeerde is 
in die tijd op de kaart een heel netwerk 
van paadjes te zien. Buurtweggetjes en 
kerkepaadjes. Ze zijn bijna allemaal ver-
dwenen. Gelukkig is het Jannekespadje 
behouden en sinds een paar jaar is een 
stukje  van een ander pad hersteld. Dát 
pad leidde vanaf het erf van boerderij Bol-
ders aan de Ossendrechtseweg naar de 
Zouteweg. Het oostelijke deel van dat pad 
is definitief verdwenen. Een klein stukje, 
wat tot een paar jaar geleden vanaf de 
Ossendrechtseweg de inrit was naar het 
erf van Bolders, heeft de naam Oude Hof 
gekregen.  Het westelijke deel, vanaf het 
Verloren Hoekske tot aan de Zouteweg, 
onderaan 't Hoog en parallel aan 't Janne-
kespadje,  is hersteld.

Natuurlijk dient zich nu de vraag aan: Wat 
is de oorsprong van de namen het Koepel-
tje en Jannekespadje en wanneer zijn ze 
ontstaan? Edouard de Moor (1888-1951) 
noemde het Koepeltje al in het verhaal 

4
Toontje  waarin hij schreef over die mid-
dag in 1889 toen de nieuwe burgemeester 
Eugène Moors de schoolkinderen uitno-
digde om 'vanmiddag allemaal op de wei 
achter mijn huis' te komen. Edouard, de 
schoolmeester,  was erbij en ging later die 
middag  nog even naar het Koepeltje ach-
ter in de weide: 'Het was een vervallen zo-
merhuis, hoog op de heuveltop. Op de 
rand van zand- en kleigrond. Ieder komt 
hier onder de indruk van het bekoorlijke 
panorama'. Later vertelde Marcel Moors, 
de kleinzoon van burgemeester Eugène 
Moors, dat zijn tante To Moors elke dag 
naar het Koepeltje ging om vanaf de bank 
bovenop naar de zonsondergang te kij-

5ken . De plek waar het originele Koepel-
tje ooit stond heeft Natuurmonumenten 
gemarkeerd met een geraamte van stalen 
buizen in de vorm van het origineel.

Foto Ad van Loenhout (2021)

4.  Tijding 2006-3. Edouard de Moor heeft de gebeurtenissen in 'Toontje' beschreven als zijn per-
soonlijke ervaring. Dat klopt niet want hij werd geboren in 1888 en de inhuldiging van Eugène 
Moors - de enige die in de historie van Woensdrecht zijn vader als burgemeester opvolgde - was 
in 1889.  Het is aannemelijk dat Edouard de anekdotes die hij in Toontje gebruikte  later in het 
Pannenhuiske, het café van zijn grootouders Pirke Teune en moetje Trien, heeft gehoord.
5, Tijding 2011-1 pagina 54
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Het bekoorlijke panorama op 't Leeg 
waar iedereen van genoot is vanaf deze 
plaats niet meer te zien omdat bomen en 
struiken nu het zicht belemmeren. Het 
groepje beukenbomen links is het restant 
van een cirkelvormig groepje van twaalf 
beukenbomen die bekend waren als de 
Twaalf Apostelen. 

In 1902 werd door Frans Hoelen (1870-
1904) een fotograaf uit Kapellen het Koe-
peltje vereeuwigd. Zijn foto kreeg de 
naam Koepelzicht en ging als ansicht-
kaart de wereld rond. De verschillende 
bronnen met informatie over het Koepel-
tje sluiten niet helemaal naadloos op el-
kaar aan maar de oorsprong van de naam 
is voldoende betrouwbaar te herleiden 
naar het uitzichtpunt achterin de tuin van 
de burgemeesterswoning, dat in ieder ge-
val in 1889 al bestond.

In 1951 gebruikte kapelaan Martien Co-
sijn (1900-1968) de toponiemen het Koe-
peltje en Jannekespadje in zijn 'Verhalen 
en aantekeningen van mijn ervaringen' in 

één zin:  'Vraagt de dorpsjongen naar 
"het Koepeltje" en hij zal je de weg wijzen 
naar een zijpaadje vlak bij de kerk, het 
z.g. "Jannekespadje", dat naar het Hoo-
gerheidse laag (leeg) gaat om de "Koe-
pel" van de familie Moors.' 
Cosijn noemde de koepel van Moors en 
het Jannekespadje als oriëntatiepunten 
op de route naar de kapel van Onze Lieve 
Vrouw van Altijddurende Bijstand. Dat 
kapelletje was in 1937 door de heer en me-
vrouw Jacobs-Verbeek aan het Jannekes-
padje gebouwd uit bijzondere Maria-
devotie. Te midden van dennenbomen en 
berken. Het kapelletje werd vanwege de 
prachtige stille ligging altijd druk be-
zocht maar viel later ten prooi aan vanda-
len. In 1973 werd het weggehaald.

Over de oorsprong van de naam Janne-
kespadje kan ik kort zijn. Die naam is ont-
staan omdat lang geleden, vermoedelijk 
in het laatste kwart van de 19e eeuw,  Jan 
Adriaansen vanaf de Ossendrechtseweg 
over dit pad naar de 't Leeg liep om daar te 
gaan werken. Jan was klein van stuk en 

Foto Frans Hoelen (1902)
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werd daarom Janneke genoemd. Het 
pad wat hij elke dag gebruikte kreeg 

6
dus zijn naam .  Jannekespadje is op 
Topo-tijdreis voor het eerst te zien in 
1898.  Toen Marcel Moors omstreeks  
1990 een paar schetsen maakte van de om-
geving van het huis van zijn grootvader 
Eugène Moors, tekende hij in het schetsje 

7
van 1927 ook het Jannekespadje .

De toponiemen het Verloren Hoekske en 
de Twaalf Apostelen lijken inmiddels in 
de mist van de historie te zijn verdwenen. 
Gied Suijkerbuijk tekende ze in op één 
van de kaarten die hij maakte van Hoo-
gerheide. Voor zover ik weet is dat de eni-
ge bron waar die toponiemen zijn terug te 
vinden. Als je de plekken kent kun je wel 
beredeneren waarom de namen werden 
gegeven.

Links: foto Ad van Loenhout (2015)
Rechts: Een Hollandse weg, Anton 

Mauve. (omstreeks 1880)

Nu naar het onderwerp van dit artikel. Zie 
jij ook 'De verrukkelijke Mauve' die ik op 
een zondagochtend in februari 2015 in 
het Koepeltje zag? 

Ik was onderweg naar de Noordpolder 
toen ik achter mij een ruiter hoorde aan-
komen. Het was Theo Kuijlen op Jerome, 
zijn Shire paard. Dat Engelse ras wordt al-
gemeen beschouwd als het grootste paard 
ter wereld. Dat zag ik ook en bij nadering 
van Jerome besloot ik een stapje opzij te 

 6. Tijding 2011-2 pagina 28
 7. Tijding 2011-1 pagina 35
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doen en hem alle ruimte te geven om mij 
te passeren. Theo is geboren en getogen 
in Hoogerheide en gaat met regelmaat op  
zondagochtend met Jerome rijden in het 
buitengebied van Woensdrecht. Hij ge-
niet van de veranderingen van het sei-
zoen, de flora en fauna, de ruimte en de 
stilte. Theo vertelde me dat Jerome werd 
geboren op 21 juni 2008. De dag van de 
zonnewende en de langste dag van het 
jaar.  Ik realiseerde mij toen dat ik de gro-
te indrukwekkende Jerome twee dagen 
na zijn geboorte,  op 23 juni 2008, had ge-
fotografeerd toen hij zich samen met 
moeder Lady in de wei aan de Dorps-
straat in Woensdrecht koesterde in de 
zon. 

Zijn naam was toen nog Jerommeke. 
Moeder Lady is begin 2021 op de  res-
pectabele leeftijd van 24 jaar ingeslapen. 
Toen Theo en Jerome mij waren gepas-
seerd zag ik 'de verrukkelijke Mauve'. 
Een van zijn favoriete tafereeltjes 'Het 
rustieke laantje met boompjes en kreu-
pelhout, gestoffeerd met een man te 
paard' ontvouwde zich.

Het schilderij van Mauve hangt in Cana-
da, in het Toledo Museum of Art en heeft 
de naam 'Een Hollandse weg'. Mauve 
schilderde het omstreeks 1880 en de 
kunsthistoricus Henk van Os noemde het 
ooit 'het natste schilderij in de Neder-
landse kunstgeschiedenis.' Die ochtend 
in het Koepeltje regende het niet maar de 
kale spichtige bomen, de grijze lucht en 
de ruiter te paard die van je wegrijdt, kwa-
men dicht bij de melancholische en deso-
late sfeer die zo vaak op schilderijen van 
Mauve te zien is. 

Als ik tegenwoordig vanuit het Koepeltje 
de Zouteweg op loop en naar links kijk 
richting het Verloren Hoekske, denk ik 
aan de regels die Antonie Loffelt in 1899 
óók in het Schildersboek schreef. Over 
Oosterbeek, het dorp waar Anton Mauve 
zich in 1858 vestigde. Wat Loffelt 
schreef is naadloos van toepassing op de 
veranderingen die zich de laatste jaren in 
de omgeving van het Koepeltje en Janne-
kespadje hebben voltrokken:  'In die da-
gen was het dorp nog niet een samen-
groeisel van karakterlooze villa's met ver-
velende renteniers, doch een pastoraal 
plekje met lachende dorpshuisjes in tuin-
tjes, heuveltjes, steegjes langs bouwland, 
zonnige valleitjes, enz.; dus iets on-
gekunstelds en kalm vroolijks. De be-
schaving was er nog niet doorgedron-
gen; 'bouwterrein' werd nog niet te koop 
aangeboden; de dorpeling bouwde zelf, 
wel is waar niet onooglijke villa's, maar 
graan en boekweit, aardappelen en kool.' 
Om misverstanden te voorkomen: ik ben 
niet in de verkeerde tijd geboren en geen 
tegenstander van modernisering. Wel 
vind ik het oneindig jammer dat het land-
schap wat ik in 2016 vanaf de Schenkel-

8
dijk fotografeerde  voorgoed verdwenen 
is. Opgeofferd voor 'een samengroeisel 
van karakterloze villa's'. 

8.  Tijding 2017- 2
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Ik eindig deze aflevering van mijn serie 
met een paar kleurrijke plaatjes. Het on-
derwerp is de klaproos. De eenvoudige 
bloem die eind mei, begin juni overal in 
Nederland verschijnt en het straatbeeld op-
fleurt met honderden,  soms zelfs duizen-
den felrode bloemen. Vrolijker en mooier 
dan de melancholie in het schilderij van 
Mauve. In het late voorjaar van 2021 was 
de hoeveelheid klaprozen in heel Neder-
land uitbundiger dan voorgaande jaren. 
De kranten schreven er zelfs over. De oor-
zaak was de warmte van de voorafgaande 
zomers. Veel planten die normaliter met 
de klaproos vechten om ruimte en licht 
hebben die warmte niet overleefd en de 
klaproos kreeg alle ruimte. Klaprooszaad-
jes zijn heel geduldig en kunnen soms tien-
tallen jaren liggen en hun kans afwachten. 
Het natte voorjaar van 2021 en de concur-
rentie die verdwenen was creëerden de ide-
ale omstandigheden. De klaproos nam 
massaal bezit van wegbermen, slootkan-
ten en akkerranden. De bloem gedijt ook 
het best in ondergrond die is omgewoeld 
want dan komen de zaadjes aan de opper-
vlakte en ontkiemen. Het schilderij met de 
titel 'Klaprozen bij Hattem' werd gemaakt 
door de schilderes Jo Koster (1868-1944). 
Als dochter van een militair was ze van 
jongs af aan gewend om met regelmaat te 
verhuizen. Toen ze volwassen werd en 
koos voor een leven als schilderes gunde 
ze zichzelf evenmin rust en op haar zoek-
tocht naar inspiratie en vernieuwing woon-
de en werkte ze in Italië, Frankrijk, België 
en in verschillende Nederlandse steden en 
dorpen. In 1910 vestigde zij zich in het 
schilderachtige Hattem aan de IJssel. In 
die jaren signeerde ze haar werk met 'Jo 
Koster van Hattem' om zich te onder-
scheiden van naamgenoten die ook in de 
beeldende kunst actief waren. Soms leid-

de dat tot de verkeerde veronderstelling 
dat Jo Koster gehuwd was.

Toch heeft ook de klaproos een droefgees-
tige historie. Net als Anton Mauve. Bij 
hem waren het de depressies waar hij aan 
leed en waarvan de invloeden in sommige 
schilderijen zijn terug te vinden. 
De klaproos is sinds  1915 onverbrekelijk 
verbonden met 'Flanders Fields', de slag-
velden van de Grote Oorlog in België. 
Na de Tweede Slag om Ieper in mei 1915 
schreef de Canadese militaire arts John 
McCrae zijn noodkreet over de oorlog: 'In 
Flanders fields the poppies blow Between 

9
the crosses, row on row……  . 
De klaproos was de enige bloem die in de 
totaal vernielde frontlinies, waar de grond 
elke dag opnieuw door bommen en grana-
ten werd omwoeld, tot bloei kwam. Die ei-
genschap maakte de klaproos het symbool 
van de Grote Oorlog.

Bronnen:
- Het Schildersboek. Nederlandse schilders
  der 19e eeuw, Deel 3 1899 door Max Roo- 
  ses;
- Ontdek de Brabantse Wal door Willem 
   de Weert;
- Woensdrecht en Hoogerheide. Kleine 
   geschiedenis van een historische tweeling;
- Manuscript van kapelaan M.Cosijn

9. ' In Vlaamse Velden klappen rozen open, tussen witte kruisjes rij op rij' 
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10
        Klaprozen bij Hattem (Jo Koster , gedateerd 1927)

 10. Voorheen collectie Mark Smit kunsthandel, Ommen ♣

Klaprozen op Calfven (foto Ad van Loenhout juni 2021)
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De voetafdruk van Monseigneur Van Mens
Samenstelling: Jan van Elzakker

Joannes Petrus Antonius van 
Mens is in Breda geboren. 
Hij wordt op 3 oktober 

1858 kapelaan in Bergen op 
Zoom. Bijna vijf jaar later, op 3 
mei 1863 treedt hij in in het 
klooster van de redemptoristen 
in Amsterdam aan de Keizers-
gracht en wordt hij tot klooster-
ling/pater/missionaris opgeleid. 
Waarna hij zijn geloften aflegt. 
Zijn overste daar is dan Johan-
nes Swinkels. Waarschijnlijk 
wordt het verdere levenspad van 
Joannes van Mens na zijn intre-
de bepaald door deze Johannes 
Swinkels, ook een Brabander, 
die naar Paramaribo vertrekt om 
er de eerste bisschop te worden. 
Ondertussen is de slavernij op 1 
juli 1863 eindelijk ook door Ne-
derland afgeschaft.

Monseigneur, pastoor, deken, 
huisprelaat, Johannes Petrus 

1
Antonius van Mens  in vol or-
naat gefotografeerd t.g.v. het 
verlenen van de eretitel 'huis-
prelaat van Zijne Doorluchtige 
Hoogheid de Paus' in 1908.
Op de borst prijkt ook nog de we-
reldlijke onderscheiding van 
Officier in de Orde van Oranje 
Nassau.

1. Wikipedia: De titels Ereprelaat van Zijne Heiligheid, c.q. huisprelaat, zijn eretitels die aan een priester 
kunnen worden gegeven die zich op een bepaalde manier bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. De titel 
kan alleen worden verleend aan wereldheren. Dat zijn priesters die geen lid zijn van een orde of congrega-
tie. Omdat Van Mens geen missionaris redemptorist meer was kon hij voor de titel monseigneur in aan-
merking komen. Hij genoot er wel van, getuige zijn beminnelijke glimlach!
Wikipedia vermeldt verder, dat de aanvraag voor de eretitel moet worden gedaan door de plaatselijke bis-
schop, van Breda dus in ons geval. Na toekenning van de titel mag de priester aan wie de titel is verleend 
zich Monseigneur noemen. Anders dan de kapelaans van de paus mogen ereprelaten een zwarte toog met 
rode zoom en knopen dragen. De kleur van de sjerp is daarentegen paars. Pectoralen als een borstkruis of 
ring worden weer niet gedragen. Wanneer een bonnet wordt gedragen, dan is dit een zwarte met rode 
pluis. Ook die droeg Van Mens.



Jaargang 45, 2022 nr. 01 T I J D I N G Pagina 31

Op 12 december 1865 vertrekt Johannes 
Swinkels met zijn broer Lambert en nog 
twee andere paters met het zeilschip De 
Jonge Eduard vanuit Den Helder naar Para-
maribo. Daar is dan Van Mens nog niet bij. 
Dat het reizen naar onze toenmalige kolonie 
wel wat anders is geweest dan nu, moge blij-
ken uit het feit dat dit gezelschap pas 3,5 
maand later op 26 maart 1866 in Suriname 
aankomt. Zij hebben al die tijd in Den Hel-
der op gunstige wind voor hun zeilschip lig-
gen wachten om de Atlantische Oceaan over 
te kunnen steken.
Ongetwijfeld zal Van Mens op de hoogte ge-
weest zijn van de ontwikkelingen rondom 
de afschaffing van de slavernij in de koloni-
ën van Nederland. Overigens lang nadat dat 
al door Frankrijk en Engeland is gebeurd! 
De slaven in Nederlands-Guyana horen van 
de afschaffing in het aangrenzende Brits-
Guyana en Frans-Guyana, komen in verzet 
en vluchten de oerwouden in. En daar ont-
staat het werkterrein van de redemptoristen-
missionarissen onder die dan zo genoemden 

2
bosnegers ofwel marrons .

Joannes van Mens is in het voorjaar van 
1869 naar Suriname vertrokken en daar op 
10 mei 1869 aangekomen. Hij werkt er bijna 
vijf jaar. Om gezondheidsredenen keert hij 

3
echter 2 januari 1874 terug in Nederland .
Mij dunkt dat de paters, deze redemptoris-
ten-missionarissen, dus ook Van Mens, niet 
bang waren uitgevallen en de nodige risico's 
namen, te beginnen al op zee. Ook hun ge-
zondheid liep gevaar. Met vrijwel niets be-
gonnen ze in een tropisch klimaat en in een 
vaak vijandige omgeving met de opbouw 
van hun missie. De oorspronkelijke bewo-
ners, de indianen, zaten teruggetrokken in 
het binnenland omdat gereformeerde Hol-
landse kolonisten, mét hun predikanten zich 
hadden gevestigd langs de oevers van de Su-
rinamerivier op de plantages. Zij en hun 

werkvolk, de door de West-Indische Com-
pagnie al gedurende 200 jaar massaal aan-
gevoerde zwarte slaven uit Ghana (West-
Afrika), hadden de indianen verdreven. De 
Hollandse bestuurders, de opeenvolgende 
gouverneurs, ambtenaren en dominees, pro-
beerden de katholieken en hun pries-
ters/missionarissen te weren. Ook die vijan-
digheid moesten Swinkels, Van Mens en an-
dere redemptoristen-missionarissen bestrij-
den en overwinnen.
Terwijl de gereformeerde kerk en zijn domi-
nees zich richtten op de Surinaamse blanken 
ging de aandacht van de katholieke missio-
naris uit naar de slaven. Vanwege hun slech-
te lot van uitbuiting, mishandeling en mis-
bruik door hun eigenaren op de plantages, 
vluchtten sommigen het oerwoud in en 
vormden er de gemeenschappen van bosne-
gers. Dat werd het werkterrein van Petrus 
Donders, Johannes en Lambert Swinkels, Jo-
hannes Van Mens en vele anderen.

2. Wikipedia: Marrons zijn gevluchte Afrikaanse slaven die in stamverband in de ontoegankelijke 
oerwouden van de Amerika's gingen leven en hun afstammelingen. De denigrerende term bosne-
ger wordt sinds de jaren zestig minder gebruikt. Boslandcreool wordt meer gebruikt, maar gelei-
delijk vervangen door de neutraler geachte benaming 'marron'. Foto Tropennuseum.
3. Archief Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha onder biografienr. 4256 Re-
demptoristen.
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Het momenteel bekritiseerde standbeeld van de 
zaligverklaarde Peerke Donders in Tilburg

Petrus Donders uit Tilburg

Het pionierswerk van de allereerste pries-
ters, twintig jaar eerder begonnen in de bin-
nenlanden van Suriname, klein in aantal, 
werd na aankomst door Swinkels en zijn pa-
ters voortgezet. Onder die allereerste pio-
niers werd Peerke Donders uit Tilburg een be-
grip. Bij de aankomst van Swinkels in Para-
maribo in 1866, en dus enige jaren later in 
1869 ook door Van Mens zo ervaren, was het 

4
lot van de slaven gaan keren . 

Ook Peerke Donders, die al in 1842 als pries-
ter naar Suriname was vertrokken legde in 
1867 zijn kloostergeloften af bij Mgr. 
Swinkels en werd zodoende ook redempto-
rist. Hij besteedde een groot deel van zijn le-
ven aan de hulp in de melaatsenkolonie Bata-
via, een oud-plantage, aan de Coppenameri-
vier in Suriname. Hij was natuurlijk ook te-
gen de slavernij.

 4. Na al in 1839 door Paus Gregorius XVI in de hoogste kringen van de Katholieke Kerk een 
punt van aandacht te zijn geworden.
 5. Na de afschaffing per 1 juli 1863 waren slaven nog tien jaar minstens gebonden aan hun 
contract. De plantagehouder kreeg per slaaf f 300,- schadevergoeding uit de Nederlandse 
staatskas. En de slaven……?

Sinds 1975 na het zelfstandig worden van Suriname wordt op 1 juli elk jaar KETI KOTI de 
nationale feestdag, ook in Nederland, uitbundig gevierd. Terecht dat de nakomelingen uit 
Suriname hier de mogelijkheid hebben hun bevrijding uit de slavernij te vieren.

 6. Delahaye beweert in zijn artikel in De Heren XVII van Nassau-Brabant dat hij in 1883 zou 
zijn teruggekeerd in Nederland. Dat is niet correct. Hij treedt 22 oktober 1883 uit de Orde van de 
Redemptoristen en vestigt zich dan bij zijn zuster in de Nieuwstraat. Hij was al op 2  januari 
1874 teruggekeerd om gezondheidsredenen.
 

Onze priester/pater/missionaris Joannes van 
Mens en Peerke Donders zullen elkaar on-
getwijfeld hebben leren kennen. Dat missio-
naris Van Mens nog niet terug in Nederland 

5
was op 1 juli 1873  toen de slavernij defini-

tief werd afgeschaft weten we zeker. Eén 
bron, Schuurmans in de Kerkklok, vermeldt 
dat hij om gezondheidsredenen na vijf jaar 

6
naar Nederland is teruggekeerd .
Dat klopt. 
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Hij prijkt hier te midden van zijn confraters 
op bijgaande foto uit 1871 in Paramaribo in 
Suriname. Een andere bron echter vertelt 
ons over zijn terugkeer naar Nederland, naar 
zijn zuster in Breda in de Nieuwstraat, in 

7
1883. Dat klopt niet . 

Toen was hij al jaren, sinds 1874, terug in het 
klooster van de redemptoristen waarschijn-
lijk in Roosendaal naast de Paterskerk.

Als hij uittreedt in 1883 gaat hij bij zijn zus-
ter wonen in Breda. Kort erna zal hij moge-
lijk zijn diensten aan het bisdom hebben 
aangeboden i.v.m. de pastoorsbaan in 
Woensdrecht. Daar, niet ver van de bis-
schop, kan hij echter ook zijn benaderd door 
deze voor een pastoorspost in Woens-

8
drecht . Misschien zag hij Woensdrecht wel 
als missiepost. En daar presenteert de ex-
missionaris zich in oktober 1884 als toe-
komstig pastoor en niet als redemptorist.

Op de foto van de eerste communiteit van de redemptoristen  in Suriname, Paramaribo, in 1871 
met aan de tafel rechts bisschop Mgr. Johannes Swinkels en links aan tafel 'onze' J.P.A. van Mens. 
Lambert Swinkels was al twee maanden na aankomst overleden.

7. Aldus Delahaye
8. Oud-kapelaan C. van de Zande, die van 1869 tot 1876 onder Krüger op de pastorie op 
Hoogerheide woonde en werkte, dus de Woensdrechtenaren goed kende als zijn oud-
parochianen, bemiddelde. Door zijn inspanningen kon het schisma worden opgelost. 
Zelf was Van de Zande pastoor in Klein-Dongen geworden.
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Die gedenkwaardige weken in 1884
Het  wil de Woensdrechtenaren gedurende 
22 maanden maar niet lukken hun kerk aan 
de bisschop over te dragen. Alle pogingen 
vanaf januari 1883 van Frits Dietvors en zijn 
commissieleden lopen op niets uit. De bis-
schop wil niet toegeven aan de ongehoor-
zaamheid en provocatie,  ontstaan uit de con-
frontatie van de zich afscheidende Woens-
drechtenaren enerzijds en pastoor Jan Dog-
gen van de parochie Hoogerheide en deken 
Kees Doggen vanuit Lepelstraat anderzijds. 
Het volk wordt echter met de dag ongeduldi-
ger. Er is een patstelling. Tot pastoor Corne-
lis van de Zande van Klein- Dongen een 
voet tussen de deur krijgt. Als oud-kapelaan 
van de parochie Hoogerheide/Woensdrecht, 
voor velen 'hun beminde kapelaan en boe-
zemvriend' treedt hij in contact met secreta-
ris Frits Dietvors en zijn commissieleden en 
weet hen in een zware vergadering te over-
tuigen dat ze hun illegaal gebouwde kerk 
moeten sluiten, en hem de sleutel mee moe-
ten geven. Terwijl hij nota bene die dagen lo-
geert op de pastorie van Hoogerheide bij de 
door de Woensdrechtenaren als aartsvijand 
geziene pastoor Jan Doggen, krijgt hij het 
voor elkaar dat de tientallen opstandige ge-
zinshoofden van Woensdrecht, zij allen, 'het 
stuk van onderwerping' ondertekenen dat hij 
hen heeft voorgelegd. Dat  neemt hij mee 
richting Klein-Dongen/Breda en overhan-
digt dat aan Zijne Doorluchtige Hoogwaar-
digheid de Bisschop van Breda. Deze is 
'zeer voldaan'.
Hij verlangt in zijn schrijven via Van de Zan-
de aan Dietvors, naast het sluiten van de 
kerk ook, dat ze de sleutel aan hem over moe-
ten geven. Van de Zande belooft Dietvors en 
zijn bestuur van de vennootschap: “Ik zal de-
ze week thuisblijven om van U de sleutel te 
ontvangen”. Als blijkt dat juridisch ze zon-
der problemen de kerk kunnen sluiten 
schrijft Van de Zande:  “wordt de sleutel van 
ruw ijzer veranderd in fijn metaal. Moge hij 
tot Sint Pietersleutel worden verwerkt om 
uw zeer nette kerk te openen tot uitoefening 
van de Katholieke Godsdienst”. In plaats 
van hun gebedsoefeningen in hun kerk o.l.v. 

Barbarientje te doen gaan de Woensdrechte-
naren deze dagen naar Ossendrecht en Ber-
gen op Zoom voor hun plichten en 'één naar 
Hoogerheide'. Ondertussen heeft Van de 
Zande op 1 oktober het genoegen gesmaakt 
de bisschop op de hoogte te brengen van hun 
algehele onderwerping door de kerk te slui-
ten en hem de sleutel te overhandigen. Daar-
van doet hij mededeling middels een brief. 
Daarin doet hij moeite te verhullen hoe spij-
tig hij het vindt voor de Woensdrechtenaren, 
maar bisschop Van Beek overlijdt nu juist in 
deze dagen. Ze zullen geduld moeten heb-
ben met het oprichten van hun nieuwe pa-
rochie! Er volgt uitstel tot een nieuwe bis-
schop is benoemd. Het kost de inwoners 
veel moeite bedaard te blijven. Maar dan 
wordt secretaris Frits Dietvors verrast met 
een brief van  de vicaris  van het bisdom, A. 
van Corput, met de wens 'hem eens te spre-
ken'. Dietvorst leest: 'gelieve donderdag of 
vrijdag a.s. voor de middag eens op het Bis-
dom te komen'. Het is dan 20 oktober 1884.
Dit bericht gaat als een lopend vuurtje door 
Woensdrecht en 'alle wolken verdwenen 
van de lucht'. Men verheugt zich al op het 
nieuws dat Dietvors mee uit Breda zal 
brengen. 's Avonds wordt direct vergaderd 
en Frits moet de andere dag al in opdracht 
van zijn commissie op die donderdag de reis 
naar Breda ondernemen. Hij vertrekt met de 
eerste trein en staat al om 9 uur op het Bis-
dom. Hij moet in de spreek-/ontvangkamer 
wachten want Mgr. Van de Corput is nog de 
H.Mis aan het lezen. “Het was een drukte 
van belang omdat daags tevoren wijlen Mgr. 

9
Van Beek z.g.  was begraven”, zo vertelt 
Dietvors later.

De intocht
10

Hij is, mogelijk niet voor het eerst , in 
Woensdrecht op zondag 26 oktober 1884, 
mét de sleutel van de nieuwe kerk. Pastoor 
van de Zande had hem per brief aangekon-
digd bij Dietvors en verzocht ervoor te zor-
gen dat 'al de hoofden van gezinnen om 2 
uur in de namiddag aan de kerk aanwezig 
moesten zijn'.
 

 9. Zaliger gedachtenis
10. Hij was immers kapelaan in Bergen op Zoom geweest in de jaren 50 van die 19e eeuw en 
zal zeker wel eens naar de Stompe Toren zijn gaan kijken op de Rijzendeweg.



Jaargang 45, 2022 nr. 01 T I J D I N G Pagina 35

Dat Van Mens toen hij in oktober 1884 voor 
het eerst in Woensdrecht kwam niet flauw 
was uitgevallen, was snel duidelijk. Toen 
had hij al de uitstraling van een aanpakker. 
Iemand 'waar je niet mee ging speulen'! Na-
dat hij aan de kerk was aangekomen en daar 
de verzamelde menigte aan dorpsbewoners 
aantrof viel hij op als: “een fors gebouwd 
persoon, gebrild en met gebiedende ogen in 
het hoofd”!

“En zoo werd het den 1 November 1884, dus 
11

na meer dan vijftig jaren  wachten, dat het 
verlangen der Woensdrechtenaren naar een 
eigen kerkgebouw in vervulling kon gaan. 
Op dien feestdag van Allerheiligen werd in 
de nieuwe kerk van Woensdrecht, voor het 
eerst de H. Mis opgedragen door den Zeer 
Eerw. Heer J.P.A. van Mens, later Deken 
van Bergen op Zoom.
Toen de Zeer Eerw. Heer pastoor Van Mens 

in September 1902 deze thans goed gevor-
derde en bloeiende parochie ging verlaten 
om zich te Bergen op Zoom te vestigen, 
werd hij in zijn pastoraat opgevolgd door 
den huidigen jubilaris, den Zeer Eerw. Heer 

12
J.E. Middelaer .
Had de totstandkoming der parochie van 
Woensdrecht en de verkrijging van een ei-
gen kerkgebouw heel wat zorgen en moeiten 
gebaard, onder de herderlijke leiding van 
den ZeerEerw. Heer Pastoor Van Mens was 
de parochie in bloei toegenomen en werd de 
kerk zelfs verheven tot succursale der kathe-
draal van den H. Blasius te Sebaste in Arme-
nië. Woensdrecht is sindsdien algemeen be-
kend als beevaartplaats ter eere van den H. 
Blasius. De verheffing tot succursale ge-
schiedde na een bezoek van Z.D.Hgw.Mgr. 
Hadjian, plaatsverv. Aartsbisschop der 
Armeenschen Katholieken van Sebaste. De-
ze was o.m. naar Woensdrecht gekomen op 

De nonnetjes van JMJ kwamen op 15 september 1890 ook naar Woensdrecht op de Rijzendeweg 
voor het onderwijs, zoals ze in 1888 in Hoogerheide zich hadden gevestigd in het nieuwe St. Phi-
lomenagesticht. 
De Woensdrechtse nonnetjes trokken in het huis links met de vier ramen, dat als woonhuis/ pasto-
rie voor de pastoor had gediend. Het linkerdeel met twee ramen werd woonruimte voor hen en 
het rechterdeel, met tralies voor de ramen, werd hun kapel. 
Het haaks erop staande deel werd een lagere school met twee klassen en een bewaarschool. Men 
sprak hier over het St. Annagesticht. De nonnetjes vluchtten voor het oorlogsgeweld in oktober 
1944 om er nooit meer terug te komen.

 11. Ossendrecht werd toen met een eigen pastoor van Hoogerheide afgescheiden na meer 
dan 35 jaar strijd!
 12. Deze was van 1886 tot 1896 al kapelaan geweest op Hoogerheide én 1e rector op het 
klooster van J.M.J.
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zijn kruistocht voor den afkoop van het graf 
van den H. Blasius, dat zich in handen van de 
Turken bevond en de parochie Woensdrecht, 
in 't bizonder Mgr. Van Mens z.g., verwier-
ven zich de groote verdienste, aan dit hoog-
gestemde doel in ruime mate te hebben bij-
gedragen.”
Het feest van de H.Blasius valt, en viel, op 3 
februari. Het feest stamt uit Sebaste in Arme-
nië waar hij in de 4e eeuw bisschop was en 
vervolgd werd. En in de gevangenis terecht 
kwam. Zijn verhaal vertelt dat hij terwijl hij 
in de gevangenis zat, en in afwachting was 
van zijn terechtstelling, een wonder verricht-
te door een jongen die een visgraat had in-
geslikt van de verstikkingsdood te redden 
door hem te zegenen. Dat de devotie zich in 
de Middeleeuwen ontwikkelde tot een cere-
monie met kaarsen had hoogstwaarschijnlijk 
te maken met het feit dat op de dag ervoor, 2 
februari, het feest van Maria Lichtmis werd 
gevierd met het zegenen, offeren en het ont-
steken van kaarsen. Die kon men de volgen-
de dag immers ook nog goed gebruiken!
Bij het noemen van de naam Blasius weet 
nog menig al of niet nog gelovige katholiek 
uit de streek dat een en ander in de kerk van 

Woensdrecht gepaard ging met de Blasius-
zegen. De ontvanger van de zegen kreeg 
twee kaarsen gekruist voor de hals terwijl de 
priester bad:
“Op voorspraak van de H. Blasius, bisschop 
en martelaar, moge God u behoeden voor 
keelziekten en alle andere kwaad. In de 
naam van de Vader en de Zoon en de H. 
Geest.”

Conclusie
Deze  pastoor, later voorzien van de titel 

13
Monseigneur , eerst tot priester gewijd en 
kapelaan geweest, dan toegetreden tot en 
missionaris geworden van de gerenommeer-
de orde van de redemptoristen cssr, befaamd 
om hun missiewerk in Suriname en Brazilië, 
zal zijn post als pastoor van Woensdrecht 
ook als een missie gezien hebben. En in het 
volbrengen ervan? Daarin is hij volledig ge-
slaagd, mede dankzij pastoor C. van der Zan-
de van Klein-Dongen, die als oud-kapelaan 
van Hoogerheide onder Krüger, het pad voor 
Van Mens effende in de aanloop tot diens aan-
stelling in 1884. Zeker ook heeft hij glans ge-
kregen door zijn opvolger, pastoor Midde-
laer, die vanaf 1902 zijn pastoraat in Woens-

 13. De titel Monseigneur wordt normaal alleen gebruikt voor bisschoppen. Echter ook in sommi-
ge gevallen voor priesters  die tot leden van de pauselijke huishouding benoemd worden. Op 24 
februari 1908, hij is dan al zes jaar deken van het dekenaat Bergen op Zoom, wordt hij door Paus 
Pius VII benoemd tot diens Huisprelaat, een eretitel vanwege zijn bijzondere verdiensten. 

De ontvanger van de zegen kreeg twee kaarsen gekruist voor de hals terwijl de priester bad.
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drecht voortzette, en die het succesverhaal van Van Mens verder gestalte gaf. Ook hij had al tien 
jaar in Hoogerheide gefunctioneerd als kapelaan van die parochie en rector van het klooster van 
J.M.J. aldaar alvorens hij Van Mens opvolgde. Ook die hebben elkaar heel goed gekend. De 
scherpe randen in de verhoudingen tussen de dorpsparochies zullen wel zijn afgesleten daardoor, 
maar rivaliteit is er altijd gebleven: Hoogerheide, kom niet aan Woensdrecht!

Omdat het tot 1951verboden was om met processies op de openbare weg te komen gebruikte hij de tuin met 
prieel van zijn nieuwe pastorie die naast de kerk was gebouwd en vanuit de zijdeur van die kerk toegang tot 
de tuin gaf. Pastoor Van Mens huurde fanfare De Hoop van Ossendrecht in om de processie met Sacra-
mentsdag, die door kerk en tuin trok, op te luisteren . Toen hij naar Bergen op Zoom vertrok nam pastoor 
Middelaer die traditie waarschijnlijk over, maar wel met de muziek van fanfare Aurora van Woensdrecht 
die Van Mens in 1897 had opgericht. Van Mens sterft 15 november 1916 op 84-jarige leeftijd, gesterkt door 
de genademiddelen der H.Kerk. ♣



Eugène Jansen is op 3 mei 1936 geboren aan 
de Laagstraat in Ossendrecht. Hij groeide 
op bij zijn alleenstaande moeder (hij draagt 
haar naam) in het huis van zijn grootouders. 
Hij kon als kind 'goed leren' waardoor hij 
naar de hbs van het Mollerlyceum mocht, 
wat voor een arbeiderskind kort na de oor-
log best bijzonder was. Maar hij verliet de 
school zonder diploma en ging zoals zo vele 
jeugdige leeftijdgenoten werken op het 
land, vaak in de polders. Dagelijks heen en 
weer op de fiets van Ossendrecht naar bij-
voorbeeld Zuid-Beveland was normaal. In 
de vette  klei werd het zaadje van zijn liefde 
voor de polders geplant. Later was hij tim-
merman bij verschillende aannemers en bij 
een koppelbaas. Tot slot ging hij op Aviolan-
da werken.

Polders
In de loop van zijn leven groeide zijn inte-
resse in geschiedenis. Hij was een van de eer-
ste leden van de archeologiewerkgroep van 
de heemkundekring. Gewapend met prik-
stokken spoorden ze in de polder de locatie 
van het verdronken dorp Agger op. Ook leg-
den ze de plattegrond bloot van de boerderij 
van de familie Denisse die langs de Oude 
Dijk in Ossendrecht onder de klei begraven 
lag. Eugène schreef er in 2001 het boek 
'Dickmaels voor qùaat' (2001) over. De titel 
ontleende hij aan een stuk servies dat bij de 
opgraving gevonden werd. Zijn liefde voor 
de polders leidde ook tot het boek 'Accoord 
zei Van Putte' over de Oude-Hinkelenoord-
polder van Woensdrecht (2004). Hij publi-
ceerde destijds ook regelmatig in ons blad 
Tijding. Daarna legde hij de pen wegens 
ziekte enige tijd neer, maar pakte de draad 
weer op in 2018 met 'De Kabeljouwpolder 
een schilderij'. Een vondst daarin was dat de 

Brabantse Wal in de veertiende eeuw moge-
lijk aangeduid werd met de naam Lange 
Rugge. 

Laagstraat
Zoekend naar oude akten over de polders, 
stuitte hij ook regelmatig op bronnen over 
zijn geboortestreek, de Laagstraat in Ossen-
drecht. Dat resulteerde in '500 jaar “Boe-
ren” op de Oostheij' (2006). Ook de Eerste 
Wereldoorlog was onderwerp van zijn stu-
die in 'De Zuidwesthoek in rep en roer 1914-
1918'. De schrijver houdt in zijn boeken 
over het algemeen een chronologische volg-
orde aan. Soms vermengt hij feiten met zoge-
naamde ooggetuigenverslagen om het ver-
haal te verlevendigen. Voor zijn tijdrovende 
onderzoekswerk kreeg Eugène hulp van ve-
le anderen die met heemkunde in het Zuid-
kwartier bezig zijn. 

OP BEZOEK BIJ WAARDERINGSPRIJSWINNAAR EUGÈNE JANSEN

door Willem de Weert

ugène Jansen ontving van de Gemeente Woensdrecht de Waarderingspijs 2021. Hij werd Edaarbij  geprezen om zijn historische  onderzoeken en boeken die voor een deel de pol-
ders als onderwerp hebben. Tijd voor een interview met hem. 
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Foto: Cluster Communicatie
 Gemeente Woensdrecht 



'Histories uit de Zuidwesthoek’
'Histories uit de Zuidwesthoek' is het zesde 
boek van Eugène Jansen. Hij was niet van 
plan op zijn leeftijd (85) nog een boek te 
schrijven, maar corona zorgde ervoor dat hij 
alle tijd had om de vele informatie die hij ver-
zameld had op papier te zetten. Hij be-
schrijft drie verhalen uit de geschiedenis 
van onze streek.

Amalia die voor een dubbeltje geboren was
Het eerste gaat over Amalia Goossens uit 
Woensdrecht, dochter van Jan Goossens die 
na veel omzwervingen met zijn gezin café 
Le Tigre Royal in Mariaburg bij Kapellen 
exploiteerde. Het was een 'rendez-vous 
huis' met boven de tapruimte enkele slaap-
kamers. Het is niet duidelijk of zijn vier 
dochters voor het sekswerk ingezet werden. 
In elk geval kreeg de steenrijke bankier Hec-
tor Carlier honderd jaar geleden een relatie 
met een van de dochters, de dan 18-jarige 
Amalia. Ze trouwden en betrokken kasteel 
Boterberg in Kalmthout waar ze drie kinde-
ren kregen. Eugène beschrijft vervolgens 
hoe het verder met de familie gaat. 

Amalia Goossens uit Woensdrecht ont-
snapte aan de armoede en trouwde met de 
rijke Belgische bankier Hector Carlier. 
Uit: Histories uit de Zuidwesthoek

Apotheose is het gevecht om de erfenis van 
200 miljoen euro als de laatste ongetrouwde 
dochter van het echtpaar Carlier-Goossens 
in 2007 sterft.
.  
Nazaten van de familietak Goossens ont-
vingen een deel van de erfenis. Het meest op-
vallend was dat 80 miljoen euro toevalt aan 
de klusjesman op het kasteel, boer Pol Ne-
len uit Essen. Hoe dat mogelijk was lees je 
in het verhaal.

500 jaar Hoeve de Vos  

  Hoeve De Vos
 Uit: Histories uit de Zuidwesthoek

Het tweede verhaal gaat over de geschiede-
nis van Hoeve de Vos, gelegen op de grens 
van Hoogerheide en Ossendrecht. De hoeve 
is genoemd naar de familie De Vos die er in 
1524 ging boeren. Het verhaal beschrijft het 
wel en wee van de hoeve tot en met de huidi-
ge bewoners, de familie Jansen–de Weert.

De watermolen in de Noordpolder 
Het derde verhaal gaat over de watermolen 
die van 1812 tot 1848 in de Noordpolder 
van Ossendrecht gestaan heeft. De molen 
moest helpen om het water uit de laaggele-
gen polder naar de Westerschelde  af te voe-
ren. De windwatermolen kostte destijds de 
lieve som van 38.000 gulden, maar was om 
diverse redenen nooit een echt succes. De 
molen werd in 1861 verkocht en afgebro-
ken.
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Wolvenplaag
In zijn laatst verschenen boek staat ook een 
verhaal over wolven in onze streek, wat ei-
genlijk nu weer actueel is. Hij beschrijft hoe 
er van 1725 tot 1729 een wolvenplaag in de 
Noordpolder van Ossendrecht woedde. 
Lambert van Moer, toen secretaris en drost 
(ambtenaar) in het gebied, legde die wol-
venplaag in een akte vast. In 1726 waren er 
in de polder zes 'koeibeesten' doodgebeten. 
Het jaar daarop, in 1727, was het nog erger. 
Er worden dan elf koeien doodgebeten en ne-
gen zwaar gekwetst. Het waren allemaal 
beesten die vet gemest waren, geen kalfjes. 
Ze graasden op de natte weiden aan de voet 
van de Brabantse Wal. De wolvenplaag ging 
door tot in 1729, meldde de drost.

Premies
Er werd een premie van 25 gulden uitge-
loofd voor elke gedode wolf (dat zou omge-
rekend naar nu ongeveer € 300 bedragen). 
Uiteindelijk moest men toch duur betaalde 
bewakers bij de koeien zetten, die de wol-
ven met behulp van geweren en dorsvlegels 

van de dieren vandaan hielden. De nood 
was ook elders hoog want rond Antwerpen 
werd volgens een advertentie in 1728 maar 
liefst 150 tot 300 gulden betaald voor iedere 
gedode wolf. Uit de verklaringen en pre-
mies die uitbetaald werden valt te conclude-
ren dat er soms tot tien stuks per jaar werden 
afgeschoten. In 1756 bijvoorbeeld schoten 
jagers op de Plantage van Hoogerheide een 
wolf en vonden ook haar nest met jonge wol-
ven: vier teven en twee reuen, die maar en-
kele dagen oud en nog blind waren. De laat-
ste wolven in onze streek zouden in de 
strenge winter van 1838 in Putte gevangen 
zijn.

Verzamelaar
Naast onderzoeker en schrijver is Eugène 
ook een verwoed verzamelaar. Een rond-
gang door de bungalow in de Prins Hendrik-
straat in Hoogerheide is een museale erva-
ring. Alle muren zijn behangen met schilde-
rijen waaronder een groot aantal van Jan 
Baartmans die veel poldergezichten in de 
omgeving schilderde.
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Een wolf alleen is voor de mens 
weinig gevaarlijk. 
Foto: Robert-Jan Asselbergs 

Wolf terug in de streek

Nu is de wolf dus terug in de streek, al betreft het voorlopig een enkel exemplaar dat op 
meerdere plaatsen in West-Brabant, waaronder in Huijbergen, gesignaleerd is. De 
wolf wordt als een inheemse diersoort gezien die Europees beschermd is. Doden is bij 
wet verboden en kan leiden tot een gevangenisstraf tot drie jaar of een boete van maxi-
maal 21.750 euro.  Begin dit jaar zijn er in het Europarlement stemmen opgegaan om 
in sommige dichtbevolkte gebieden het afschieten van wolven weer toe te staan wegens 
het gevaar voor mens en dier. Overigens worden er meer schapen doodgebeten door 

loslopende honden en vos-
sen dan door wolven.
 (WdW)
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Eugène Jansen bij zijn opgeknapte draaiorgel. Foto Willem de Weert

'Histories uit de Zuidwesthoek' (121 blz.) is te koop bij Primera Van Elzakker in Hoogerheide en 
bakker Wilbrink in Ossendrecht. 

Inhoud vier boeken van Eugène Jansen op onze website
   www.hkk-zuidkwartier.nl
Vier van de zes  boeken van Eugène Jansen zijn niet meer verkrijgbaar. Met toestemming van de au-
teur zijn 'Dickmaels voor qùaat', 'Accoord zei van Putte',  '500 jaar “Boeren” op de Oostheij'  en 
'De Zuidwesthoek in rep en roer, 1914-1918' als pdf op de website van onze heemkundekring ge-
plaatst. Met dank aan Carlo van Buijsrogge van Waterschap Brabantse Delta voor de digitalise-
ring.

Waarderingsprijs 2021 Gemeente Woensdrecht 
Naast Eug. Jansen viel de eer van de Waarderingsprijs 2021 ook ten deel aan  Jan van Elzakker en 
Louis Minnebach voor hun boeken 'Het verdriet van  Woensdrecht' en 'Onze jongens in Indië'. Bart 
van der Veen en Jim Raaijmakers kregen de prijs voor hun documentaire over de Slag om Woens-
drecht in oktober 1944.  

Naast het verzamelen van schilderijen 
knapt Eugène ook graag oude dingen 
op. In zijn schuur staat bijvoorbeeld een 
gereviseerd draaiorgel. Hij laat het orgel 
zien én horen en pakt daarvoor een 
exemplaar van de stapel orgelboeken 
die als een ponskaart door het orgel heen 
getrokken worden. 'De vrolijke muziek 
doet me aan mijn moeder denken', zegt 
hij met een glimlach op zijn gezicht.♣

Het haventje van Ossendrecht
Schilder Jan Baartmans

http://www.hkk-zuidkwartier.nl
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Scouting staat voor uitdaging! Scouting 
biedt leuke en spannende activiteiten waar-
mee meiden en jongens worden uitgedaagd 
zich persoonlijk te ontwikkelen.
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en 
jongerenorganisatie van ons land. Als je lid 
wordt bij een scoutinggroep bij jou in de 
buurt, ga je naar wekelijkse opkomsten, kun 
je mee op kamp en deelnemen aan allerlei 
lokale, landelijke of internationale evene-
menten. Onze leden maken niet alleen vrien-
den voor het leven, maar groeien in hun per-
soonlijke ontwikkeling. Scoutingactivitei-
ten zijn veel buiten in de natuur. Andere acti-
viteiten staan in het teken van iets goeds 
doen voor de samenleving. Scouting draagt 
graag bij aan een betere wereld.

Er zijn verschillende soorten scouting: 
landscouting, waterscouting en luchtscou-
ting. Ook kinderen met een beperking kun-
nen deelnemen aan het scoutingspel.

Binnen een scoutinggroep zijn er verschil-
lende speltakken waarin kinderen en jon-
geren uit één leeftijdsgroep hun spel spelen. 
De leeftijdsgroepen zijn 5-7 jaar, 7-11 jaar, 
11-15 jaar, 15-18 jaar en 18-21 jaar. 
Ouder dan 21 jaar? Ook dan biedt scouting 
uitdaging! Ga aan de slag als vrijwilliger of 
blijf betrokken als plusscout of donateur. 
Scouting biedt haar (jeugd-)leden, ongeacht 
culturele achtergrond, afkomst, geloof, 
beperking of politieke overtuiging, een vei-
lige en leerzame speelomgeving. Scouting 
Nederland is de grootste jeugd- en jongeren-
organisatie van Nederland met meer dan 
110.000 leden. De jeugdleden en vrijwilli-
gers zijn verdeeld over meer dan 1.000 scou-
tinggroepen.

De leiders en bestuursleden van iedere scou-
ting: het zijn allemaal vrijwilligers die geen 
salaris en/of vergoeding ontvangen.

SCOUTING DOOR DE JAREN HEEN IN ONS HEEM

samengesteld door Ger de Heer, Marc de Jong, Rob Ribbens en Marleen van Schilt

Dit seizoen houden we in ons museum Den Aanwas in Ossendrecht de al voor 2020 geplande 
tentoonstelling Scouting door de jaren heen. U weet het: corona kwam tussenbeide. In 
onderstaand artikel kunt u lezen hoe de plaatselijke jeugd de scouting beleefde en wellicht 
zien we u terug op Aanwas 29 op de opengestelde data. (redactie)

In 1907 werd de padvinderij –ofwel scouting in het Engels- opgericht 
door Lord Baden-Powell. Met 24 enthousiaste jongens uit Londen 
ging hij op proefkamp op Brownsea Island.

Drie jaar later volgden in Nederland de eerste groepen. Het werd toen nog 
padvinderij of verkennerij genoemd. Vanaf die tijd werden diverse pad-
vindersverenigingen opgericht zoals de NPO (Nederlandse Padvinders 
Organisatie), de ENMGV (de Eerste Nederlandse Meisjes Gezellen Vere-
niging) en de NPB (de Nederlandse Padvinders Bond). Menig padvinde-
rijvereniging werd gesteund vanuit de kerk en ook opgericht door plaatse-
lijke kerkgemeenschappen.

          Lord Baden-Powell 

Vooraf: wat is scouting?
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Met speltakken worden hieronder vermelde 
leeftijdsgroepen bedoeld:

· Speltak bevers, jongens en meisjes 
van 4,5 tot 7 jaar

· Welpen, jongens van 7 tot 11 jaar

· Welpen, meisjes van 7 tot 11 jaar 
(voorheen speltak kabouters)

·  Scouts, jongens van 11 tot 15 jaar 
(voorheen speltak verkenners)

· Scouts, meisjes van 11 tot 15 jaar 
(voorheen speltak gidsen)

· Explorers, jongens en meisjes van 15 
tot 18 jaar (voorheen speltak rowans)

· Roverscouts, jongens en meisjes van 
18 tot 21 jaar  (voorheen speltak 
pivo's)

  

Wereldwijd zijn ruim 50 miljoen meiden en 
jongens lid van scouting.

In 90% van alle gemeenten zijn één of meer 
scoutinggroepen actief.

75% van de vrijwilligers is jonger dan 25 
jaar en zij besteden gemiddeld acht uur per 
week aan scouting.

25% van de scoutingvrijwilligers is ook vrij-
williger bij een andere organisatie.

Scouting heeft ruim twintig scouting labe-
len kampeerterreinen voor scouts en niet-
scouts op de mooiste plekjes van Nederland.

Koningin Máxima is beschermvrouwe van 
Scouting Nederland.

Bij Scouting in Nederland spelen meiden en 
jongens samen en daarom is de vereniging 
zowel lid van de wereldbond voor meiden 
en jongens – World Organisation of the 
Scout Movement (WOSM) – als van de apar-
te wereldbond voor meiden –World Associ-
a-tion for Girl Guides and Girl Scouts 
(WAGGGS).

Scouting Putte

Tot op heden hebben we weinig teruggevon-
den van de vroege geschiedenis van de scou-
ting  –toen nog padvinderij– in Putte. 
Kort na de Tweede Wereldoorlog ontplooide 
de toenmalige pastoor J.B.M.L. Wolters 
voor en met de Putse kinderen padvindersac-
tiviteiten. Vanuit die tijd kennen we helaas 
geen details.

In de jaren negentig van de vorige eeuw ont-
staat uit contacten met bestuursleden van de 
scoutingvereniging Hoogerheide het idee 
om ook in Putte een scoutingvereniging op 
te richten. Met name Corry en Paul Jacobs ne-
men hierin het initiatief en benaderen men-
sen uit het dorp om mee te helpen.
Hierop wordt besloten om een stichting en 
de scoutingvereniging Scouting Putte op te 
richten. Het bestuur wordt gevormd en een 

aantal enthousiaste inwoners van Putte is be-
reid om met drie speltakken, te weten de be-
vers, welpen en kabouters, te beginnen.
Grootste probleem is een onderkomen voor 
de kinderen. Met de gemeente wordt meer-
dere malen overleg gevoerd en uiteindelijk 
biedt zij de mogelijkheid om in een aantal 
leegstaande schoollokalen van de basis-
school Op Dreef een scoutingonderkomen in 
te richten.
Om de gebouwen daarvoor geschikt te ma-
ken wordt afgesproken dat de gemeente ma-
teriaal ter beschikking stelt. Dat opknappen 
dient dan wel door de nieuwe leiding en be-
stuur zelf, onder strikte voorwaarden van de 
gemeente, verricht te worden.

Met de hulp van Scouting Hoogerheide en 
de steun van Scouting Nederland en de jon-
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gerenorganisatie Jantje Beton wordt aan de 
Hogebergdreef te Putte gestart in drie loka-
len.
De vereniging groeit al snel naar een club 
met meer dan veertig kinderen en na twee 
jaar wordt daarnaast een hogere speltak opge-
richt. Dit betreft een gemengde speltak 
scouts en een vierde locatie wordt gevonden 
in het voormalige tennislokaal van tennis-
vereniging “De Put”.
Gedurende de jaren daarop groeit de vereni-
ging naar ruim zestig kinderen en een lei-
dinggroep van gemiddeld twaalf speltaklei-
ders. Door de scouting wordt met de ge-
meente besproken om alle speltakken in één 
scoutinggebouw onder te brengen.
Wederom met de hulp van Jantje Beton en de 
gemeente Putte wordt een bosperceel op de 
hoek Bosweg en Postbaan geschikt  bevon-
den om er een nieuw scoutinggebouw neer te 
zetten. Ook hier moet de leiding zelf het on-
derkomen, dat de naam de Heidebospost 
krijgt, verder bekostigen.
Alle speltakken draaien gedurende vele ja-
ren daar met veel enthousiasme en plezier. 
De kinderen hebben daar wekelijks leuke 
samenkomsten waarbij ze kunnen spelen, 
de natuur beleven en het spel van scouting 
ontdekken en zichzelf discipline aanleren 

om zelfstandig ook dingen te onderne-
men.
Daarnaast nemen de kinderen veelvuldig 
deel aan leuke scoutingevenementen en 
hebben jaarlijks een zomerkamp.

Meegaand in de moderne tijd wordt besloten 
om de kabouters en de welpen (dus de jon-
gens en de meisjes) samen te voegen tot de 
speltak esta's en groeit de vereniging weer 
vanuit de speltak scouts door naar de nieuwe 
speltak explorers. 
Na ongeveer zestien jaar loopt Scouting Put-
te aan tegen het probleem van het vinden van 
nieuwe leidsters en leiders. Door de veran-
deringen in de leiding wordt het moeilijker 
om ieder weekend het spel van scouting 
goed te kunnen draaien. Met diverse acties 
wordt nog getracht hier een goed gevolg aan 
te geven en leiding aan te trekken. Maar na 
21 jaar moet Scouting Putte beslissen dat het 
verantwoord doordraaien niet meer moge-
lijk is en valt het besluit om de Putse afde-
lingen op te heffen.
De achtergebleven scoutingspullen krijgen 
een tweede leven; zij worden verdeeld onder 
de omliggende scoutinggroepen in de Zuid-
westhoek, maar ook die uit Bergen op Zoom 
en Roosendaal.

Clubhuis de Heidebospost van de scouting in Putte, gelegen op de hoek 
Bosweg en Postbaan
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Scouting Huijbergen

Na de oorlog, eind 1945, startte een groep 
mensen, onder leiding van de pastoor, een 
tweetal padvindersgroepen in Huijbergen; 
de jongens en meisjes apart. De startdatum 
varieert enigszins in de herinnering van de 
mensen, maar over eind 1945 is men het 
eens.
Eerst waren de bijeenkomsten van de kabou-
ters en gidsen in het gemeenschapscentrum 
Mariabouw en van de welpen en verkenners 
in de houten barak daarachter.
Later werd de barak verplaatst naar de loca-
tie aan de Staartsestraat en kwamen de ka-
bouters en gidsen bijeen in een eenvoudig ste-
nen gebouw op hetzelfde terrein.
In deze hechte gemeenschap zijn bijna alle 
kinderen van het dorp wel bij deze scouting-
groepen actief geweest.

Zoals gebruikelijk in die tijd was er veel 
steun van zowel de Kerk als de Broeders van 
Huijbergen. Het was een actieve vereniging 
waar de pastoor en de aalmoezenier een be-
langrijk aandeel in hadden.
In het jaar 1952 startte de conrector van de 
school van het internaat de bouw van het ste-
nen clubhuis van de scoutinggroep voor de 
welpen en verkenners. Dat gebouw werd la-
ter, in de jaren zestig, nog met een tweede lo-
kaal uitgebreid.

Door deze geschiedenis 
heeft dit gebouwtje tot op 
de dag van vandaag voor 
veel mensen een heel grote 
betekenis; ze hebben als 
kind immers meegewerkt 
aan het ontstaan ervan. 

Het oorspronkelijke ge-
bouwtje is door heel veel 
Huijbergenaren samen ge-
bouwd. →

Al die tijd was het in beheer 
bij het bestuur van Caritas.
Helaas kwam er na een 
mooie tijd, rond 1978 een 
einde aan de activiteiten 

van deze groepen katholieke verkenners en 
gidsen.

Een paar jaar later bedachten de net in 
Huijbergen gearriveerde Jeanne Visser en Re-
becca Ribbers, dat ze iets voor de plaatselij-
ke jeugd op de woensdagmiddag wilden 
gaan doen. Ze richtten een welpengroep op 
en schreven deze in bij Scouting Nederland.
Toen de vereniging alleen nog in het geruch-
tencircuit bekend was, werd al de naam be-
dacht. Anton Venhuizen deed een brief met 
de suggestie 'De Woudlopers' in de brieven-
bus bij de dames en meldde zich vast aan.
De verzuilde drie overkoepelende padvin-
dersverenigingen waren toen al gefuseerd tot 
één niet-religieus gebonden vereniging 
'Scouting Nederland'.
Het gebouwtje in de Staartsestraat nr. 31 
werd gehuurd voor het symbolische bedrag 
van Hfl. 100,-- per jaar, op voorwaarde dat 
men zelf het kleine onderhoud zou doen.

September 1980 gingen 'De Woudlopers' 
met acht welpen van start; kort daarna werd 
dit aantal elke twee maanden met vier uitge-
breid tot het verantwoord geachte maximum 
van twintig welpen was bereikt. Er was zelfs 
al gauw een korte wachtlijst voor nieuwe le-
den.
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In 1983 bleek er veel belangstelling te zijn 
bij de oudere welpen voor doorstroming 
naar de verkenners, maar alleen als dat bin-
nen de eigen vereniging kon. Daarop startte 
men met de eerste jongens van 
de eigen welpen een verken-
nersgroep, die uitgroeide tot 
zo'n twaalf  à veertien verken-
ners. Het eerste zomerkamp 
was meteen maar ver weg: in de 
Belgische Ardennen.

En toen die verkenners de leef-
tijd kregen, dat ze door moesten 
stromen naar explorers (ro-
wans) startte men ook voor hen 
een groepje op.
Het grote doel om zo jongeren 
vast te houden om later de nieu-
we leiding van de groep te wor-
den, bleek in de Huijbergse om-
standigheden helaas maar zeer 
beperkt te werken.
De jongeren vertrokken voor 
hun studie naar elders en waren vaak alleen 
nog in de weekends thuis; en ook dat verwa-
terde.

In 1993 startte een drietal enthousiaste meis-
jes (Britt, Femke en Monique) samen de spel-
tak bevers op, waardoor de vereniging een 
aanbod had voor de leeftijd vanaf 5 jaar tot 
18 jaar.
Al snel bestond de hele groep uit 40 tot 44 le-
den en barstte de vereniging uit haar ge-
bouwtje.
Er werd driftig nagedacht over het vergroten 
van het gebouw en daarvoor zijn hele plan-
nen ontwikkeld door een heuse bouwcom-
missie. Er was ook veel overleg met de ge-
meente; vooral met burgemeester Ed van 
Dommelen.

Deze laatste bedacht uiteindelijk een zeer 
praktische oplossing, die mogelijk werd 
door de gemeentelijke herindeling, die in 
1997 plaatsvond.
De bibliotheek zou verhuizen naar het ge-
meentehuis; de peuterspeelzaal, die aan nieu-
we GGD-eisen moest gaan voldoen, ver-
huisde naar de ruimte van de bibliotheek in 

de voormalige kleuterschool 't Schoentje en 
zo kwam het gebouw van de peuterspeelzaal 
naast het scoutinggebouwtje vrij voor Scou-
ting Huijbergen.

.                        Staartsestraat 31     

De vereniging richtte een nieuwe stichting 
op, die eigenaar werd van het terrein en de ge-
bouwen. Deze stichting verhuurde de ge-
bouwen weer aan de vereniging.

Met een zeer nette koopprijs en een rentelo-
ze lening van de gemeente Huijbergen, zag 
alles er zonnig uit. Zeker toen 'Jantje Beton' 
ook nog Hfl. 10.000,-- doneerde om bij te 
dragen aan de verbeteringen aan de gebou-
wen.

Door de uitwerking van de gemeentelijke 
herindeling en de overgang van gemaakte af-
spraken naar een nieuwe gemeente ontston-
den er helaas al snel financieel moeilijke tij-
den. En door gebrek aan leiding moest eerst 
de speltak scouts worden opgeheven in 
2002.
Daarna volgden in 2003 de speltak bevers en 
kort daarna de speltak explorers.
De speltak scouts startte men later in 2003 
toch weer op en deze was succesvol tot  
2013.
De beide speltakken welpen en scouts be-
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stonden toen zowel uit jongens als meis-
jes.

De welpengroep bleef vol bezet, mede 
door het gunstige tijdstip op de woens-
dagmiddag. Een experiment met ver-
plaatsing naar de zaterdag heeft maar 
kort geduurd, omdat het ledental daar-
door heel snel verminderde.

Vanaf 2013 bestond er alleen nog maar 
een welpengroepje van maximaal twin-
tig jongens en meisjes. Dat aantal bleek 
onvoldoende om de vereniging gezond 
overeind te houden. Per 31 december 
2017 werden de activiteiten gestaakt.

De gebouwen en het terrein zijn in 2018 
overgedragen aan de gemeente Woens-
drecht.

 een dierbare zomerkampfoto →

Scouting Hoogerheide

        

Edward Poppe (1890 –1924) was 
een Vlaamse priester die in 1999 

zalig werd verklaard.

Op 10 november 1958 werd in Hoogerheide 
de Edward Poppegroep opgericht door kape-
laan Van Leeuwen.

Op 1 februari 1959 werden de eerste welpen 
geïnstalleerd en 25 april van datzelfde jaar 
werd het clubgebouw, een bunker gelegen 
beneden aan de Onderstal, officieel geo-
pend. (zie foto volgende pagina)

De welpen werden groot en zodoende ont-
stond hieruit in september 1964 de verken-
nersgroep onder leiding van hopman De 
Vriend, geassisteerd door Jacques Raats. 
Zij hadden hun clubhuis op de zolder van 
een oude boerderij aan de Huijbergseweg.

De Zr. Marie Adolphinegroep voor de ka-
bouters, oftewel de meisjesgroep, werd in 
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1962 opgericht. Zij namen 
hun intrek op de zolder van 
de toen zogenoemde jon-
gensschool (de latere basis-
school De Stappen) aan de 
Nieuweweg. Een aantal ja-
ren later ontstonden hieruit 
de gidsen, de oudere meisjes.

Er kwamen meer groepen bij 
en zo werden in 1959 door de 
heer en mevrouw Van Kra-
lingen, de niet-katholieke 
groepen opgericht: de woud-
lopers voor verkenners en 
welpen en de heidegroep 
voor padvindsters en kabou-
ters. 
Zij waren gehuisvest in nieu-
we clubgebouwen in het 
bosje met daarin een kamp-
vuurcirkel achter de Meto-
velden waar nu het zwembad 
van Laco is. (Zie foto op de 
volgende pagina.)

25 april 1959: de opening van het eerste verblijf -een oude bunker- van de welpen in de 
Onderstal in Hoogerheide 

De installatie van de eerste verkenners met linksboven 
hopman Kok de Vriend en rechts vaandrig Jacques Raats.
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De woudlopers- en heidegroep groeiden al 
snel uit tot een grote vereniging. Doch een 
kleine tien jaar later, in 1968, dreigde deze 
vereniging alweer ter ziele te gaan door te-
rugloop van het aantal leidinggevenden, wat 
mede werd veroorzaakt door de sluiting van 
de vliegbasis Woensdrecht destijds.
Een oplossing werd gevonden door een fusie 
met de overige scoutinggroepen in Hooger-
heide.
Op 28 september 1968 werd de woudlopers-
groep opgenomen in de Edward Poppegroep 
en de heidegroep in de Zr. Marie Adolphine-
groep.
Alle groepen namen hun intrek in de clubge-
bouwen achter het Meto-veld met uitzonde-
ring van de twee speltakken welpenhordes, 
die bleven in het gebouwtje achter de kerk.

Inmiddels was ook in hetzelfde jaar de ro-
wan-afdeling 191 (elke rowan-afdeling had 
een volgnummer) ontstaan uit de oudere 
verkenners van de Edward Poppegroep. Zij 
vonden hun basis in het bosje bij de overige 
speltakken.

Op 1 januari 1973 werd de naam van de in-
middels algemeen geworden groepen tot 
Scouting Hoogerheide omgedoopt met één 
bestuur als financieel en organisatorisch 
overkoepelend orgaan.
Vijf dagen later werd er een start gemaakt 
met de algehele landelijke fusie van alle 
scoutinggroepen tot een Scouting-Neder-
land.
Dit was tevens het begin van de vernieuwing 
van het spel van verkennen. Dat kwam juist 
op tijd, want de belangstelling voor scouting 
/ padvinderij was aan het teruglopen .

In 1975 moest Scouting Hoogerheide ge-
dwongen verhuizen vanwege de uitbreiding 
van het sportpark en de aanleg van zwembad 
De Plantage. Na enige tijd te hebben verble-
ven in het verenigingsgebouw “De Schakel” 
aan de Dr. de Bruinlaan werden hun lokalen 
verhuisd naar een bosperceel aan de Kooi-
weg op de gemeentegrens met Huijbergen.
Het vernieuwde “Scoutcentrum Kooiduin” 
werd op 30 augustus 1975 feestelijk geo-
pend door de vier jongste leden van iedere 

De clubgebouwen achter de Meto-velden vanaf 1960 tot 1975
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speltak waarna alle speltakken onder één 
dak hun ruimte hadden.→

In december 1982 werd het centrum uitge-
breid met een gebouw genaamd “Keet 
Bush” voor de speltak pivo's (jongens en 
meisjes van 17 tot 21 jaar) en de inmiddels 
groter geworden afdeling rowans /sherpa's.
In april 1986 werd een nieuwe speltak de 
bevers (jongens en meisjes 5 tot 7 jaar) opge-
richt. De installatie vond plaats op 23 no-
vember 1987. Hun clublokaal met de Hot-
sjietonia vond onderkomen in een deel van 
“Keet Bush”.

Het dorp Hotsjietonia is 'de plaats' 
waar de bevers van Scouting-Neder-
land spelen. →

De houten gebouwen van het Scout-
centrum Kooiduin vergden veel on-
derhoud en voldeden niet meer aan 
de normen van die tijd. In 1990 werd 
een gesprek met de gemeente gestart, 
de eigenaar van de gebouwen en het 
terrein. Uiteindelijk werd, met de 
bijzondere hulp van zo'n 35 ouders, 
het stenen gebouw op 30 maart 1996 
officieel in gebruik genomen.  Alle 
zeven speltakken vonden hun onder-
komen in dit clubhuis.

In 2013 werd Scouting Hoogerheide eige-
naar van het gebouw en werd tevens een 
uitbouw gerealiseerd met daarin een nieuw 
lokaal voor de bevers en een grotere keu-
ken/stafkamer.
Ook de buitenschoolse kinderopvang, die er 
reeds enige jaren in de week gehuisvest was, 
kreeg door deze uitbreiding een eigen lo-
kaal.→

Scouting Hoogerheide is uitgegroeid tot een 
groep met zeven speltakken met in totaal 
130 jeugdleden, dertig vrouw/man leiding-
gevenden en een tiental bestuursleden. Ze 
krijgen hierbij ondersteuning van een klus-
team met zes vaders en een schoonmaak-
team van een negentiental moeders/vaders.

Kooiduin anno 2020→
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Scouting Ossendrecht
 

23 september 2017 werd in het clubgebouw “Breedonk” het 35-jarig bestaan gevierd van Scou-
ting Ossendrecht. Veel oud-leden, leiding en bestuursleden kwamen een kijkje nemen in het voor 
hen zo vertrouwde gebouw aan de Breestraat. Het werd een gezellige middag waarin veel 
verhalen, herinneringen en foto's werden uitgewisseld.
Het is dankzij het enthousiasme van deze 'pioniers' dat wij dit feestje vierden en hieronder 
vertellen we graag hoe Scouting Ossendrecht – na de start in 1982 - in de Breestraat is beland. 
Echter… met het verzamelen van informatie en foto's voor de tentoonstelling in museum Den 
Aanwas kom ik tot mijn grote verbazing erachter dat de oorsprong van onze scoutinggroep niet 
in 1982 ligt maar waarschijnlijk al in het begin van de jaren zestig! 

Via via komen er mooie verhalen en oude fo-
to's uit die tijd naar boven, zoals de meis-
jes (gidsen en kabouters) op de foto uit 
omstreeks 1965 voor de Sint-Gertru-
diskerk. Bij de oprichting speelt ook ka-
pelaan Jansen een belangrijke rol. 

De scoutinggroep verbleef in al die jaren 
op verschillende locaties; hoogstwaar-
schijnlijk begonnen op een zolder in het 
nonnenklooster 't St.-Elisabeth-gesticht 
in de Dorpsstraat. Hierin bevond zich de 
meisjesschool en de gemengde kleuter-
school. Een leuke anekdote uit 1967: een 
van de nonnen kwam met een rood aan-
gelopen gezicht de trap naar de zolder op-
gerend en  riep  luidkeels  “We hebben 
een prinsje!” (Willem-Alexander). 

't  St.-Elisabeth-gesticht in de Dorpsstraat

foto uit omstreeks 1965: kabouters en gidsen poserend voor de Sint-Gertrudiskerk
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In 't Eikelhof stond een barak, net achter het 
klooster, ook daar hebben de meisjes een 
poos gezeten. De omstandigheden waren op 
alle locaties verre van ideaal; de ruimtes wa-
ren erg klein, koud, onveilig door elektrische 
straalkacheltjes en het regende zelfs 
binnen bij een regenbui…. 

Naast een gidsengroep werd er ook 
gestart met een kaboutergroep (jon-
gere meisjes). In 1977 richtten de leid-
sters van de kaboutergroep in een 
brief hun noodkreet aan de gemeen-
teraad van Ossendrecht. Op dat mo-
ment verbleef de scoutinggroep in-
middels op de –met hulp van handige 
vaders afgetimmerde en opgeknapte 
– zolder van basisjongensschool 
“St.-Jan”, ook in de Dorpsstraat. De 
leidsters vroegen in hun brief om een 
eigen clublokaal.

Van het begin af aan gingen de scou-
tingleden op zomerkamp naar o.a. 
Gooreind, Chaam, Krabbendijke, en 
Strijen en was de groep te gast bij 
O.L.V. ter Duinen
.

Voor leidsters die in het huwelijk traden 
vormden de gidsen een erehaag, en wat was 
er heerlijker dan pootjebaden in het Wasse-
ven.

               De meisjes op zomerkamp

1966, installatie van enige leidsters onder het toeziend oog van kapelaan/aalmoezenier Jansen
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De leidsters pootje badend in het Wasseven

Naast de scoutinggroep ontstond in 1977 
ook een meisjesgroep genaamd “De Ossen-
drechtse Lieverdjes”. De groep bestond uit 
meisjes in de leeftijd van 12-14 jarigen, met 
vooral veel lol en gezelligheid.

Begin jaren tachtig stak een aantal mensen 
de koppen bij elkaar met als resultaat in 
1982 de oprichting van (formeel) Scouting 
Ossendrecht zoals wij die nu kennen. Scou-
ting Hoogerheide organiseerde in Ossen-
drecht een open dag in het voorjaar van 
1982. Zij groeiden uit hun jasje met wat 
bleek veel leden die uit Ossendrecht kwa-
men. Er was dus veel belangstelling van de 
Ossendrechtse kinderen en zo ontstond er 
een lijst met kinderen die zich ook graag bij 
de scouting wilden aansluiten. 

Aan leiding te komen was echter niet zo ge-
makkelijk, zeker niet aan mensen die wel 
wat ervaring hadden met de speltakken. Met 
hulp vanuit Hoogerheide en het district 
Zoomstreek werden er uiteindelijk diverse 
mensen bereid gevonden om na de grote va-
kantie een  start te maken. Na overleg met 
de gemeente kreeg Scouting Ossendrecht 
als tijdelijke oplossing een deel van het voor-
malig kleuterschooltje “De Leemrakker-
tjes” aan de Dominicanenstraat toegewe-
zen. Op 25 september 1982 was het zover, 
er werd opgestart met twee speltakken: wel-

20 december 1982 werden de kabouters en welpen met hun leiders geïnstalleerd in het 
gemeenschapshuis in bijzijn van o.a. wethouder Jo van Dijke (midden)



pen (jongens 7 t/m 10 jaar) en kabouters 
(meisjes 7 t/m 10 jaar). Vanwege de grootte 
van de groepen draaiden de welpen op vrij-
dag en de kabouters op zaterdagmorgen. 
 In november 1982 werd al een derde speltak 
opgestart: de gidsen (meisjes van 10 t/m 14 
jaar). 20 december 1982 was een belangrijke 
datum voor de groep. Op die dag werden de 
welpen, kabouters en hun leiders officieel ge-
ïnstalleerd, (zie foto pagina 49 onder). Dit ge-
beurde in het gemeenschapshuis “De Pot-
tenbergen” omdat er niet voldoende ruimte 
was in het clubgebouw. Onder de genodig-
den waren afgevaardigden van het gemeen-
tebestuur, Scouting Hoogerheide en het dis-
trict Zoomstreek. 

De groep bleef groeien, in februari 1983 
werd de vierde speltak opgestart: de verken-
ners (jongens van 10 t/m 14 jaar). Het is pas-
sen en meten in het clubgebouw, want ook 
andere Ossendrechtse clubs maakten ge-
bruik van datzelfde lokaal. Dit betekende dat 
na iedere opkomst alles weer helemaal opge-
ruimd moest worden. De roep om een eigen 
home werd steeds sterker. Samen met het ge-
meentebestuur werd er naarstig naar een 
oplossing gezocht, diverse mogelijkheden 
werden geopperd. Uiteindelijk besloot de ge-
meente een stenen clubgebouw te realiseren, 
en werd een mooie plek gevonden aan de 

Breestraat. In april 1986 startte WSW in op-
dracht van de gemeente met de bouw van het 
clubhuis.
De binnenafwerking van het clubgebouw 
wordt zoveel mogelijk door de scouting-
groep zelf gedaan. Via allerlei acties wordt 
geld ingezameld zoals “Heitje voor een Kar-
weitje”, verkoop van zelfgemaakte harten 
met spreekwoorden en gezegden en Jantje 
Beton-collecte. Bij diverse stichtingen o.a. 
bij Jantje Beton wordt om financiële steun 
gevraagd, om die reden verandert de groep 
in juli 1986 in “Stichting Scouting Ossen-
drecht”. In 1987 kon het nieuwe clubge-
bouw in gebruik worden genomen.

In 1990 wordt een kampvuurkuil aangelegd. 
De kuil heeft een omvang van maar liefst der-
tig bij vijftig me-
ter en is drie me-
ter diep.
 
D e  g e m e e n t e 
schenkt 1000 trot-
toirtegels. 
Het laatste deel 
van de verbou-
wing wordt in 1995-1996 gerealiseerd. Het 
clubgebouw wordt uitgebreid met een sani-
tairblok en er komt een explorer-lokaal bij. 
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Wist je dat Scouting Ossendrecht in de be-
ginjaren een eigen clubblad heeft gehad, ge-
naamd “Scouter” (later “Scoutskrant”) en 
heeft bestaan vanaf +/- 1984 t/m ongeveer 
1997? In de huidige tijd is het bijna niet 
meer voor te stellen hoeveel werk dat des-
tijds moet zijn geweest… met typemachine, 
correctielint en stencilmachine?! Een aantal 
exemplaren is bewaard gebleven en het zijn 
nu prachtige naslagwerken geworden.
In de ruim dertig jaar die daarna volgen zijn 
er naast de normale wekelijkse opkomsten 
enorm veel andere activiteiten en/of bezig-
heden in het verleden en het heden. Velen 
hiervan worden een jaarlijkse traditie. 

Zomaar een opsomming:

- Nationale Scoutingdag (in de maand 
maart) 
- Jota-Joti (Jamboree on the air (m.b.v.  zend-
apparatuur  / Jamboree on the Internet)
- Oliebollenverkoop i.s.m. en bij de plaatse-
lijke  supermarkt of op de kerstmarkt) 
- Scoutmars, in 1988, 1992 en 2007 (met +/- 
700! deelnemers) 
- World Jamboree in Zuid-Korea (1991, met 
een Ossendrechts jeugdlid) 
- Europese Jamboree in Dronten 1994
- Collecte voor Jantje Beton
- Avond4daagse
- Sinterklaas- en kerstviering
- Het werven van leiding en vrijwilligers
- Verhuur
- Onderhoud van gebouw en terrein

De jaarlijkse zomerkampen zijn in al die ja-
ren blijven bestaan: legendarisch, onverge-
telijk, heel vermoeiend maar altijd TOP!
Heel veel foto's en herinneringen, vriend-
schappen voor het leven … 
Meer foto's op de tentoonstelling. ♣
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TIJDING, KRONIEK VAN HEEMKUNDEKRING HET ZUIDKWARTIER

'Tijding'  is het periodiek van heemkundekring  'Het Zuidkwartier' en verschijnt drie keer per jaar. Met Zuidkwartier 
bedoelen we het gebied ten zuiden van Bergen op Zoom. Losse nummers van de Tijding zijn verkrijgbaar via 
bestuurslid Cor Cleeren. Een nummer van het lopende jaar kost € 7,00 en van voorgaande jaren € 4,00. Op de website 
staan alle Tijdingen behalve de laatste twee jaargangen.

Inlichtingen over het lidmaatschap kunnen worden ingewonnen bij alle bestuursleden. Voor specifieke vragen over 
het lidmaatschap kunt u terecht bij de ledenadministratie (John Mathijssen). Op onze website kunt u alles vinden 
over heemkundekring  Het Zuidkwartier en het lidmaatschap. Daar kunt u ook een inschrijfformulier uitprinten. De 
contributie bedraagt € 22,50 per jaar, per gezin. Leden woonachtig buiten de gemeente Woensdrecht wordt € 11,50 
aan portokosten in rekening gebracht, voor België € 13,00.

Bankrekening: NL86  RABO 0140 5214 37  tnv  HKK Het Zuidkwartier te Hoogerheide.
Website: www.hkk-zuidkwartier.nl

 http://www.facebook.com/hetzuidkwartier
Redactie: J. Daalmans, J. van Elzakker, M. Rosskamp, F. Stoutjesdijk / Vormgeving: Maria Rosskamp

Gedrukt door Van Gorsel Digital Colour Print V.O.F., www.vangorseldcp.nl

Op de kaft een fragment van de KG 43: ets, oud ingekleurd; historiekaart van West-Brabant en Zeeland met de 
oorlogshandelingen van 1631. Kaart: collectie Regionaal Historisch Centrum Bergen op Zoom

Nadruk van, of overname uit “Tijding” van een artikel of gedeelte(n) daarvan in welke vorm dan ook, is zonder toestemming van 
het bestuur en de schrijvers van de artikelen niet toegestaan. De heemkundekring “Het Zuidkwartier” aanvaardt geen enkele 
verantwoording aangaande de stijl of de juistheid der artikelen, doch laat deze geheel voor rekening van de ondertekenaars.

BESTUUR HEEMKUNDEKRING
"HET "ZUIDKWARTIER”

Voorzitter
vacant
e-mailadres:  voorzitter@hkk-zuidkwartier.nl

Secretariaat:
e-mailadres: secretaris@hkk-zuidkwartier.nl
postadres: Aanwas 29, 4641 JE, Ossendrecht

Penningmeester/ledenadministratie:
de heer J. Mathijssen, tel. 06 57 33 60 85
e-mailadres:  penningmeester@hkk-zuidkwartier.nl

Bestuursleden:
de heer C. Cleeren, tel 0164  60 35 33
e-mailadres: cormar6565@gmail.com

de heer D. Verbeek, tel. 0164  61 61 96 
e-mailadres: dverbeek@ziggo.nl
  
Websitebeheerder:
de heer S. Schauenburg 
e-mailadres: webmaster@hkk-zuidkwartier.nl
 

CONTACTPERSONEN WERKGROEPEN

Redactieraad: kopij inleveren bij 
- e-mailadres:  of:mariarosskamp@planet.nl
- mevrouw F. Stoutjesdijk,  tel. 0164 67 25 63 
e-mailadres: frankastoutjesdijk@gmail.com

Distributie:
 - de heer J. Mathijssen, tel 06 57 33 60 85
e-mailadres:  penningmeester@hkk-zuidkwartier.nl
- de heer M. Gremmen, tel. 06 45 33 96 00
e-mailadres:  m.gremmen@kpnmail.nl
 
Archeologie: de heer H. van der Kuijl
e-mailadres: archeologie@hkk-zuidkwartier.nl
Documentatie: 
de heer C. Rennen, tel. 0164 61 24 40
e-mailadres: keesrennen@hetnet.nl
Evenementen:
de heer J. Lauwerijssen, tel. 0164 61 39 79
e-mailadres: janlauwerijssen@hotmail.com
Fotografie:
de heer H. Hekhuizen, tel. 0164 61 26 94
e-mailadres: info@defotograaf-hekhuizen.nl
Genealogie:
de heer C. Cleeren, tel 0164  60 35 33
e-mailadres:  cormar6565@gmail.com
't Kwartier/ heemtuin: vacant
Museum:
- mevrouw F. Stoutjesdijk, tel. 0164 67 25 63
e-mailadres: frankastoutjesdijk@gmail.com 
- de heer C. Cleeren, tel 0164  60 35 33
e-mailadres: cormar6565@gmail.com
Oude handwerktechnieken:
mevr. B. Brokken, tel. 0164  61 28 62
e-mailadres: bepdirkbrokken@hetnet.nl
Dialecten:
de heer J. Luysterburg, tel. 0164  85 21 41
e-mailadres: luysterburg01@ziggo.nl
Toponymie: vacant
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Tijding 2013-2

SCOUTING DOOR DE JAREN HEEN

SEIZOENSTENTOONSTELLING VAN HEEMKUNDEKRING

 HET  ZUIDKWARTIER IN STREEKMUSEUM DEN AANWAS

  Aanwas 29, OSSENDRECHT 

10 april t/m 23 oktober 2022, 

elke 2e en 4e zondag van 13.30 tot 16.30 uur
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