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Vele foto's in deze uitgave zijn gemaakt vanaf een film uit 1939, waarvan de kwaliteit
niet zo optimaal is. Om het toch zo duidelijk mogelijk te laten overkomen zijn de
foto's klein afgedrukt waardoor het kwaliteitsverlies tot een minimum beperkt wordt.



VYOORWOORD:

Beste lezers,

De “Tijding” die thans voor U ligt, geeft een goed beeld van wat particulier initiatief
vermag.

Kapelaan Flor van Putte was een man met visie en een idealist.

Zijn pastorale arbeid bracht hem in contact met jonge werklozen. Het was in de
crisisjaren dertig dat hij werk schiep voor hen.

Hij liet zich inspireren door St. Benedictus die voor zijn monniken het “Ora et
Labora” (Bid en Werk) als leidraad meegaf.

Ook St. Franciscus boeide hem door zijn eenvoud en liefde voor de natuur.

Op deze pijlers grondvestte hij de Volksabdij: een Vaderhuis voor velen.

Samen met leken, religieuzen en priesters (al of niet tot een Orde of Congregatie
behorende) trachtte hij zijn idealen te verwezenlijken.

Het is een unieke formule die geen tegenhanger kent,

Met grote voortvarendheid gingen zij aan de slag.

Het was pionierswerk en dat vraagt doorzettingsvermogen- en uithoudingsvermogen.
Zeker daar waar officiéle instanties in het geding zijn. Nu was kapelaan Van Putte de
man er niet naar om aan de leiband van de Overheid te lopen. v

Uit zijn particulier initiatief zijn heilzame werken voortgekomen. U vindt ze vermeld
onder het hoofdstuk: Beknopte samenvatting ontwikkeling Volksabdij vanaf 1941.
(Pagina 35)

De Volksabdij is trouw gebleven aan haar ideaal: n.l. ingaan op de noden van de tijd.
Daar mag ze op aangesproken worden.

De Broeders van Huijbergen zijn aanwezig geweest bij de start van het werklozen-
project, tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook bij de na-oorlogse periode.

Zij hebben nu dit tijdvak afgesloten. Met ingang van 1 december 2001 verlieten de
laatste drie broeders, Angelus, Paschalis (Bas) en Reginald, de Volksabdij.

We hebben een mooie periode afgesloten. We wensen de Volksabdij een goede
toekomst toe en wel in de geest van de stichter.

Tenslotte een woord van dank aan de Heemkundekring voor deze uitgave en in deze

dank willen we ook de heer John van Dooren betrekken voor het vele werk dat hij met
liefde en enthousiasme heeft verzet.

Ossendrecht, april 2002 Br. Reginald



DE BEGINJAREN VAN O.L.VROUW TER DUINEN.

Inleiding:

In Ossendrecht nam pastoor Joannes Wijtvliet samen met kapelaan A.v.d. Bom in 1906 het
initiatief om een patronaat voor jongeren op te richten. Aan de zuidkant van de huidige
St.Gertrudiskerk werd de grond bouwrijp gemaakt en kort daarna begon men met de bouw
van het patronaatsgebouw. In 1907 kon het gebouw ingezegend worden en kreeg de naam
St. Pancracius .

Kapelaan v.d.Bom werd directeur en als bestuursleden zetelden W.P.Swering, (bovenmeester
jongensschool) J.Kriiter, (meester/bankdirecteur) G.v.d.Eynden,(boer van de Vijverhoeve) J.
Mattheussens, C. de Beukelaar en B. de Beukelaar, (allen cichoreifabrikanten).

Het patronaat was vooral gericht op jongens en vervulde een belangrijke vorm van jeugdwerk,
welke met name door parochiepriesters geleid werd. In 1907 werd gestart met het
patronaatswerk waarvoor zich toen ongeveer 60 Ossendrechtse jongens hadden aangemeld.
Pastoor Joannes Wijtvliet ging op emeritaat in 1927 en werd opgevolgd door pastoor
Vermunt.

Kapelaan Flor van Putte:

In ditzelfde jaar werd Flor van Putte benoemd tot kapelaan te Ossendrecht. Toen kon nog
niemand in Ossendrecht en omgeving vermoeden welke belangrijke rol deze kapelaan Van
Putte in de toekomst voor Ossendrecht en omgeving zou gaan vervullen. Wie was deze man
eigenlijk en waar kwam hij vandaan?

Flor van Putte werd op 10 november 1898 geboren te Hengstdijk, gelegen in Oost-Zeeuws
Vlaanderen. Hij was de achtste van het 10 kinderen tellende gezin van Camiel van Putte en
Apollonia Heijens. Flor groeide in Zeeuws Vlaanderen op als boerenzoon samen met 6 broers
en 3 zussen. Na de lagere school volgde hij een paar jaar studie
bij de Camillianen op een uitsluitend Franstalig seminarie te
Eksaarde in Belgi€. Wat betreft zijn studie gooide de eerste
wereldoorlog, van 1914 t/m 1918, roet in het eten en hij keerde
noodgedwongen terug naar de boerderij van zijn ouders. Vanuit
de boerderij volgde hij lessen bij de Cisterciénzermonnik
Fruytier, welke een bekend historicus was. Na de oorlog ging
Flor weer terug naar het seminarie, maar nu bij de Kapucijnen te
Langeweg. Hier kreeg hij problemen met zijn gezondheid,
vermoedelijk veroorzaakt doordat hij wellicht niet bestand zou
zijn tegen het harde kloosterleven. Dit alles bracht hem tenslotte
bij de seculiere clerus(niet in ordeverband levende R.K.

geestelijkheid)
Flor van Putte samen Ten langen leste kon hij zijn studies toch voorspoedig voltooien
met zijn moeder. in de plaats Hoeven.

Flor van Putte was een man die vooral zelfstandig was,
moeilijkheden in eenzaamheid oploste, improviseerde, voortreffelijk zakelijk inzicht had,
maar ook ‘n man die zelf verantwoordelijkheden en belangrijke beslissingen, met alle
mogelijke gevolgen van dien, durfde te nemen.

Kortom, hij was een solist die moeilijk mensen naast zich kon dulden, maar wel iemand die
alle eigenschappen had om te slagen in de pastorale arbeid welke voor hem was weggelegd.
Op 11 juni 1927 werd hij door mgr. P.A.W. Hopmans, toenmalig bisschop van Breda op 28-
jarige leeftijd tot priester gewijd.
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